
Onderweg met Dietrich Bonhoeffer

Bijbelstudies over het wezen van de kerk

Lezen, gesprek, gebed
Onze bijeenkomsten zijn interactief: we lezen Bijbelteksten met elkaar en
bijpassende fragmenten uit Bonhoeffers preken, brieven en gedichten. En
we gaan in gesprek met elkaar. U hoeft echt geen Bonhoeffer-kenner te
zijn om mee te volgen. De bijeenkomsten volgen thematisch op elkaar,
maar zijn ook afzonderlijk te volgen. Het is in ieder geval een mooie
gelegenheid om samen met andere christenen je geloof te verdiepen en
door de ogen van Bonhoeffer na te denken over de vraag: hoe zijn wij
vandaag kerk? En hoe kunnen we dienstbaar zijn en blijven in deze
uitdagende tijden?

Een eenvoudige maaltijd om te delen
Voorafgaand aan elke Bijbelstudie bieden we een broodmaaltijd aan.
Want samen een maaltijd delen is verbindend en fijn. De maaltijden
beginnen steeds om 12.30 uur, de Bijbelstudie om 13.30 uur. 

Oecumenische viering
Op donderdag 30 november om 13.30u willen we deze reeks afsluiten
met een oecumenische viering waarin gedichten, citaten en liedteksten
van Bonhoeffer zullen klinken. Na afloop van de viering is er gelegenheid
om na te praten onder het genot van een hapje en een drankje.

Vrijwillige bijdrage voor Open Doors Vlaanderen
Een vrijwillige bijdrage voor de handouts en de maaltijden is van harte
aanbevolen. Dit jaar gaan uw giften naar Open Doors. Ook vandaag
worden christenen op verschillende plaatsen in de wereld gevangengezet
of vervolgd vanwege hun geloof.  Met name in Nigeria beginnen deze
vervolgingen steeds meer op genocide te lijken. Open Doors steunt hen
door Bijbels en christelijke lectuur beschikbaar te stellen, maar biedt ook
traumazorg en noodhulp. Tijdens elke Bijbelstudie is er een mandje waarin
u uw gift kunt deponeren. Bij voorbaat dank voor uw steun!

DATUMS:

Donderdag 28-09-2023
Thema: Waar je deelt in
vreugde en verdriet 
Keerske (VPKB)

Gelieve u aan te melden bij
ds. Jannica de Prenter:
 j.a.deprenter@gmail.com
Tel: 050 35 50 84

Na de positieve ervaringen in de Adventsperiode, gaat de oecumenische
Bonhoefferkring in het najaar weer van start. Dit keer nemen priester Stijn
Vanhee en ds. Jannica de Prenter u mee op een theologische reis die zal
gaan over het wezen van de kerk. Waartoe zijn wij als christenen
geroepen? Wat maakt een kerk tot levende kerk? Hoe kunnen wij midden
in de wereld staan in dienstbaarheid en solidariteit, zonder te vervallen in
wereldgelijkvormigheid? De observaties van Bonhoeffer over de crisis van
de kerk zijn ook vandaag uiterst actueel en roepen op tot bezinning en
gesprek. In deze reeks gaan we aan de slag met thema's als
gemeenschap, éénheid, roeping, dienstbaarheid en verantwoordelijkheid.

Donderdag 12-10-2023
Thema: De weg naar de
ander: de vreugde van
broederschap
Oecumenische kapel

Donderdag 26-10-2023
Thema: Doen wat nu
gedaan moet worden
Keerske (VPKB)

Donderdag 16-11-2023
Thema: Dien elkaar!
Oecumenische kapel

Donderdag 30-11-2023
Thema: Je weet wat goed
is: geroepen tot vrijheid
Keerske (VPKB), 13.30u

Keerske (VPKB)
Keersstraat 1
8000 Brugge

Oecumenische kapel
Ezelstraat 85
8000 Brugge

Adressen:


