
‘Ik hoopte op het goede, maar het kwade kwam’
Job 30:26

Drie interactieve avonden over
psychisch lijden in het bijbelboek Job

Het lijden dat mensen treft kent vele vormen. Mensen kunnen niet alleen lijden 
aan ziekte, maar er is ook zoiets als ondragelijk psychisch lijden. Dit gaat vaak 
over de ervaring van zinloosheid en het verlies van zin en perspectief. 
Juist dat psychische lijden wordt in het boek Job op aangrijpende wijze ter 
sprake gebracht. Het boek Job spreekt in metaforen, in verstillende poëtische 
beeldtaal die uit het leven gegrepen is en juist daardoor zo dichtbij komt. 
De taal van het boek Job stemt tot nadenken, met name ook over maatschap-
pelijke discussies rond ondragelijk psychisch lijden en voltooid leven.
In deze reeks neemt ds. Jannica de Prenter u mee en verkennen we drie 
vormen van lijden in Job 3-31. 
Kennis van het Hebreeuws is niet nodig om mee te kunnen volgen. Wat je wel 
nodig hebt is de bereidheid om te luisteren naar de lijdende mens en naar de 
ervaringen van andere deelnemers. Want het gesprek met elkaar vormt een 
integraal onderdeel van deze reeks. 

 woe 06/03/24  Lijden aan het leven / opgesloten zijn in het lichaam
 woe 13/03/24  Lijden als het verlies van hoop / zinloosheid
 woe 20/03/24  Lijden als de afwezigheid van erkenning

Deze oecumenische activiteit is een samenwerking tusssen Biblia en ds. Jannica de 
Prenter. Zij is dominee bij de Verenigde Protestantse Kerk in Brugge. Ze studeerde 
theologie aan de KU Leuven en aan de protestantse faculteit voor theologie en 
religiestudies in Brussel.

plaats Grootseminarie Brugge, Potterierei 72, 8000 Brugge
uur 19u30 - 21u00
prijs € 5.00 per avond
 € 10.00 voor de volledige reeks
inschrijven via info@biblia.be of 050/44 49 52 (tijdens kantooruren)
 bij voorkeur overschrijven op BE87 4751 1358 5194
 met vermelding van Job (avond 1, 2 of 3 of volledige reeks)
 ter plaatse kan ook cash betaald worden 

De opbrengst gaat naar palliatieve zorgeenheid ‘De Vlinder’ in Brugge


