ONZE MISSIE

We zijn een kleine en diverse protestantse
gemeenschap. Onze protestantse traditie
is ons dierbaar, maar we staan wel open
voor een vernieuwende aanpak.

We zien het als onze roeping om het
evangelie bekend te maken in Brugge

en het Brugse Ommeland.

We gaan op weg met mensen die op zoek
zijn naar geloof en Christus willen leren
kennen als Heer en redder.

Belangrijke kernwaarden voor ons zijn:

bezinning en gebed, onderricht,

gemeenschap en trouw.

Onze waarden en normen zijn

geinspireerd op de Bijbel. % S - P AT - " '
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Maar de vrucht van
de Geest is liejde,
vreugde en vrede, geduld,
vriendelijkheid. en goedheid,
gelooj, zachtmoedigheid.

en zellbeheersing.

Galaten 5:22-23




Bij protestantisme hoort soberheid en
eenvoud. Ons geloofsleven is geworteld
in de waarden van de Reformatie, zoals
die voor het eerst door Maarten Luther
werden geformuleerd.

Centraal staat dan ook

een persoonlijk geloof (sola fide),

de verkondiging van het Woord (sola scriptura)
en de genade van God (sola gratia):

‘Je hebt niet meer dan mijn genade nodig’
(2 Kor 12:9).

We kennen twee sacramenten:
de doop en het Heilig Avondmaal.

SAMENWERKEN

We vinden dialoog met de moderne tijd
belangrijk. We zetten ons ook in voor de
oecumene en werken samen met andere
kerken en organisaties in Brugge.

In die zin zijn we verbonden aan het
Interlevensbeschouwelijk Netwerk (ILN)
in Brugge, de Oecumenische Studie- en
Werkgroep West-Vlaanderen en de
werkgroep Samen rond de Bijbel.

VERENIGD

We horen bij de Verenigde Protestantse Kerk

in Belgié (VPKB). De VPKB is een

veelkleurige en diverse kerk die ontstaan is
vanuit verschillende protestantse tradities

en kerkverbanden.

We voelen ons in het bijzonder verbonden met
onze zusterkerken in Knokke en Oostende.

'T KEERSKE

We houden onze erediensten in 't Keerske:

een historische kapel met eenrijke
geschiedenis. De kapel werd in 1080
gesticht door Robrecht de Fries,
de toenmalige graaf van Vlaanderen.

‘t Keerske is ook sterk verbonden geweest
met de gilde vande kaarsengieters.
Vandaar de naam ‘Keerske'.

Het is dan ook toepasselijk dat elke
zondag onze Paaskaars brandt:
het licht van Christus dat ons verwarmt.
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ROBRECHT DE FRIES GRAAF VAN VIAANDEREN
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DE STAD BRUGGERESTAUREERT IN 1983 1987
NAAR ONTWERP VAN ARCHITECT DUGARDYN

Erediensten (om 10.00 u)

De zondagse eredienst is het kloppend hart van
onze kerk. Onze diensten bestaan uit gebed,
schriftlezing, verkondiging en samenzang.

We houden van zang en muziek. We zijn

een zingende gemeente met een eigen koor.

Kinder- en jeugdwerk gebeurt op afspraak.

Ook gezelligheid is belangrijk: na elke
eredienst drinken we samen koffie en thee.

Bijbelstudie & Bijbelbabbel

Twee keer per jaar is er een verdiepende
bijbelstudiereeks, vaak in samenwerking
met het Bijbelhuis in Zevenkerken.

Elke week is er ook de Bijbelbabbel voor
iedereen die Jezus wil leren kennen en
op zoek is naar gesprek (tijdstip in overleg).

Vzw de Vrienden

VZW de Vrienden van de Protestantse Kerk
Brugge organiseert culturele activiteiten,
variérend van een museumbezoek tot een
gezellige BBQ. ledereen is daarbij welkom!

Volg ons actuele activiteitenaanbod op
onze website en op facebook.



