
 

Psalm 91: 1-4 

 

Wie in de beschutting van de Allerhoogste woont, 
wie overnacht in de schaduw van de Ontzagwekkende, 
zegt tegen de HEER: 'mijn toevlucht, mijn vesting 

mijn God, op u vertrouw ik'. 
Hij bevrijdt je uit het net van de vogelvanger 
en redt je van de dodelijke pest, 
hij zal je beschermen met zijn vleugels, 
onder zijn wieken vind je een toevlucht, 
zijn trouw is een veilig schild'  
 

 

 

Moge het waar zijn: dat wij geborgen zijn onder zijn vleugels, 

dat wij bij Hem schuilen mogen, en dat deze dood aan jou voorbij mag gaan. Vrede en 

alle goeds! 

 


