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Inleidend woord 

Deze kerkbode voor maart en april staat in het teken van de 40-
dagentijd: een tijd van inkeer, verstilling en toeleven naar Pasen. 
Aansluitend bij het leesspoor dat we volgen in de erediensten, 
neemt de overdenking u mee naar één van de belijdenissen van 
de profeet Jeremia. In zijn eenzaamheid raakt Jeremia in een 

geloofscrisis terecht. Maar juist in de diepte mag hij ervaren dat 
God zijn beloften niet loslaat: dat Hij er zijn zal en hem zal dra-
gen. In de 40-dagentijd en Paastijd zijn er tal van mooie en ver-
bindende initiatieven in onze gemeente. U kunt genieten van een 
concert, verdieping zoeken in een Bijbelstudie over Job of mee-
doen aan een bloemschikmiddag. Daarnaast is er ook nieuws uit 

onze zustergemeente in Oostende en leest u meer over de syno-
devergaderingen en ProFest.  

Namens de redactieraad wens ik u veel leesplezier toe. 

Ds. Jannica de Prenter 
 
  



De Brugse Kerkbode, MAART 2024 / APRIL 2024. bladzijde 2 

 

 

Overdenking: ‘Geroepen tot dragen’ 

Jeremia 15:10-18 (NBV21) 

10‘Wee mij! Ach moeder, dat u mij moest baren! 
Ik wek overal ergernis, iedereen bestrijdt mij. 
Ik ben niemands schuldeiser, en ik heb zelf geen schulden, 
toch wordt ik door iedereen vervloekt. 
11De Heer zei: ‘Heb ik je niet steeds gered, 

je tegen de vijand bijgestaan 
in tijden van rampspoed en nood? 
12Kan ijzer soms gebroken worden, 
het ijzer en brons uit het noorden? 
13Jullie rijkdommen en schatten laat ik plunderen, 

dat is de prijs voor de zonden die je overal beging. 
14Ik maak jullie tot slaaf van je vijanden 
in een onbekend land. 
Want het vuur van mijn toorn is ontstoken, 
de vlammen zullen jullie verzengen’. 

15‘O Heer, U kent mij. 

denk aan mij, bekommer U om mij, 
wreek mij niet op mijn achtervolgers. 
Heb met hen niet zo veel geduld 
dat het mij het leven kost. 
Weet dat ik omwille van U belasterd word. 
16Telkens als ik uw woorden hoorde, 
nam ik ze als voedsel tot mij. 
Uw woorden gaven mij een diepe vreugde, 
want ik behoor U toe, o Heer, 
God van de hemelse machten. 
17Nooit was ik in vrolijk gezelschap, 

nooit heb ik plezier gemaakt. 
Eenzaam was ik, door uw toedoen, 
U had mij immers volgegoten met uw woede. 
18Waarom blijft mijn lijden duren, 
is mijn wond niet te genezen, 

waarom wil hij maar niet helen? 
U hebt mij teleurgesteld, 
als een drooggevallen beek, 
als onbetrouwbaar water’. 
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Een lijdende profeet 

Waarom geneest de pijn niet? Waarom heelt de wond waar je al 
zo lang mee worstelt zo ongelofelijk slecht? In de belijdenissen 
van Jeremia, die in de hoofdstukken 11–20 verspreid staan (Jer. 
11:18-12:6;15:10-21;17:14-18; 18:18-23; 20:7-18), krijgen we 
een inkijkje in het hart van Gods profeet. Het zijn aangrijpende 
gebeden, waarin je merkt hoezeer Jeremia lijdt aan zijn roeping, 

hoe wanhopig hij is en hoe zwaar de taak is die op zijn schouders 
rust. Jeremia’s klachten doen soms denken aan het Bijbelboek 
Job, waar het menselijk lijden zo indringend ter sprake wordt 
gebracht. Net als Job, legt Jeremia al zijn pijn en zijn wanhoop 
bij God neer. Hij bidt zich het donker door. Maar juist daarin: in 
zijn vragen en geworstel met God, vindt hij de draagkracht om 
door te gaan. In deze overdenking neem ik u mee naar één van 
die belijdenissen. 

Een vrije val 

Jeremia is in een diepe crisis 
terechtgekomen. Het was al-

lemaal zo mooi, zo veel belo-
vend begonnen. God had het 
hem beloofd, dat Hij zijn 
woorden in zijn mond zou 
leggen (Jer 1:9). In alles zou 
God bij hem zijn. Hij zou 
hem terzijde staan en hem 
redden (Jer 1:8). Maar daar 
merkt Jeremia helemaal 
niks van. De Judeeërs willen 
helemaal niet luisteren naar 

zijn woorden. Ze worden moe en geïrriteerd van zijn gepreek over 

gerechtigheid en schuld. Overal waar hij komt wordt hij uitgela-
chen, vernederd, geschopt en geslagen. Als een misdadiger wordt 
Jeremia gevangengezet. Jeremia begint wanhopig te worden en 
hij begint zelfs te geloven dat God al even onbetrouwbaar is als 
de mensen die hem belagen. Het gebed in Jeremia 15 laat zich 
lezen als een vrije val: het is alsof hij zweeft in de ruimte, met 

nergens nog steun of houvast. Alles waar hij in geloofde is aan 
het wankelen gebracht. Jeremia 15 is dan ook de omkering van 
het roepingsverhaal in Jeremia 1. 

Figuur 1 

Alleen met God © Unsplash 
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Een man van twist en strijd 

Ook over vrouwen met kinderen moet Jeremia profeteren; dat de 
zon ook voor hen ondergaat (Jer 15:9). Het roept bij Jeremia her-
inneringen op aan zijn eigen moeder. Het gebed van Jeremia be-
gint dan ook donker, met een weeklacht: ‘ach moeder, dat u mij 
moest baren’ (Jer 15:10; cf. Job 3:1-2). In het jonge leven van 
Jeremia is er geen vreugde meer. Zijn woorden stuiten overal op 

verzet. Hij is ‘een man van twist en strijd’ geworden. Zelfs zijn 
dorpsgenoten en eigen familieleden laten hem vallen en schreeu-
wen hem na (Jer 11:18-19; 12:6). 

Gods vuur ontketend 
De klacht van Jeremia blijft in de lucht hangen, want God rea-

geert nauwelijks op zijn wanhoop. Jeremia wordt opnieuw bij 
zijn roeping bepaald. God wijst op het ijzer en brons dat uit het 
noorden wordt gehaald. Kan dat soms breken? Alsof God daar-
mee zeggen wil: ‘houd vol Jeremia… zal ik jou niet maken tot een 
ijzeren zuil en een bronzen muur (Jer 1:18), zoals ik beloofd 
heb’? Opnieuw wordt de ballingschap aangekondigd. De Israëlie-

ten zullen als slaven wonen in een vreemd land. Als een vuur dat 
uitslaat, zo wordt Gods woede uitgegoten over de aarde, die 
zucht en klaagt over het onrecht dat mensen elkaar aandoen. 
Een zuiverend vuur is ontstoken. 

Uw woorden gaven mij een diepe vreugde 

Jeremia legt zijn wanhoop bij God neer: ‘Heer, U kent mij; denk 
aan mij, bekommer U om mij’ (Jer 15:15). Het beeld dat hij van 
God had is in elkaar gestort. Is God wel zo betrouwbaar? Doet 
Hij wel wat Hij zegt? Met die vraag bidt Jeremia zich het donker 
door. Jeremia zit vol met verwijten: ‘U hebt mij teleurgesteld als 
een drooggevallen beek, als onbetrouwbaar water’ (Jer 15:18). 
Jeremia’s klacht is ten diepste dat God hem verleid heeft. Hij 

nam zijn woorden tot hem, als voedsel, als brood voor onderweg. 
Ze gaven hem een diepe vreugde. Verdrietig zit hij daar, biddend 
tot de Eeuwige. De vreugde die in hem opsprong als een klate-
rende beek is allang drooggevallen. Het is een mengeling tussen 
diepe teleurstelling en passie. Want hoezeer Jeremia ook vol zit 
met verwijten, in zijn hart blijft het vuur laaien. Want het is God 

zelf die hem volgegoten heeft met zijn woede (Jer 15:17). In Je-
remia’s hart blijft het onrustig. Het blijft maar woelen tussen te-
leurstelling en eenzaamheid, de woede om Gods wereld die door 
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mensen vertrapt en vertreden wordt. In zijn geworstel met God 

komt Jeremia tot een confronterend inzicht: ‘eenzaam ben ik, 
door uw toedoen’ (Jer 15:17). Jeremia begint te beseffen dat zijn 
roeping ervoor zorgt dat hij alleen is. Het zijn duistere gedachten 
van een mens die worstelt met zichzelf en met het leven. Maar 
juist in die donkere nacht antwoordt God. 

Ik zal bij je zijn 
Gelijk na Jeremia’s klacht volgt het antwoord van de Eeuwige. 
Gods woorden zijn genadig en liefdevol: ‘ze zullen je bestrijden, 
maar je niet overwinnen, want ik zal je terzijde staan om je te 
beschermen en te redden’ (Jer 15:20; cf. Jer 1:8,19). Nu klinkt 
voor de tweede keer die belofte: ‘ik zal je terzijde staan, ik zal bij 

je zijn’. Ten dode toe zullen ze hem aanvallen en bestrijden. Maar 
ze zullen niet overwinnen. Sterk als een bronzen vestingmuur 
zal hij zijn: dat is Gods belofte. Jeremia moet leren dat God juist 
in het donker bij hem is, dat Hij hem niet zal laten vallen uit zijn 
hand. Daar waar alles zinloos lijkt en wij geen weg meer zien, 
juist daar klinkt het dragende en bevrijdende woord van God. 

Aan dat woord zou Jeremia zich blijven vastklampen. Hij zou 
zich overgeven aan God en zijn weg blijven gaan. 

De weg van de profeten 

Jeremia’s woorden over ballingschap en naderend oordeel blij-
ven op verzet stuiten. Eeuwen later vertelt Jezus een parabel 
over een landheer die een wijngaard bezat (Matt 21:33-39). Zijn 
toehoorders wisten heel goed dat Jezus met de wijngaard het 
volk Israël bedoelde, van wie hij goede vruchten verwachtte (cf. 
Jes 5:1-7). De landheer stuurde zijn dienaren om de opbrengst 
van de oogst op te halen. Maar ze mishandelden hen en sloegen 
hen dood. Deze dienaren verwijzen naar Gods profeten, en gaan 
onder meer over Jeremia (cf. Jer 7:25). De zoon van de wijngaar-

denier wacht hetzelfde lot. Op Golgotha sterft Jezus aan het 
kruis. Maar zijn weg eindigt daar niet. Na drie dagen wekt God 
hem op uit de dood. De duisternis heeft niet het laatste woord. 
Het wordt Pasen! Gods Naam is: Ik ben, Ik zal er zijn. Ook op 
onze wegen blijft God ons nabij: alle dagen van ons leven, tot aan 
de voltooiing van de wereld (Matt 28:20). 

Ds. Jannica de Prenter 
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Gemeentenieuws Brugge 

Op weg met Jeremia en Jezus 
Wie op zondag 18 februari aanwezig was, heeft het al gemerkt: 
in de 40-dagentijd gaan we op weg met Jeremia en Jezus. Steeds 
valt op hoe gelijklopend hun weg is: een weg van profetische 
waarheid, van gehoorzaamheid, geduld, lijden, maar ook van 

worsteling. Tijdens de zondagen in de 40-dagentijd is er steeds 
een meditatief moment bij een liturgische schikking. Op zondag 
18 februari stond het roepingsverhaal van Jeremia centraal. De 
bol met schors verbeeldt de aarde die schreeuwt om zorg en 
recht. Want steeds klinkt dat door in het boek Jeremia: de aarde 
die zucht en klaagt onder het geweld dat oplaait, volken die el-

kaar onder de voet lopen, de brokstukken waarop mensen moe-
ten leven. Maar uit de weerbarstige en dorre aarde schieten al 
voorjaarstakjes omhoog. Ze verwijzen naar de amandel-bloesem 
in Jeremia 1. De amandelboom was in het oude Israël de eerste 
boom die bloeide in de winter en is daarmee beeld van nieuw 

leven, hoop en toekomst. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opdraging Emiel Devos 
Op zondag 3 maart om 15.00u zal Emiel Devos worden opgedra-
gen in besloten kring in de St.-Salvatorskathedraal in Brugge. 
Ds. Jannica de Prenter zal voorgaan in deze bijzondere viering 
rond het thema ‘geliefd en gedragen’. We wensen Arnaud en Lien 
en hun dierbaren alvast een gezegende dag toe. 

Wees niet bang  
mijn zoon! 

Want ik heb jou geroe-
pen. 
Een profeet ben jij. 

Zoals bloesem bloeit 
en het voorjaar roept 
en lonkt zo zul jij plan-

ten. 

Maar ook afbreken. 
Luister, hoor Jeremia! 

Mijn stem zul je zijn. 
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Job-avonden over psychisch lijden 

In samenwerking met Biblia zal ds. Jannica de Prenter drie vor-
mingsavonden aanbieden over psychisch lijden in het Bijbelboek 
Job. Niet alleen ziekte kan mensen treffen. Er bestaat ook zoiets 
als ondragelijk psychisch lijden. Heel vaak gaat het daarbij om 
de ervaring van zinloosheid en het verlies van zin en perspectief. 
En juist dit psychische lijden wordt in het Bijbelboek Job op 

aangrijpende wijze ter sprake gebracht in verstillende en poëti-
sche beeldtaal. In deze reeks verkennen we drie vormen van lij-
den: ‘lijden aan het leven’, ‘lijden aan het verlies van hoop’ en 
‘lijden aan de afwezigheid van erkenning’. De avonden gaan door 
op woensdag 6, 13 en 20 maart in het Grootseminarie (Potte-
rierei 72) van 19.30u tot 21.00u. De kosten zijn € 5,00 per avond 
of €10 voor de hele reeks. De opbrengst zal gaan naar palliatieve 
zorgeenheid ‘De Vlinder’ in Brugge. Inschrijven via Biblia: 
info@biblia.be of telefonisch via: 050 44 49 52. Er zijn in de kerk 
ook folders beschikbaar.  

Bijbelbabbel 

Ook in de 40-dagentijd en de 
Paastijd is er Bijbelbabbel: een 
laagdrempelige gespreksgroep 
over Bijbel, geloof en christen 
zijn vandaag. Op vrijdag 22 
maart gaan we op uitstap naar 
Oostende en zullen we naar de 
voorstelling ‘Een uur voor/ met 
Hem gaan’ van de Lofprijsband 
Xamen. In de St.-Antoniuskerk 
brengen zij een avond over het lijden van Jezus met moderne zelf 
gecomponeerde liederen, Bijbelteksten en decor. We spreken nog 

af om samen te reizen, dus geef een seintje als u graag mee wilt. 
Voor meer informatie over deze voorstelling: 
https://xamen.be/1-uur-voor-hem-1-uur-met-hem/ 

Vieringen in de lijdensweek 
Op Palmzondag is er een viering voor en met kinderen rond het 
thema ‘Als alles duister is’. We besteden in deze viering aandacht 

aan de vele kinderen die leven in oorlogsgebieden. In het spoor 
van Jeremia schrijven de kinderen een troostbrief. We maken er 
een mooie viering van, dus neem zeker uw kinderen of 

mailto:info@biblia.be
https://xamen.be/1-uur-voor-hem-1-uur-met-hem/
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kleinkinderen mee op Palmzondag. Op Goede Vrijdag is er een 

ingetogen Avondmaalsdienst. We lezen uit Klaagliederen 3 en Jo-
hannes 18–19. Op Pasen bent u welkom voor een feestelijke 

Paasdienst. Na afloop van de dienst is er zoals altijd koffie en 
thee. De kerkenraad zorgt voor cupcakes en paaseitjes. 

Extra collecte voor Kerk & Wereld 

Dit jaar valt Palmzondag samen met de diaconale zondag van de 
VPKB. Aan haar gemeentes vraagt de VPKB om op 24 maart te 
collecteren voor ‘Shoes South-Africa’: een project dat schoenen 
schenkt aan schoolkinderen in de sloppenwijken rond Enner-
dale, vlakbij Johannesburg. Afhankelijk van de maat, kost een 
paar schoolschoenen in Zuid-Afrika tussen de 7 en 14 euro. Voor 

ons geen groot gedrag, maar bijna onbetaalbaar voor de aller-
armsten in Zuid-Afrika. Een paar goede schoenen geeft een kind 
zelfvertrouwen en helpt hen om zich beter te concentreren op het 
schoolwerk. Goed passende schoenen bieden de nodige steun en 
voorkomen problemen zoals blaren, eelt of ernstige aandoenin-
gen zoals ontstekingen aan de onderkant van de voeten. Op 

Palmzondag is er daarom een extra collecte bij de uitgang voor 
dit project van Kerk en Wereld dat wordt begeleid door ds. Wessie 
Wessels vanuit URCSA (een partnerkerk van de VPKB). Hij zet 
zich al decennia in voor de christelijke naastenliefde, vaak in 
moeilijke omstandigheden. 

Bloemschikmiddag 

Op zaterdag 30 maart om 14.30u is er een bloemschikmiddag in 
onze kerk onder begeleiding van ds. Jannica de Prenter. We ma-
ken paasstukjes met elkaar, die na afloop van de Paasdienst te 
koop worden aan-ge-
boden voor €5,- per 
stuk. De opbrengst is 

voor de diaconie. Zo is 
de kerk mooi en feeste-
lijk aangekleed. 
Daarom ook deze har-
telijke oproep: wie 
heeft groene vingers en 

wil een middag komen 
bloemschikken? 
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Overzicht activiteiten 

MAANDAG 4 MAART 10.00 UUR BELIJDENISCATECHESE 

WOENSDAG 6 MAART 19.30 uur Job-avond in Biblia 

VRIJDAG 8 MAART 19.30 uur Bijbelbabbel 

DINSDAG 12 MAART 10.00 uur Belijdeniscatechese 

WOENSDAG 13 MAART 19.30 uur Job-avond in Biblia 

VRIJDAG 15 MAART 20.00 uur Luitconcert met Bart Roose 

ZATERDAG 16 MAART 9.30 uur Districtsvergadering in Ronse 

MAANDAG 18 MAART 19.30 uur Kerkenraad 

WOENSDAG 20 MAART 19.30 uur Job-avond in Biblia 

DONDERDAG 21 MAART 19.30 uur Bestuursraad 

VRIJDAG 22 MAART 19.00 uur Uitstap Bijbelbabbel: ‘Een uur met 

Hem’ (St.-Antoniuskerk Oostende) 

DINSDAG 26 MAART 10.00 uur Belijdeniscatechese 

VRIJDAG 29 MAART 20.00 uur Goede Vrijdagdienst 

ZATERDAG 30 MAART 14.30 uur Bloemschikmiddag 

ZONDAG 31 MAART 10.00 uur Paasdienst 

VRIJDAG 5 APRIL 19.30 uur Bijbelbabbel 

DINSDAG 9 APRIL 10.00 uur Belijdeniscatechese 

DINSDAG 9 APRIL 16.00 uur Reflectiegroep Oostende 

VRIJDAG 19 APRIL 19.30 uur Bijbelbabbel 

ZATERDAG 20 APRIL 9.30 uur Districtsvergadering in Horebeke 

DINSDAG 23 APRIL 10.00 uur Belijdeniscatechese 

VRIJDAG 26 APRIL 19.00 uur Kaas & wijnavond van vzw ‘De Vrien-

den’ 

ZONDAG 28 APRIL 13.15 uur Profundo-wandeling, start vanaf 

het HuisvandeMens 

Ds. Jannica de Prenter 
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Van de Kerkenraad 

Gemeentevergadering 
Op zondag 5 mei 2024 houden we na afloop van de eredienst de 
jaarlijkse gemeentevergadering. De Kerkenraad nodigt alle ge-
meenteleden van harte uit om deze vergadering bij te wonen. De 
jaarverslagen zullen worden toegelicht door de opstellers en be-

sproken worden met de aanwezigen. Omdat onze Bijbels aan het 
verslijten zijn, willen we aandacht schenken aan de mogelijke 
aanschaf van NBV21 Bijbels. Momenteel lezen we uit de gewone 
NBV. Daarom zal ds. Jannica de Prenter aan de hand van een 
aantal voorbeelden uiteenzetten wat de belangrijkste verschillen 
en verbeteringen zijn tussen de NBV en de NBV21. Ook gemeen-

teleden mogen onderwerpen aandragen. Indien u wilt dat één of 
meerdere onderwerpen besproken worden, vragen we vriendelijk 
om dit tijdig (een week van te voren) aan de dominee of een ker-
kenraadslid te laten weten. Ook gemeente-leden die nog niet 
stemgerechtigd zijn, zijn van harte welkom om met raadgevende 

stem mee te praten. Na de vergadering is er koffie of thee in het 
zaaltje. Albert bakt weer koffiekoekjes met rozijnen. We hopen u 
op 5 mei te mogen verwelkomen. 

Retraite predikant 
Van dinsdag 16 april tot vrijdag 19 april is ds. Jannica de Prenter 
afwezig vanwege een kloosterretraite voor predikanten. Deze re-

traite kadert in studieverlof waar predikanten vanaf vijf dienst-
jaren in de VPKB recht op hebben. Mocht u in deze periode nood 
hebben aan pastorale zorg, gelieve u dan tot de Kerkenraad te 
wenden. 

De Kerkenraad 
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In Memoriam 

Op 16 januari overleed mevr. Hanna Dobrzinski in 
woonzorgcentrum Van Zuylen. Hanna werd tot het 
einde toe liefdevol verzorgd, en was omringd door haar 
familie. Op maandag 22 januari namen we afscheid 
van Hanna in een dankdienst die doorging in ’t 

Keerske. In deze dankdienst stond Psalm 23 centraal, 
een Psalm die Hanna erg dierbaar was. In de woorden 

van dank was de liefde terug te horen, maar werden ook woorden 
gegeven aan de worstelingen van Hanna en de donkere periodes 
in haar leven.  

De kern van alle dingen 

is stil en eindeloos. 
Alleen de dingen zingen. 
Ons lied is kort en broos. 
En donker zingt mijn bloed, 
van heimwee zwaar doorwogen. 
Ik zeil langs regenbogen 

Gods stilte tegemoet. 

Felix Timmermans 

Niet lang daarna, op 30 januari overleed ook Patrick Hellebuck. 
Ook Patrick is heengegaan in het bijzijn van zijn familieleden en 
dierbaren. Op zaterdag 3 februari namen we afscheid van Patrick 

in een bewogen eredienst in crematorium Blauwe Toren. In deze 
dienst klonk steeds weer door hoeveel Patrick voor mensen be-
tekend heeft. De dienst werd prachtig opgeluisterd door ons koor 
o.l.v. Arnaud Devos. Gaby Labeur schreef dit in memoriam: 

Ons resten geloof, hoop en liefde 

deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde. 

1 Korintiërs 13:13 

Patrick werd geboren in Zunnetje Meis op 24 maart 1947 als 
zoon van Margaretha Vermeersch en Samuel Hellebuck. Zijn zus 
Gerda was toen anderhalf jaar oud. 

De familie woonde aan de Walplaats te Brugge en Patrick ging 
naar de kleuterschool bij de Papnunnen. De lagere school bracht 
hij door bij De Frères SFX tot en met het vierde leerjaar. 
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Hij was een goed voetballertje en een devote misdienaar in het 

kerkje van het Begijnhof. 

In 1958 volgde omwille van het beroep van zijn vader de verhuis 
naar Oostende en hij volgde er school in het OLV college om na-
dien een lerarenopleiding te starten in de Normaalschool te Tor-
hout. Om zijn middelbare opleiding alsnog af te maken volgde 

hij de retorica in het st.-Lodewijkscollege. Nadien startte hij zijn 
opleiding als kinesist. 

Uit zijn huwelijk in 1971 met Pyck Gerda werden 2 dochters ge-
boren: Vibe en Kinge, respectievelijk in 1972 en 1974. 

Hij startte zijn praktijk met interim-opdrachten in Oostende, 

Torhout, Gent en Brugge, en werkte nadien gedurende 25 jaar 
als kinesitherapeut in de SFX-kliniek te Brugge. Daar dirigeerde 
hij vele jaren het ziekenhuiskoor, stichtte er een volleybalclub, 
de Volleygras, en was voorzitter van de personeelskring. 

Hij ontmoette er zijn toekomstige levenspartners Gaby en Frank 
en hun kinderen Ben en Joke. De beide families verhuisden in 

1975 naar Jabbeke en in 1980 naar ‘Villa Woodside’ in St.-Mi-
chiels waar ze tot op heden wonen. 

In 2002 trad hij toe als 
belijdend lid van de Pro-
testantse gemeente ’t 

Keerske. Naast vele bal-
sporten (en vooral volley-
bal) bleef hij actief in het 
koorleven, waar-onder 
meer dan 45 jaar als di-
rigent van het protes-

tants kerkkoor.  

Bij toneelgroep Reynaert speelde hij vele rollen (o.a. ‘Wiens leven 
is het eigenlijk’). Ook koken en mensen ontvangen deed hij met 
veel plezier en toewijding. En natuurlijk ontbrak het glaasje wijn 
niet. Gaby was steeds aan zijn zijde alsook bij de vele reisjes en 

uitstapjes, terrasjes en dineetjes en ontmoetingen met de vele 
vrienden. Velen zullen hem missen, maar vooral zij die hem het 
meest liefhadden. 
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Van de vzw De Vrienden van de Protestantse Kerk 

van Brugge 

Op vrijdag 15 maart organiseert de vzw De Vrienden van de 
Protestantse kerk een luitconcert door dhr. Bart Roose, een top-
muzikant uit Brugge.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Hij studeerde aan het Koninklijk Muziekconservatorium van 

Gent en het Koninklijk Vlaams Muziekconservatorium van Ant-
werpen muziektheorie, gitaar, muziekpedagogie, kamer-muziek 
en oude muziek. Als muziekpedagoog is hij actief in de Academie 
te Aalter en Gentbrugge. Hij speelt regelmatig soloprogramma's 
op luit en barokgitaar. 

Hij trad op in verschillende festivals over heel Europa. In 2007 

bracht hij zijn eerste solo-cd uit met muziek van Hans Newsidler, 
componist van klassieke luitmuziek uit de 16°eeuw (1536). In 
2009 verscheen ook muziek voor de pelgrims op weg naar Com-
postella en in 2013 de cd ‘Gruuthuse’ op tekst van het bekende 
manuscript. 

Wij ontvangen Bart Roose om 20.00u als gast in de protestantse 
kerk ‘t Keerske voor een kunstzinnig concert. De vzw De Vrien-
den, rekent op uw talrijke aanwezigheid en verzekert u een heer-
lijke muziekavond voor fijnproevers! 

Tickets: 10 euro, bij Wim ten Kate: w.tenkate@skynet.be of stor-
ten op rekening BE10 0000 1658 7404 t.n.v. Vrienden van de 

protestantse kerk van Brugge. 

mailto:w.tenkate@skynet.be
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Kaas en wijnavond 

Vzw De Vrienden organiseert op 26 april een kaas & wijnavond, 
om 19.00 uur in 't Keerske. 

De kosten zijn € 15,00 per persoon, wijn inbegrepen. 
Kinderen en jongeren mogen gratis deelnemen. 

De winst is voor ons tweejarig sociaal doel KOMERBI. 

Aanmelden bij dhr. Wim ten Kate, 
per mail: w.tenkate@skynet.be, of op de lijst op het mededelin-

genbord. 
 

Wees welkom en geniet van een gezellige avond. 
Gelieve te storten op het rekeningnummer: 

BE10 0000 1658 740,  
t.n.v. Vrienden van de Protestantse kerk van Brugge. 

Schrijf in voor 21 april.  
Er kunnen max. 32 personen deelnemen. 

 

Van de penningmeester 

Dank voor het betalen van de lidgelden. Enkelen hebben dit nog 
vergeten. Er zijn nog lidkaarten van de Vrienden beschikbaar. 

Wie er nog graag één krijgt laat mij maar weten. Op de gemeen-
tevergadering komt er een financieel verslag, maar ik wil u nu 
alvast de stand van zaken van ons goede doel Komerbi meedelen. 

In het aanloopjaar 2022 en in 2023 was de opbrengst, van alle 
activiteiten en verkoop samen, het geweldige bedrag van 
€1925,55. Dank aan ieder die hiertoe heeft bijgedragen! Wij ho-
pen dat er dit jaar ook veel wordt verkocht en dat we op onze 
activiteiten, waar uiteraard ook niet-vrienden welkom zijn, veel 
deelnemers mogen verwelkomen. 

mailto:w.tenkate@skynet.be
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Nieuws uit de Oecumene 

Terugblik bidweek 
Op zaterdag 20 januari 2024 kwamen mensen van verschillende 
kerken samen in de orthodoxe parochie van de HH Konstantijn 
en Helena te Brugge voor een orthodoxe vesperdienst in het ka-
der van de bidweek voor de eenheid van de christenen. De dienst 

werd voorgegaan door Metropoliet Athenagoras van België en va-
der Bernard Peckstadt, de rector van de parochie. 

Deze vesperdienst werd bijgewoond door Mgr. Lode Aerts, bis-
schop van Brugge, pater prior Godfried Feys van de Abdij Steen-
brugge, pater Martin Faigniaert, prior van de Karmelieten samen 
met pater Hendrik Marie die pas tot priester gewijd werd; ook de 
paters Fernand Van Heuverswijn en Nicolaas Devynck van de 
Abdij van Zevenkerken (Loppem) en Z.E.H. Prof. Kanunnik Adel-
bert Denaux. Namens de Verenigde Protestantse Kerk te Brugge 
was dominee Jannica de Prenter aanwezig.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het parochiekoor van de orthodoxe gemeenschap luisterde o.l.v. 

Stefaan Coudens de dienst op met een aantal prachtige hymnen. 
De dienst werd afgesloten met de liturgie van de ‘artoklasia’: het 
zegenen van de vijf broden, de olie, de tarwe en de wijn als dank 
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voor de gaven die we steeds uit Gods hand mogen ontvangen. 

Een mooie groep christenen uit verschillende kerken was aan-
wezig om samen te bidden in deze bidweek voor de eenheid van 
de christenen. De viering eindigde met een toespraak van Metro-
poliet Athenagoras over het belang van de Oecumene en de dia-
loog tussen kerken. Nadien was er een broederlijke en zusterlijke 
ontmoeting met een glaasje wijn of fruitsap in de parochiezaal 

van de Orthodoxe parochie.  

Verslag door vader Bernard Peckstadt 

Terugblik bidweek 
Op zondag 21 januari 2024 werd reeds voor de zeventiende maal 
de bidweek voor de eenheid afgesloten met een oecumenische 

vespersdienst in de St.-Salvathorskathedraal in Brugge. Dit jaar 
had men als thema gekozen: ‘Heb de Heer, uw God, lief … en 
uw naaste als uzelf’ (Luc 10,27). Anglicanen, Protestanten, 

Rooms-katholieken, leden van de Pinkstergemeenschap, de 
Evangelische beweging, Zevendedagsadventisten en Orthodoxen 
kwamen in de kathedraal bijeen om God te loven en te prijzen 

én om te bidden voor eenheid. 

Dit jaar was het de beurt aan de Verenigde Protestantse Kerk te 
Brugge om deze oecumenische gebedsdienst te organiseren. Ve-
len werden betrokken bij deze viering. Mgr. Lode Aerts, ging voor. 
E.H. Henk Laridon (Deken van Waregem en voorzitter van de oe-

cumenische studie en gebedsgroep van West-Vlaanderen), deed 
er het welkomstwoord. Verder gingen er voor: E.H. Prof en Ka-
nunnik Adelbert Denaux, E.H. Martin Faigniaert (Prior van de 
Paters Karmelieten) en E.H. Kurt Priem (van de Rooms-Katho-
lieke Kerk), Dominee Jannica de Prenter (van de Verenigde Pro-
testantse kerk), rev. Augustine Nwaekwe (Anglicaanse Kerk), ds. 
André Dewinne (van Pinkstergemeenschap ‘De Kruispoort’), 
Aartspriester Bernard Peckstadt (van de Orthodoxe Kerk), mevr. 
Nadine Van Parys (Adventskerk) en dhr. Benny Bonte (Cross 
Roadchurch ‘Sint Kruis’). 

Deze Oecumenische vesperdienst werd heel mooi verzorgd door 
het koor van de Protestantse kerk o.l.v. van Arnaud Devos. Dit 
jaar was er terug een mooie opkomst met ongeveer 100 mensen. 
Het werd een heel deugddoende gebedsdienst voor de aanwezige 
gelovigen. 
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Er werd gecollecteerd voor Open Doors: een organisatie die zich 
inzet voor vervolgde christenen. De collecte bracht €154,50 op. 
Na afloop was er in de zeer koude kathedraal nog een gezellig 
samenzijn onder het genot van een drankje. De warmte van de 
vriendschap bleek ook hier sterker dan de kou. Tijdens deze bid-
week bleek nogmaals dat broeder- en zusterschap sterker is dan 
de verschillen die de kerken scheiden: op grond van ons geloof 
vormen we samen “één lichaam en één geest”, “één hoop op 
grond” van onze “roeping”, “één Heer, één geloof, één doop, één 

God en Vader van allen, die boven allen, door allen en in allen 
is” (Ef 4:4). Moge dit samen bidden ons dichter bij elkaar bren-
gen. 

Verslag Vader Bernard Peckstadt en ds. Jannica de Prenter 
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Gemeentenieuws Oostende 

Oecumene in Oostende – ‘de bewoonde wereld’ dat is de oor-
spronkelijke betekenis van het woord ‘oecumene’. De meeste le-
zers zullen er een andere associatie bij hebben. Dat is niet 
vreemd, omdat het woord vandaag binnen de kerk te maken 
heeft met het samenwerken van christenen vanuit de verschil-
lende stromingen binnen het christendom. Er zijn christelijke 
kerken die hier weloverwogen niet aan meewerken. In Oostende 
doen we dat wel, bewust van de eigen protestantse identiteit en 
vanuit die eigenheid werken we samen met verschillende kerk-
gemeenschappen, vooral met de Rooms-katholieke. We gebrui-
ken een kerkgebouw van de Rk-kerk, we hebben een gezamen-
lijke Bijbelgroep die eens per maand samenkomt en we vieren de 
grote christelijke feestdagen samen in de Hazegraskerk. Activi-
teiten als de koffiebabbel en ‘kunst in de kerk’ zijn ook gezamen-
lijke initiatieven1. Dit betekent niet dat we het in alles met de 
Rooms-katholieken van Oostende eens zijn. Wel erkennen we 
dat we dezelfde bronnen hebben en dat we dezelfde Heer willen 
volgen. Wat mij betreft mogen 
we vaker dingen samendoen en 
wellicht kunnen we daar meer 
Oostendse christenen bij be-
trekken. De WereldGebedsDag, 

die elk jaar op de eerste vrijdag 
van de maand maart gehouden 
wordt, is een goed voorbeeld. De 
vrouwen die het voorbereiden 
hebben ook de wens uitgespro-
ken meer samen te willen doen.  

Wordt vervolgd… 

 

  

 
1 Hoewel ze in de praktijk vooral door onze kerk getrokken worden. 
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Samen water uitdelen aan het begin van de Gebedsdienst voor eenheid 

 

De agenda t.e.m. 5 mei 2023 

vrijdag 1 maart 
19 uur    viering Wereld-
GebedsDag 

zondag 3 maart 11 uur samenkomst 

zondag 10 maart 11 uur Kringviering 

zaterdag 16 maart 
9:30 uur districtsvergade-
ring - Ronse 

vrijdag 15 maart 
14 uur Deutsch mit der 
Lutherbibel - online 

zondag 17 maart 11 uur samenkomst 

woensdag 27 maart 19 uur Bijbelgroep Marcus 

zondag 31 maart  
11:15 uur oecumenische 
Paasviering 
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Actuele Info vindt u steeds op de website: www.protestantse-
kerkoostende.be  

Dhr. Andries Boekhout 
  

zondag 7 april 11 uur samenkomst 

dinsdag 9 april 16 uur Reflectiegroep 

zondag 14 april 11 uur Kringviering 

zaterdag 20 april 
9:30 uur districtsvergade-
ring - Horebeke 

zondag 21 april 
11 uur samenkomst 

14 uur Profundowandeling 

woensdag 24 april 19 uur Bijbelgroep Marcus 

zondag 5 mei 11 uur samenkomst 

elke maandag- en 

vrijdagnamiddag 

14 tot 17 uur Hazegras-

kerk open – spring eens 

binnen 

vanaf woensdag 17 
januari 

Expositie werken van 
Ingeborg Borgoo 

elke woensdagnamiddag 
Koffiebabbel - 14:30 – 

16:30 uur 

http://www.protestantsekerkoostende.be/
http://www.protestantsekerkoostende.be/
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Uit de interlevensbeschouwelijke dialoog 

Op zondagmiddag 28 april is er weer een Profundo-wandeling in 
Brugge, georganiseerd door het interlevensbeschouwelijk Net-
werk Brugge (ILN) in samenwerking met de verschillende Brugse 
gemeenschappen. Het thema van de wandeling is ‘geschriften en 
boeken’. Deze wandeling is een uitnodiging om de heilige teksten 

van verschillende levensbeschouwingen vanuit een nieuwe in-
valshoek te leren kennen. Waarom zijn de kerkvaders zo belang-
rijk in de oosters-orthodoxe liturgie? Wat is het ‘Book of Com-
mon Prayer’? Welke teksten zijn heilig in de Islam? Je wordt on-
dergedompeld in de spiritualiteit van de verschillende deelne-
mende gemeenschappen en leert zeker iets dat je nog niet wist. 

En daarnaast leer je al wandelend ook nieuwe mensen kennen. 
De wandeling gaat net als andere jaren van start vanaf het Huis-
vandeMens. Meer info volgt binnenkort! 
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Nationaal nieuws 

Synodevergaderingen 
Omdat de synodezitting van zaterdag 18 november niet naar be-
horen werd afgerond en niet alle synodevoorstellen behandeld en 
gestemd konden worden, werd besloten een extra synode-ver-
gadering in te lassen. Deze synodevergadering vond plaats op 

zaterdag 24 februari in het hoofdkwartier van het Leger des 
Heils in Brussel, één van de partnerkerken van de VPKB. Als 
aanloop naar de synodevergadering van mei, werd er in de na-
middag met elkaar van gedachten gewisseld over de toekomst 
van onze kerk. 

Slotcommuniqué van de synodevergadering van 24 februari 

De synodevergadering van 24.2.2024 begon met een inspirerende toe-
spraak van ds. Steven H. Fuite, die zin gaf om in actie te komen en de daad 
bij het woord te voegen. 

Daarna volgde een voorstelling door dhr. Luc Detavernier, over het werk 
van de Franstalige faculteit FUTP. De FUTP kent een jaarlijkse groei van 
20% - en verwacht dat zij binnenkort 10 studenten kan voorstellen, die pre-

dikant bij de VPKB willen worden. 

Vervolgens bracht ds. Byiringiro verslag uit over de goede samenwerking 
met Rwanda en een reis naar dat land. Afgevaardigden van de VPKB zijn 
naar Rwanda gereisd ter gelegenheid van het 100-jarig partnerschap tus-
sen de VPKB en de EPR. 

Hierna stemde de synodevergadering die punten, die afgelopen november, 

wegens tijdsgebrek, niet gestemd konden worden. Deze voorstellen willen 
– onder andere - een nieuwe dynamiek in de kerk in gang brengen – en 
sluiten in die zin ook aan bij het thema van de synodevergadering van mei: 
het redynamiseren en revitaliseren van onze lokale kerkgemeenten. Onder 
andere werd een aantal voorstellen aangenomen om te komen tot een gro-
tere betrokkenheid van predikanten bij bovenplaatselijke activiteiten van 

de VPKB en om te komen tot een verbetering van de rechtspositie van pre-
dikanten. 

Een aantal districten kon al meteen hun eerste indruk geven over het thema 
van de synode van mei tijdens het vrije en open debat aan het eind van de 
dag. De sfeer zat goed dankzij de luisterbereidheid en het respect tussen 
alle deelnemers. Deze synodevergadering toonde ons dat de VPKB resoluut 

toekomstgericht is. 

De synodevergadering van zaterdag 25 mei zal eveneens door-
gaan in het hoofdkwartier van het Leger des Heils (Nieuwe 
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Graanmarkt 34, 1000 Brussel) en zal volledig in het teken staan 

van het revitaliseren en dynamiseren van onze lokale kerk-ge-
meenten. Hoe kunnen wij kerk zijn over 5 à 10 jaar? Vanuit welk 
perspectief en vanuit welke aanpak moeten wij vormgeven aan 
onze kerkgemeenschappen? Wat gaat er niet goed? Welke voor-
beelden zijn er hoe de samenwerking tussen kerkgemeenten er 
concreet uit kan komen te zien? Over deze vragen gaan de afge-

vaardigden met elkaar in gesprek op 25 mei. 

De Synodale Raad laat de inhoudelijke organisatie van de mei-
synode geheel over aan een ad-hoc werkgroep, gevormd door tel-
kens één persoon per district, om volledig recht te kunnen doen 
aan de diversiteit binnen onze kerk en onze districten. De Syno-
dale Raad verzocht de districtsvoorzitters om, uiteraard in over-
leg met anderen, één persoon of twee personen aan te duiden die 
namens hun district deel zal uitmaken van de ad hoc werkgroep 
die - in overleg met het Moderamen van de Synodevergadering - 
de dag van 25 mei vorm zal geven. 

Naar goede gewoonte vindt in november de tweedaagse zitting 

van de Synode plaats, die door zal gaan in het kerkgebouw van 
de Protestantse Kerk te Brussel (Nieuwe Graanmarkt 8, 1000 
Brussel). De ochtendviering op zondag krijgt dit jaar de vorm van 
een gezamenlijke eredienst, die de afgevaardigden samen met de 
lokale kerkgemeenschap zullen vieren. De aalmoezeniers, de 
voorzitter van de Synodale raad en de beide predikanten van de 
Protestantse Kerk te Brussel zullen samen voorgaan in deze ere-
dienst. Deze synodevergadering gaat door in het weekend van 16 
en 17 november 2024. 

Nationale eredienst met inzegening van proponenten 
De nationale eredienst, waarin proponenten worden ingezegend 
in het ambt van dienaar van het Woord, zal dit jaar doorgaan op 

zondagmiddag 2 juni in Boechout (Appelkantstraat 2, 2530 Bou-
chout). De feestelijke eredienst zal worden voorgegaan door de 
voorzitter van de Synodale Raad, de aalmoezeniers van de Syno-
devergaderingen 2023-2024 en de beide verantwoordelijke amb-
ten in de VPKB. 

ProFest – 9 mei 2024 

Op Hemelvaartsdag donderdag 9 mei gaat ProFest, het nationale 
feest van de VPKB door, in het cultureel centrum van Spa. Het 
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wordt een feestelijke dag waarop we onze verbondenheid en di-

versiteit met elkaar vieren. Het thema van de dag is: “er was een 
dorst”.  

Op het programma staat: vrienden ontmoeten, momenten van 
gezelligheid delen, samen vieren, spelenderwijs het protestantse 
erfgoed van Spa ontdekken en lokale smaken uitproberen. De 
kinderen worden uitgenodigd voor Godly Play, tieners kunnen 

de kleine stadsjungle verkennen, voor de kleintjes is er een Cozy 
Corner en niemand wordt vergeten. De dag wordt in stijl afgeslo-
ten met een gospelconcert van Nathan&Friends! 

Er is een gereserveerde parkeerplaats, alsook PBM-toegang en 
broodjes bereid door het Leger des Heils. Registratie is verplicht, 

maar details volgen later nog. Om het evenement en alle activi-
teiten te financieren, vragen we een entree van €5 voor volwas-
senen (kinderen en studenten niet meegerekend), die recht geeft 
op een kom soep en je deelname aan de grote tombola: bewaar 
je ticket goed! 

Overname Belgische Gideons 

In 1957 werd de VZW De Belgische Gideons in het leven geroe-
pen om de Belgische bevolking gratis van Bijbels, Nieuwe Testa-
menten en ander materiaal in verschillende talen te voorzien. 
Het doel is altijd geweest om in hotels, ziekenhuizen, gevange-
nissen, schepen, opvangtehuizen, homes en als laatste ook B&B 
’s, plaatsen waar mensen korte of langere tijd verblijven, de mo-
gelijkheid te bieden om bemoediging te vinden in het Woord van 
God. De vereniging heeft hoogtes en laagtes gekend. Maar vooral 
de laatste jaren was er een grote terugloop van donateurs en 
aanvragen tot het plaatsen van Bijbels. 

Vele jaren werd er gezocht naar medewerkers en bestuursleden, 
ook in het Franstalig gedeelte van ons land. Maar ondanks de 
vele contacten kwam er geen positieve reactie. Na lang beraad 
moest er dan ook besloten worden om het bestaan van de vzw 
Belgische Gideons te beëindigen. Het werk voor België zal wor-
den overgenomen door onze zustervereniging in Nederland: Bij-
belvereniging (voorheen de Nederlandse Gideons).  

Bestellen kan via hun website www.bijbelvereniging.nl. Met al 
uw vragen kan u bij hen terecht op volgend mailadres: info@bij-
belvereniging.nl of telefonisch op nr. 0031-851041714. 

http://www.bijbelvereniging.nl/
mailto:info@bijbelvereniging.nl
mailto:info@bijbelvereniging.nl


De Brugse Kerkbode, MAART 2024 / APRIL 2024. bladzijde 27 

 

 

  



De Brugse Kerkbode, MAART 2024 / APRIL 2024. bladzijde 28 

 

 

Erediensten 10.00 uur 

ZONDAG 3 maart -derde van de 40-dagen- 
Heilig Avondmaal – gezamenlijke dienst Anglicanen 

Thema Misschien zullen ze luisteren en met hun kwa-
lijke praktijken breken 

Lezen Jeremia 26:1-19; Johannes 2:13-22 
Predikant Ds. J. de Prenter -predikant VPKB Brugge- 

Rev. A. Nwaekwe -priester Anglicaanse Kerk Brugge- 

Ouderling Mevr. A. van Holst 
Diaken Dhr. W. Lestaeghe 
Lector Mevr. A. Klifman 

Organist Dhr. D. de Beun 
Koffie Dhr. R. Vandermeersch en dhr. G. Demol. 

ZONDAG 10 maart -vierde van de 40-dagen- 

Predikant Ds. E. Delen -Verantwoordelijke ambten VPKB- 
Ouderling Dhr. A. Eversen 

Organist Dhr. A. Vangaever 
Koffie Mevr. J. Wage en mevr. M. Lammens 

ZONDAG 17 maart -vijfde van de 40-dagen- 

Thema Zaaien op puinhopen 
Lezen Jeremia 32:1-15, 26-29, 36-44; Joh 12:20-26 

Predikant Ds. J. de Prenter -predikant VPKB Brugge- 
Ouderling Mevr. A. Kutsch 
Lector Dhr. W. Buijs 
Organist Dhr. A. Devos 
Koffie Mevr. M. Chrzanovska en dhr. A. Eversen 

ZONDAG 24 maart -zesde van de 40-dagen- 
Palmzondag – viering met kinderen 

Thema Als alles duister is: is er nog iemand die recht-
vaardig handelt? 

Lezen Jeremia 4:19-5:1; Lucas 19:29-48 
Predikant Ds. J. de Prenter -predikant VPKB Brugge- 

Ouderling Mevr. A. van Holst 
Lector Dhr. J. van Groenigen 
Organist Dhr. A. Vangaever 
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Koffie Fam. van Groenigen 

VRIJDAG 29 maart om 20.00u 
Goede Vrijdag -Heilig Avondmaal- 

Thema Bittere tranen 
Lezen Klaagliederen 3; Johannes 18–19 

Predikant Ds. J. de Prenter -predikant VPKB Brugge- 

Ouderling Dhr. A. Eversen 
Diaken Dhr. W. Lestaeghe 
Lectoren Mevr. G. Labeur; mevr. A. Klifman;  

dhr. G. Bentein 
Organist Dhr. P. Van Daele 

ZONDAG 31 maart -Pasen- 

Thema Nieuw leven: de brokstukken geheeld 
Lezen Jeremia 31:1-11; Johannes 20:1-18 
Predikant Ds. J. de Prenter -predikant VPKB Brugge- 

Ouderling Mevr. A. Kutsch 
Lector Dhr. P. van Harrewijn 

Organist Dhr. P. Van Daele 
Koffie Fam. ten Kate 

ZONDAG 7 april -tweede van Pasen- 

Predikant Mevr. Van Parys -lekenprediker Adventskerk Brugge- 
Ouderling Mevr. A. van Holst 

Organist Dhr. D. de Beun 
Koffie Fam. Deceuninck 

ZONDAG 14 april -derde van Pasen- 

Thema De muren geslecht: Hij is onze vrede 

Lezen Jesaja 57:14-21; Efeziërs 2:11-18;  

Johannes 20:19-22 
Predikant Ds. J. de Prenter -predikant VPKB Brugge- 

Ouderling Dhr. A. Eversen 
Lector Mevr. G. Labeur 
Organist Dhr. A. Devos 
Koffie Dhr. W. Lestaeghe en dhr. A. Manabi 
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ZONDAG 21 april -vierde van Pasen- 

Thema Als God het huis niet bouwt…een huis van le-
vende stenen 

Lezen Psalm 127; Efeziërs 2:19-22; 1 Petrus 2:1-10 
Predikant Ds. J. de Prenter -predikant VPKB Brugge- 

Ouderling Mevr. A. Kutsch 
Lector Mevr. M. Lammens 

Organist Mevr. L. Vercruysse 
Koffie Fam. Klifman 

ZONDAG 28 april -vijfde van Pasen- 
Heilig Avondmaal 

Thema Span je in door de samenbindende kracht 

van de vrede 
Lezen Psalm 85; Efeziërs 4:1-6; Romeinen 12:17-21 
Predikant Ds. J. de Prenter -predikant VPKB Brugge- 

Ouderling Mevr. A. van Holst 
Diaken Dhr. W. Lestaeghe 
Lector Mevr. A. Klifman 

Organist Dhr. A. Devos 
Koffie Dhr. R. Vandermeersch en dhr. G. Demol 

ZONDAG 5 mei -zesde van Pasen- 

Gemeentevergadering 

Thema De Opgevarene blijft dezelfde 

Lezen Daniël 7:9-10, 13-15; Efeziërs 4:7-10; Handelin-
gen 1:4-12 

Predikant Ds. J. de Prenter -predikant VPKB Brugge- 

Ouderling Dhr. A. Eversen 
Lector Dhr. W. Buijs 
Organist Dhr. D. de Beun 

Koffie Mevr. J. Wage en mevr. M. Lammens 

De koffiedienst is als volgt ingedeeld: 

Gelieve te ruilen als u niet aanwezig kunt zijn 

Zondag 12 mei: mevr. M. Chrzanowska en dhr. A. Eversen; zon-

dag 19 mei: fam. van Groenigen; zondag 26 mei: fam. ten Kate; 

zondag 2 juni: fam. Deceuninck.  
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Voor de kinderen 

 
Johannes 3: 14 – 21 

Jezus wil licht zijn in een donkere wereld. 

 
 

 
 

 
 
 
   

 
Zorg met kleur en glitter 
Dat Jezus licht uitstraalt. 
  
 
 
 
Wat geeft er licht  tijdens de dag en in de nacht? 
Teken het hier:  

Jezus 

DAG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NACHT 
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Vind de woorden uit het bijbelverhaal : 

GOD – ZOON – WERELD – REDDEN  
LICHT – DONKER – KWAAD – GOED  

 
      

 

P U B C T Z A Q M I 

U Z O O N H F S E J 

T I G H L N C X N S 

N L P F G D O I R D 

R E K N O D Z I L A 

C A L G E L T E B A 

V R Y L D G R U M W 

D R E D D E N O Z K 

S N O K W N T F A J 

N I L R E S A L F M 
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KERKENRAAD 

 Predikant: 

➢ Ds. Jannica de Prenter 

    050 35 50 84 

   e-mail: j.a.deprenter@gmail.com 

 

 Ouderlingen: 
➢ Mevr. A. van Holst   +31 117 302 844 

    Sasputsestraat 26, 4507 JX Schoondijke (NL) 
➢ Dhr. A. Eversen       0495 22 88 37 

    Carolus de Vischstraat 18, 8200 Sint Andries 

➢ Mevr. A. Kutsch      050 32 24 00 
  Bevrijdingslaan 8, 8000 Brugge 
 
 Diakenen: 

➢ Dhr. W. Lestaeghe   0488 25 02 80 
    Ezelstraat 40, 8000 Brugge 
 
 
 
 

Redactieraad van de Brugse Kerkbode 

Ds. Jannica de Prenter – Mevr. Riek van de Westeringh – 
Dhr. Albert Eversen – Dhr. Adriën Deceuninck – Ds. Erik Libbrecht 

 
 

Bankrekeningen 

Kerkenwerk Protestantse Kerk Brugge: 
 BE61 2800 2025 1617 (IBAN) – GEBA BE BB (BIC) 
 
Diaconie: 
 BE84 0014 4613 0459 (IBAN) – GEBA BE BB (BIC) 
 t.n.v. Diaconie Verenigde Protestantse Kerk Brugge 
 
VZW Vrienden: 
 BE10 0000 1658 7404 (IBAN) – BPOT BE B1 (BIC) 
 t.n.v. Vrienden Protestantse Kerk Brugge 
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Voor de kinderen 

 
 


