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Inleidend woord 

Aan het begin van dit nieuwe jaar ontvangt u weer een dubbel-
nummer van de Brugse Kerkbode. De overdenking in deze kerk-
bode gaat over de Lofzang van Simeon. Wanneer Simeon de pas-
geboren Jezus in zijn armen sluit om hem op te dragen aan de 
Heer, ziet hij met eigen ogen de barmhartigheid en de genade 

van God. Nu kan hij in vrede gaan. Het is een mooie tekst om te 
lezen aan het begin van dit nieuwe jaar. Ook is er in deze kerk-
bode veel aandacht voor het geweld in Israël en Gaza. Er is 
nieuws uit de oecumene en de interlevensbeschouwelijke dia-
loog, maar ook vanuit Oostende, ons district en de Synodale 
Raad is er het nodige te melden. 

De redactieraad van de Brugse kerkbode wenst u veel leesgenot 
en voor 2024 een gezond en voorspoedig nieuwjaar! 

Ds. Jannica de Prenter 

 

© Beeld: Pixabay – Tekst: Dietrich Bonhoeffer (Lied 511 Nieuw Liedboek) 

 
  

Door goede machten trouw  

en stil omgeven, 

Behoed, getroost, zo wonder-

lijk en klaar, 

zo wil ik graag met u,  

mijn liefsten, leven, 

en met u ingaan 

in het nieuwe jaar. 

 

Laat warm en stil 

de kaarsen branden heden, 

die Gij hier in ons duister 

hebt gebracht, 

breng ons als het kan samen, 

geef ons vrede. 

Wij weten het, 

Uw licht schijnt in de nacht. 
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Overdenking: ‘Laat nu uw dienaar in vrede gaan’ 

De troostende lofzang van Simeon 
Op de drempel van een nieuw jaar wil ik in deze overdenking 
stilstaan bij de lofzang van Simeon. Het loflied van Simeon is 
door verschillende componisten op muziek gezet. Eén van de 
mooiste versies is het serene en haast mystieke Nunc nimittis van 

de Estlandse componist Arvo Pärt. Het is ook ontroerend. Hoe 
Simeon het kindje Jezus overneemt van Maria, hem in zijn ar-
men sluit en deze woorden bidt: 

Nu laat U, Heer, uw dienaar in vrede heengaan,  
zoals U hebt beloofd. 
Want met eigen ogen heb ik de redding gezien 
die U bewerkt hebt ten overstaan van alle volken: 
Een licht dat geopenbaard wordt aan de heidenen 

en dat tot eer strekt van Israël, uw volk. 
Lucas 2:29-32 

Opgedragen aan de Heer 
Het is een eeuwenoude Joodse traditie: veertig dagen na de ge-

boorte werd elke eerstgeboren zoon door zijn ouders naar de 
tempel in Jeruzalem gebracht om opgedragen te worden aan de 
Heer. Zo stond het in de wet (Ex 13:2,12) en zo begint ook Lucas 
zijn verhaal. Jezus is ongeveer zes weken oud als Maria en Jozef 
hem naar de tempel brengen om hem aan te bieden aan de 
dienstdoende priester. Maar het loopt allemaal anders.  

Wachter in donkere tijden 
Lucas begint te vertellen over 
een zekere man die Simeon 
heette. Hij is geen priester of 
Leviet, geen vooraanstaand 

man. Wel hoort hij samen met 
Hanna tot de profetische stem-
men van Israël, en leefde hij als 
een rechtvaardig en godvrezend 
man. Lucas schrijft in vers 25 

dat hij ‘wachtte op de troost van Israël’. Zoals Jesaja gezegd had: 

‘troost mijn volk, troost mijn volk, zegt jullie God’ (Jes 40:1). Die 
verwachtende houding: standvastig en vol van hoop blijven uit-
zien naar de dag waarop God alles omkeert: dat hoort helemaal 

Als een wachter in de nacht © Unsplash 
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bij Simeon. Terwijl de wereld om hem heen nog donker is, 

stroomt zijn hart vol met de kracht van de heilige Geest. Met 
eigen ogen zal hij zien hoe Gods beloften vervuld worden. Hij zal 
niet sterven voordat God zijn beloften vervult. Gedreven door de 
Geest trekt hij naar de tempel (Lc 2:26-27). Wanneer hij daar 
aankomt en Jozef en Maria naar binnen ziet gaan om hun zoon 
te laten opdragen, loopt hij op hen af. Hij neemt het kind in zijn 

armen en dan begint hij te zingen: “Nu laat u, Heer, uw dienaar 
in vrede heengaan, zoals u hebt beloofd”. Het Griekse werkwoord 
apoluoo dat Lucas hier gebruikt betekent in de eerste plaats: 

‘vrijmaken’, ‘ontheffen’, ‘ontbinden’ of ‘ontlasten’. Simeon is ie-
mand die dag in dag uit God heeft gediend als een wachter in 
donkere tijden. Al die tijd heeft hij de verwachting vastgehouden, 

en bleef hij uitzien naar de nieuwe morgen. Maar nu Simeon het 
Christuskind heeft gezien, is hij vrij. De last van het wachten is 
ontbonden. Hij kan nu in vrede zijn weg vervolgen. 

Vrede ondanks verdrukking? 
Wij leven in een wereld die vol is van strijd. Oorlogen blijven woe-
den. We bedenken akkoorden en resoluties, doen aan bewape-

ning om het geweld tussen volken te stoppen, en toch… telkens 
weer ontvlamt de strijd, wordt de wapenstilstand weer doorbro-
ken. Wanneer Simeon het Christuskind in zijn armen heeft, is 
keizer Augustus nog steeds aan de macht. Er is nog niets veran-
derd voor de mensen in Israël. Ze leven nog steeds onder de ver-
drukking van de Romeinen. En toch zingt Simeon dat hij in vrede 
kan gaan. Omdat hij in het Christuskind een diepe, volkomen 
vrede vindt; een rust die hij nog nooit eerder ervaren heeft.  

De vrede van Christus 

Veel later, zou Jezus aan zijn leerlingen zeggen: ‘mijn vrede geef 
ik jullie, zoals de wereld die niet geven kan’ (Joh 14:27). De vrede 

die we vinden in Christus is niet van deze wereld; het is een vrede 
die van God uitgaat en elk menselijk verstand, alle doen en den-
ken overstijgt. Een vrede die diep ingrijpt in ons bestaan en men-
sen innerlijk verandert. Alleen in zijn vrede vinden we de rust en 
het vertrouwen, de kracht om net als Simeon en Hanna wachters 
te zijn in deze wereld. Mensen die blijven bidden en zingen voor 

deze wereld: ‘geef vrede, Heer, geef vrede’. 
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Leven in een ander licht 

Heb je in het afgelopen jaar iets er-
varen van die vrede? Kun je net als 
Simeon zeggen dat je in vrede kunt 
gaan omdat je het bevrijdend 
woord van God hebt gehoord? Si-
meon ziet zijn leven in een ander 

licht, nu hij het Christuskind ge-
zien heeft. De lang verwachte be-
lofte die hij zo lang heeft vastge-
houden in zijn hart, heeft plaats-
gemaakt voor een zeker weten: nu is Gods redding ophanden! 
Nu gaat er een licht op voor alle volken! En zo zal het ook zijn. 
Niet alleen de geboren Israëliet, maar ook de Samaritaanse 
vrouw, de tollenaar, de soldaat onder het kruis: zij allen vinden 
vrede en vergeving bij Jezus. 

Geen bevrijding zonder kruis 
Maar Simeon kondigt niet alleen de redding aan die in Jezus aan 

het licht komt, maar ook het kruis. Want nadat hij Maria en Jo-
zef zegent, spreekt hij deze profetie uit: 

Weet wel dat velen in Israël door hem ten val zullen komen of 
juist zullen opstaan. Hij zal een teken zijn dat betwist wordt, 
en zelf zult u als door een zwaard doorstoken worden. Zo zal 
de gezindheid van velen aan het licht komen. 

Lucas 2:34-35 (cf. Jes 8:14-15) 

Het kruis is bevrijdend en aanstootgevend tegelijk, want het 
kruis brengt ook scheiding. Niet de autoriteiten, de leiders en 
priesters zullen luisteren naar zijn stem. Zij zullen zich lelijk sto-
ten. Eenvoudige mensen zullen zijn stem wel verstaan; zij zullen 
bij hem bevrijding vinden, rust en vrede. Het zijn schokkende 

woorden die Simeon hier uitspreekt. Al bij zijn geboorte is zijn 
bestemming duidelijk: Christus komt in deze wereld binnen om 
haar te bevrijden door zijn eigen leven aan het hout te slaan. Pas 
als Maria onder het kruis staat zal ze begrijpen wat Simeon be-
doelde met het zwaard dat haar hart zou doorklieven. ‘Hij is een 
teken dat betwist zal worden’, zegt Simeon (Lc 2:34). Zo was het 

toen en zo is het nog steeds. Maar wij mogen doen, wat Simeon 
deed. Wij mogen ons toevertrouwen aan dit teken waarmee God 
zijn bevrijding en zijn licht heeft bekend gemaakt aan de volken. 

Winterlicht © Pixabay 
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Jezus wordt geboren om de schuld van deze wereld op zich te 

nemen. Hij zou niet schreeuwen of zijn stem verheffen. Het ge-
knakte riet breekt hij niet af. Vol van vuur en Gods genade, zal 
hij deze wereld het recht laten kennen. Hij is gekomen om ge-
vangenen te bevrijden uit de kerkers van schuld en ellende, om 
mensen die dwalen in het donker de ogen te openen. Een licht is 
hij voor alle volken, voor alle mensen van goede wil. 

Vrede voor dit nieuwe jaar 
Simeon getuigt van Gods barmhartigheid en gerechtigheid om-
dat hij met eigen ogen Gods redding heeft gezien. In de ogen van 
Jezus, vindt hij vrede. En zo mogen ook wij het nieuwe jaar in-
gaan: met open harten, vrijmoedig en hoopvol. Omdat ook ons 

leven in een nieuw licht wordt gezet. In Christus mogen ook wij 
bevrijding en vrede vinden. Voor dit nieuwe jaar wens ik u dit: 

Moge de vrede van Christus 
u vreugde en blijdschap geven. 
Moge zijn liefde u leiden op al uw wegen. 
Dat wij zo in vrede mogen gaan, 

met elkaar op weg. 
Wat de toekomst brengt weten we niet. 
Maar dat Hij met ons is: 
daarvan mogen we zeker zijn! 

Ds. Jannica de Prenter 
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Gemeentenieuws Brugge 

Vervolg prekenreeks 
Efeziërs 

Vanaf zondag 31 december 
pakken we het leesrooster 
rond Efeziërs weer op en zullen 
we Efeziërs 3 en 5:3-17 gaan 
lezen. Het zijn teksten die heel 
mooi passen bij de tijd van 
Epifanie: vol van licht en de 
wijsheid van God die onthuld 
wordt in Christus, Gods ge-
liefde Zoon. Het zijn teksten 

die aansporen om als kinderen van het licht de weg te gaan van 
gerechtigheid en waarheid. Ook bij dit gedeelte van de reeks zal 
er weer een meditatieboekje voor thuis beschikbaar zijn. 

Extra uitgangscollecte voor de Leprazending 

Elke twee minuten krijgt iemand op deze wereld de diagnose ‘le-
pra’. Mensen met lepra hebben een zeer lage weerstand en horen 
tot de meest kwetsbaren. Door hun ziekte ontwikkelen ze vaak 
allerlei handicaps, waardoor ze gediscrimineerd en buiten geslo-
ten worden. In 1874, precies 150 jaar geleden, startte Wellesley 
Baily met het Leprawerk. In het kader van het 150-jarige bestaan 

van de Leprazending zullen we op 28 januari, op Wereld Lepra-
dag, een extra uitgangscollecte houden. Meer informatie over de 
Leprazending vindt u online: https://www.leprazending.nl/ 

Koorrepetities 
Dit jaar is onze gemeente aan de beurt om de afsluitende viering 

in de St.–Salvatorskathedraal tijdens de bidweek voor de eenheid 

van de christenen te organiseren. Deze viering zal normaal ge-
zien doorgaan op zondag 21 januari om 16.00u. Omdat Arnaud 
Devos en zijn echtgenote Lien in januari hun eerste zoontje ver-
wachten, is met de oecumenische studie- en werkgroep afge-
sproken om 28 januari als uitwijkmogelijkheid te reserveren. 

Ons koor zal repeteren op woensdag 10 januari en maandag 15 
januari, telkens om 18.30u. Daarna lassen we een welverdiende 
pauze in. 

https://www.leprazending.nl/
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Oecumenische viering met opdraging 

Omdat Arnaud en Lien zich betrokken voelen bij onze gemeente, 
klopten zij bij ons aan met een wens: een oecumenische viering, 
waarin Gods zegen en leiding wordt gevraagd over het leven van 
hun kindje. Ze kiezen er bewust voor om de weg naar de doop 
open te houden, in het verlangen dat hun zoon hier in geloof zelf 
voor zal kiezen. Een keuze die de kerkenraad van harte onder-

steunt! Ter voorbereiding op deze viering, volgde het koppel bij 
onze dominee een aantal catechisatiemomenten. De oecumeni-

sche viering met opdraging zal in maart doorgaan in de St.–Sal-

vatorskathedraal. Meer informatie zal nog volgen. 

Belijdeniscatechese 

We zijn dankbaar dat we ook dit jaar weer belijdeniscatechese 
aan kunnen bieden. Onder begeleiding van ds. Jannica de Pren-
ter en Albert Eversen zal Giovanni Bentein dit keer de reeks vol-
gen. Leidraad voor de catechisatiemomenten is het boekje ‘Voor-
leven’ van de Gereformeerde Jeugdbond. Rond de drieslag ‘Va-
der, Zoon en Geest’ worden er Bijbelgedeelten bestudeerd en be-

sproken. Ook de belijdenisgeschriften komen aan de orde. De 
belijdeniscatechese gaat steeds door op dinsdagmorgen, en 
wordt net als vorig jaar afgesloten met een maaltijd. 

Bijbelbabbel 
Dankbaarheid is er ook voor de ontwikkelingen in onze Bijbel-
babbelgroep. Het doet deugd om te zien hoe de gesprekken ver-

diepen, en de vriendschap en onderlinge steun die daardoor 
groeit. Omdat onze groep wat te groot aan het worden is, hebben 
we de werkwijze een beetje 
aangepast. Na de opening met 
gebed is er een plenair ge-
deelte met uitleg, waarna we 

in twee groepjes uiteengaan 
voor het gesprek. Zo kunnen 
we de aandacht goed verdelen 
en komt iedereen aan het 
woord. Ook in het nieuwe jaar 
zullen we ons nog bezig hou-

den met de brief van Paulus 
aan de Efeziërs. 
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Overzicht activiteiten 

DINSDAG 2 JANUARI 10.00 uur Belijdeniscatechese 

DINSDAG 9 JANUARI 16.00 uur Reflectiegroep Oostende 

WOENSDAG 10 JANUARI 15.00 uur Kerkenraad 

WOENSDAG 10 JANUARI 18.30 uur Koorrepetitie 

VRIJDAG 12 JANUARI 19.30 uur Bijbelbabbel 

MAANDAG 15 JANUARI 18.30 uur Koorrepetitie 

DINSDAG 16 JANUARI 10.00 uur Belijdeniscatechese 

ZONDAG 21 JANUARI 10.00 uur Eredienst met na afloop Nieuw-

jaarsreceptie 

 16.00 uur Vespersviering in de St.-Salva-

torskathedraal 

DINSDAG 23 JANUARI 10.00 uur Belijdeniscatechese 

VRIJDAG 26 JANUARI 19.30 uur Bijbelbabbel 

ZATERDAG 27 JANUARI 09.30 uur Districtsvergadering 

ZONDAG 28 JANUARI 10.00 uur Gezamenlijke dienst met de Angli-

canen 

VRIJDAG 9 FEBRUARI 19.30 uur Bijbelbabbel 

DINSDAG 13 FEBRUARI 10.00 uur Belijdeniscatechese 

VRIJDAG 23 FEBRUARI 19.30 uur Bijbelbabbel 

ZATERDAG 24 FEBRUARI  Synodevergadering 

DINSDAG 27 FEBRUARI 10.00 uur Belijdeniscatechese 

Ds. Jannica de Prenter 
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Van de Kerkenraad 

Na de feestelijke eredienst op zondag 22 oktober, is de nieuwe 
Kerkenraad aan de slag gegaan. Mevr. Annegret Kutsch heeft de 
taak van ouderling opgenomen en zal zich concentreren op het 

pastoraat. Naar mate van het mogelijke wil ze ook de vormings- 
en catechisatiemomenten in onze gemeente ondersteunen. Mevr. 
Anja van Holst vervult de taak van scriba-ouderling en is de link 
naar gastpredikanten en de organisten. Dhr. Wolfgang Les-
taeghe heeft de taak van diaken op zich genomen. Hij zal zorg-
dragen voor de financiële opvolging van de diaconie en is samen 

met de predikant de link tussen de kerkenraad en bestuursraad. 
Patrick en Albert zetten hun taak als diaken/ ouderling voort.  

Voor de nieuwe ambtsdragers was het zeker in de eerste weken 
even zoeken, maar iedereen is erg gemotiveerd om samen dienst-
baar te zijn voor onze gemeente. Indien u een vraag of opmerking 
hebt over de liturgie, een activiteit, of een suggestie hebt, dan 
willen we vragen eerst een ambtsdrager hierover aan te spreken. 
Zo kunnen we uw vraag bespreken op onze vergaderingen en 
naar het mogelijke met ieders wensen rekening houden. 

Van maandag 29 januari t/m zondag 4 februari geniet onze do-

minee van een welverdiende vakantie. Gelieve u in deze periode 
tot de kerkenraad te wenden als u pastorale hulp nodig hebt. 

De Kerkenraad 
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Bidt om vrede voor alle mensen! 

Sinds 7 oktober wordt de media beheerst door de oorlog tussen 
Israël en Hamas. Er vielen al meer dan 18.000 doden, waaronder 
vele kinderen. Het leed is enorm, de gevolgen van deze oorlog 
niet te overzien. Hoe moeten we als christelijke gemeenschap 
omgaan met de mensonterende beelden die dagelijks op ons af-

komen? Moeten wij kant kiezen? Wat moet ik bidden? Het zijn 
vragen die ik de laatste tijd vaak hoor. Ik merk ook dat deze oor-
log niet alleen mijzelf, maar velen in onze eigen gemeenschap 
persoonlijk aangrijpt. Daarom wil ik in deze bijdrage een poging 
doen tot een genuanceerd, maar hoopvol perspectief. 

Heb oog voor alle slachtoffers 

Het lijkt soms wel of je voor of tegen de staat Israël moet zijn. Je 
bent solidair met de Gazanen, en kiest dan kant, of je bent het 
niet. Ook in onze samenleving polariseert het debat. Maar er is 
ook een andere positie mogelijk. Marleen Anthonissen- van der 

Louw was van 2014–2019 namens de Protestantse Kerk Neder-

land uitgezonden naar Israël-Palestina. In deze jaren heeft zij le-
ren luisteren naar het leed van zowel Israeli’s als Palestijnen. In 
een artikel dat onlangs is verschenen, roept zij op om oog te heb-
ben voor alle slachtoffers, en te bidden voor alle mensen in Israël 
en de Palestijnse gebieden. Ik deel haar mening. Als christelijke 
gemeenschap zijn we verbonden met het Joodse volk. Wie de 
Joodse wortels van ons geloof ontkent, ontkent Christus zelf. Te-
gelijk hebben we ons ook te verhouden tot de Palestijnse bevol-
king. In het bijzonder de Palestijnse christenen, die net zo goed 
behoren tot de Wereldwijde kerk van Christus. Dat is en blijft 
een lastig evenwicht, maar niet onmogelijk. 

Een ontwrichte samenleving 
De gruwelijke aanslagen van Hamas op 7 oktober 2023 hebben 
een open zenuw geraakt in de Israëlische samenleving. Met ruim 
1200 doden, is dit na de Holocaust de grootste aanslag op Joden. 
Gijzelaars die het overleefd hebben zijn vaak ernstig verzwakt en 
getraumatiseerd geraakt. Marleen Anthonissen- van der Louw 

wijst erop dat er in de berichtgeving nauwelijks aandacht is voor 
de onevenredige vrijlating van Joodse ten opzichte van Pales-
tijnse gevangenen. De internationale druk op Israël om een einde 
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te maken aan het bloedvergieten neemt toe, maar daardoor 

wordt ook vergeten dat er nog steeds mensen gegijzeld worden. 
Hun familieleden weten niet of ze hun dierbare ooit nog levend 
zullen terugzien. Ook onder de Israëlische bevolking zorgt deze 
oorlog voor grote angst en ontwrichting. Marleen Anthonissen- 
van der Louw schrijft hierover: 

Ongeveer 200.000 mensen zijn hun huizen bij de grenzen van 
Gaza en Libanon ontvlucht en verblijven elders bij familie, in 

opvangcentra of hotels, waar ze afhankelijk zijn van noodhulp 
en de solidariteit van medeburgers. Bovendien is ook de impact 
van de 300.000 uit de samenleving opgeroepen reservisten 
groot, zowel psychisch als economisch. Ten slotte is het onder-
ling wantrouwen enorm gegroeid. Van Joodse vrienden hoor ik 
dat ze uit angst ’s nachts hun huizen barricaderen en constant 

over hun schouder kijken of er niet een ‘terrorist’ met een mes 
gaat steken. Maar ook de Arabische bevolking in Israël – ruim 
20% – is bang. Als de ander denkt dat jij kwaad wil, terwijl je 
alleen je zakdoek pakt, word je zo neergeschoten. 

Onmenselijk leed onder Palestijnen 
In Gaza is het leven inmiddels ondragelijk geworden en kan er 

nauwelijks in de eerste levensbehoeften worden voorzien. Het 
WHO (World Health Organization) waarschuwt dat er meer men-
sen kunnen overlijden door ziekte en gebrek aan medische hulp, 
dan door bombardementen. Schoon drinkwater, voedsel en hout 
om te koken of zich te warmen is nauwelijks voorhanden. Meer 
dan een half miljoen mensen verblijven in ziekenhuizen en VN-
scholen, waar de hygiëne vaak slecht is. Men vreest dan ook voor 
de uitbraak van besmettelijke ziekten, zoals cholera. Met de win-
ter in aantocht, wordt verwacht dat de toestand nog nijpender 
zal worden. Sinds het begin van de oorlog roepen hulporganisa-
ties zoals Artsen zonder grenzen op tot het eerbiedigen van hu-
manitair recht, zodat hulpverleners de getroffenen op een veilige 

manier kunnen bijstaan. Ondertussen breidt de strijd zich uit 
naar vluchtelingenkampen op de Westelijke Jordaanoever, om-
dat gewelddadige splinterbewegingen zoals Palestijns Islamiti-
sche Jihad (PIJ) er actief zijn. Jenin is daar het bekendste voor-
beeld van. 

Het perspectief van Palestijnse christenen 
Palestijnse christenen voelen zich vaak in de steek gelaten. In 
Bethlehem, de geboorteplaats van Jezus, waren vele vieringen 
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afgelast uit angst of solidariteit. 

In de Lutherse kerk van ds. Isaac 
Munther was een confronterende 
kerststal te zien, waar het kindje 
Jezus tussen vier kaarsen op een 
berg van puin en brokstukken 
ligt. Jezus werd geboren in een 

gebroken wereld, vol van geweld, 
dreiging en angst. In die wereld 
draagt Hij zijn kruis. In de stad 
Bethlehem, waar mensen mo-
menteel volledig geïsoleerd zijn 
geraakt van de rest van de Wes-
telijke Jordaanoever omdat overgangen en checkpoints gesloten 
zijn, wordt die gebrokenheid aan den lijve ondervonden. Dit jaar 
wordt de Wereldgebedsdag voor vrouwen niet toevallig door Pa-
lestijnse vrouwen voorbereid. Zij kozen voor Efeziërs 4:1-7 als 
thematekst. En dat is veelzeggend. Paulus die zelf gevangen zat 
omwille van het evangelie, roept de Efeziërs op om de weg te gaan 

die bij hen past. Steeds was dat zijn boodschap: wapen je tegen 
de duisternis van deze wereld, door de weg te gaan van verdraag-
zaamheid, zachtmoedigheid en geduld. Vanuit het perspectief 
van Palestijnse vrouwen, die als geen ander weten wat het bete-
kent om in onvrijheid te moeten leven, mogen we op vrijdag 1 
maart nadenken over de vrede van Christus die heel maakt en 

samenbindt. 
Bidt voor alle mensen! 
Vergeving van schulden is het kloppend hart van het christelijk 
geloof. Midden in deze gebroken en ontwrichte wereld kwam Je-
zus onder ons wonen, als een zoon van Israël en als een licht 
voor alle volken. Of zoals de lofzang van Simeon het zo mooi zegt: 
Een licht dat geopenbaard wordt 
aan de heidenen en dat tot eer strekt 
van Israël, uw volk. 
Lc 2:32 

Jezus leerde zijn leerlingen om ook te bidden voor hun vijanden. 
Hij liet ons zien dat er altijd een weg is naar verzoening, hoe diep 

ook de wonden. Omdat wij als christenen verbonden zijn met 
zowel de Joodse gemeenschap als onze broeders en zusters in de 
Palestijnse gebieden, leest u in deze kerkbode over Nes Ammim 

Kerststal in de Lutherse Kerk in Bethle-
hem 
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en Tent of Nations, en klinkt hier uitdrukkelijk de oproep om te 

bidden voor alle mensen die getroffen worden door het geweld in 
Israël en Palestina. Dat je bidt voor mensen die de ander kwaad 
aandoen, betekent niet dat je het geweld goedpraat. Je legt het 
alleen in Gods handen, omdat wijzelf machteloos staan. Bedenk 
dat ook Israëlische soldaten en Hamasstrijders mensen zijn met 
een ziel, mensen met familieleden. Bidt dus voor vaders en moe-

ders van onschuldige kinderen; voor Joden, moslims en christe-
nen; voor soldaten en voor jongeren die ten prooi vallen aan ter-
rorisme; voor alle mensen die gevangen zitten in deze verwoes-
tende spiraal van geweld; voor de Joodse gemeenschap in ons 
land die in toenemende mate wordt geconfronteerd met antise-
mitisme en voor de Palestijnse vluchtelingen in ons midden, die 
leven moeten met trauma’s en onnoemlijk verdriet. En als je geen 
woorden vindt, dan kun je misschien hoop putten uit het visioen 
van Psalm 46: 
Kom en zie wat de Heer heeft gedaan, 
verbijsterend is wat hij op aarde verricht: 

wereldwijd bant hij oorlogen uit, 
bogen breekt hij, lansen verbrijzelt hij, 
wagens verbrandt hij in het vuur. 
‘Staak de strijd en erken dat ik God ben, 
verheven boven de volken, verheven boven de aarde’. 
De Heer van de hemelse machten is met ons, 

onze burcht is de God van Jakob. 
Psalm 46:9-12 

Ds. Jannica de Prenter 

Bronvermelding: 
Protestantse Kerk Nederland 
https://protestantsekerk.nl/verdieping/bid-steeds-voor-alle-mensen-
aan-beide-kanten/ 

Kerknet 
https://www.kerknet.be/kerknet-redactie/video/geen-mis-feest-met-
kerstmis-betlehem-alleen-gebed-om-vrede 

World Health Organization 
https://www.who.int/ 

Rode Kruis Vlaanderen 

https://www.rodekruis.be/hulp/conflict/ 

  

https://protestantsekerk.nl/verdieping/bid-steeds-voor-alle-mensen-aan-beide-kanten/
https://protestantsekerk.nl/verdieping/bid-steeds-voor-alle-mensen-aan-beide-kanten/
https://www.kerknet.be/kerknet-redactie/video/geen-mis-feest-met-kerstmis-betlehem-alleen-gebed-om-vrede
https://www.kerknet.be/kerknet-redactie/video/geen-mis-feest-met-kerstmis-betlehem-alleen-gebed-om-vrede
https://www.who.int/
https://www.rodekruis.be/hulp/conflict/
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Van de diaconie: Nes Ammim & Tent of Nations 

Nes Ammim en Tent of Nations horen al enkele jaren tot de goede 
doelen van onze Diaconie. Deze twee doelen, de één in Israël en 
de ander op Palestijns grondgebied, zijn beide gericht op vrede, 
dialoog en rechtvaardigheid. Beide projecten hebben ook zwaar 
te lijden onder de oorlog tussen Israël en Hamas. In dit artikel 

willen we u informeren over de huidige situatie. 
Nes Ammim 
Nes Ammim betekent ‘teken voor de volken’ 
en ontleent haar naam aan Jesaja 11:10. 
Sinds haar oprichting in 1963, is in Nes Am-
mim een oecumenische en internationale ge-

meenschap gevestigd, die zich inzet voor de 
dialoog tussen joden, christenen en mos-
lims, en tussen Europeanen en Joodse en 
Palestijnse Israëli’s. Deze dialoog wordt be-

vorderd door samen te leven en te werken. Ter gelegenheid van 

het 60-jarige bestaan van Nes Ammim waren er verschillende 
feestelijkheden gepland. Sinds de uitbraak van de oorlog tussen 
Israël en Hamas zijn alle vieringen en activiteiten in Nes Ammim 
afgelast. Nes Ammim ligt maar 15 kilometer van de grens met 
Libanon. De vrees voor aanvallen vanuit Hezbollah is dan ook 
groot. Het is niet duidelijk wanneer het vredeswerk in Nes Am-

mim weer opgepakt kan worden. Momenteel wordt het dorp ge-
bruikt om de nabij gelegen Israëlische legerpost te bevoorraden. 
De Duitse evangelische theoloog Volker Haarmann getuigt hier-
van: 

Het voedsel dat was aangekocht om de zestigste verjaar-
dag van de nederzetting van Nes Ammim te vieren, wordt 
nu gebruikt om de Israëlische soldaten te bevoorraden. De 
vieringen voor de 60ste verjaardag van de oprichting zijn 

inmiddels afgelast. Nes Ammim heeft zich steeds als doel 
gesteld om het land Israël als christelijk dorp te dienen. 

Tent of Nations 
Tent of Nations is een educatieve boerderij van de Palestijnse 

familie Nassar en is gelegen in het dorp Nahalin, ten zuidwesten 
van Bethlehem. Het werk van familie Nassar bestaat uit het 
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planten van fruitbomen, het 

bijeenbrengen van mensen uit 
verschillende culturen en het 
helpen van Palestijnse jonge-
ren om te werken aan een be-
tere toekomst. Sinds het uit-
breken van de oorlog, is het le-

ven in Bethlehem ook voor de 
familie Nassar nog moeilijker 

geworden. De omstandigheden waarin ze moeten werken zijn 
schrijnend, de angst voor landonteigening zeer reëel. Toch blijft 
de familie zich inzetten voor dialoog en vrede. Ze weten zich ver-
bonden met de Evangelische Lutherse kerk in Bethlehem, waar 
ook ds. Isaac Munther actief is, en laten zich in hun werk leiden 
door het motto ‘wij weigeren om vijanden te zijn’. Het Arabische 
begrip sumud is kenmerkend voor hun houding: standvastig 

zijn, nooit opgeven. Daoud Nassar heeft laten weten dat hij in-
middels weer honderd druivenranken heeft geplant, als een te-
ken van hoop, maar ook omdat dat het enige is waarin hij een 

uitweg vindt uit de frustratie en het verdriet. 
Onzekere tijden 

Voor het vredeswerk in Nes Ammim en de familie Nassar in Na-
halin zijn het onzekere tijden. In Nes Ammim heeft men tot nader 
orde haar deuren gesloten voor vrijwilligers en studenten omdat 
het te gevaarlijk is. Het vredesproject legt de focus voorlopig op 

educatieve programma’s die online worden aangeboden. De fa-
milie Nassar blijft standhouden en zoeken naar creatieve oplos-
singen. Beide projecten verdienen zeker onze aandacht en soli-
dariteit. In een gebied waar het talloze aantal burgerslachtoffers 
blijft oplopen, is het vredeswerk in Nes Ammim en de boerderij 
van familie Nassar een baken van hoop. 

Bronnen en websites: 

Kerknet: 
https://www.kerknet.be/kerknet-redactie/nieuws/israël-vredesdorp-nu-
militair-kamp-video 

Nieuwsbrief Tent of Nations 

https://www.tentofnations.nl/ 

Nes Ammim: 
https://www.nesammim.nl/ 

https://www.kerknet.be/kerknet-redactie/nieuws/israël-vredesdorp-nu-militair-kamp-video
https://www.kerknet.be/kerknet-redactie/nieuws/israël-vredesdorp-nu-militair-kamp-video
https://www.tentofnations.nl/
https://www.nesammim.nl/
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Het lied ‘gebed van de moeders’ is ontstaan uit een samenwerking tussen Yael Deckel-
baum en een groep moedige vrouwen, waaruit de beweging ‘Woman Wage Peace’ is 

voortgekomen. De beweging ontstond in 2014 als reactie op het escalerende geweld 
tussen Israeli’s en Palestijnen en operatie ‘Tzuk Eitan’. 
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Terugblik Schrijfactie 

Schrijfmarathon 2023: een 
glas water, een stuk brood, 
een bezoekje, een brief, een 
kaartje… deze kleine dingen 
vraagt God van je om uit te 

delen. Liefde komt tot uiting 
in wat je doet voor de honge-
rige, de dorstige, de naakte, 
de zieke, de gevangene, de 
gebrokene, de eenzame. Met 
de jaarlijkse schrijfmarathon 

van Amnesty International wordt van tien mensen hun verhaal 
en het onrecht dat ze daarbij ervaren gedeeld. Die selecte groep 
wordt lang tevoren samengesteld. Wij hebben van jullie een week 
voor het afsluiten van de actie 201 brieven en 48 kaartjes bin-
nengekregen. Er is in de kerk geschreven (73), er is door u thuis 

geschreven (80), en er zijn afgedrukte brieven ondertekend door 
de deelnemers van de Bonhoeffer-bijbelstudiekring. Deze schrijf-
actie geeft mensen hoop. Regelmatig publiceert Amnesty Inter-
national ook resultaten van deze schrijfacties waaraan u ook nog 
eens maandelijks kunt meewerken: u meldt zich aan op 
www.schrijfmarathon.be en ontvangt berichten over onderwer-

pen die u ook via de media op uw bordje krijgt. Zo is er begin 
december de wereldwijde oproep geweest voor Israël/ bezette Pa-
lestijnse gebieden: “eis-een-staakt-het-vuren. Nu”. Uw brief 
maakt geen verschil denkt u: de hoeveelheid van brieven wel! 
Met uw kaartje aan een ten onrechte veroordeelde gevangene 
weet de overheid dat u en zovele anderen meekijken. Daar is zij 

gevoelig voor. En u hebt liefde betoond. Dank u wel daarvoor! 

 
Albert Eversen 
  

http://www.schrijfmarathon.be/
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Terugblik op de voorbije activiteiten 

Oogstdankdag  
Het is alweer even geleden dat we in de kerk Oogstdankdag vier-
den. Op 5 november jl. in de ochtenddienst zong ons koor onder 
leiding van Arnaud Devos prachtige liederen. De kerk was prach-
tig versierd met kalebassen en artikelen die waren ingezameld 

voor de sociale winkel Potpourri. Met dank aan alle mensen die 
artikelen hebben meegenomen voor dit goede doel! Na de dienst 
dronken we eerst samen koffie. Een groepje mensen bleef daarna 
zitten voor de eenvoudige maar heerlijke lunch. Met dank aan 
Wolfgang Lestaeghe, die de inkopen voor de lunch heeft gedaan. 
Het was gezellig aan tafel boven. Na de maaltijd ruimden we ge-

zamenlijk op en deden de afwas. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

We begonnen in de kerkzaal met het middagprogramma. Het 
thema van deze middag was: “een wandeling door Zorgzaam 
Brugge”. Anja van Holst vertelde kort iets over haar roeping om 
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te werken in de zorg. Daarna vertrokken we naar buiten voor de 

wandeling. Dhr. Geert Demol, dhr. Patrick Hellebuck en mw. 
Jannica de Prenter waren onze gidsen deze middag. Ze wisten 
veel te vertellen over de zorg in Brugge van vroeger en van nu. 
Geert Demol en Patrick Hellebuck zijn zelf ook in de zorg werk-
zaam geweest.  

Het was interessant om gebouwen te zien die zo verbonden zijn 
met de zorg. Ook al waren we vast wel eens aan deze gebouwen 
voorbij gelopen, we bekeken ze nu met hele andere ogen. Ook 
werd tijdens de wandeling duidelijk hoe de ‘zwartzusters’ van 
vroeger heel bepalend waren voor de zorg. Kortom een leerzame 
en interessante wandeling. 

We sloten de middag af met een drankje bij de Republiek. Ook 
dat was heel gezellig met z’n allen aan één grote tafel. 

Eeuwigheidszondag 
Zondag 26 november jl. was het Eeuwigheidszondag. In een emo-
tionele dienst herdachten we de namen van de mensen die ons 

het afgelopen jaar ontvallen zijn. Deze mensen werden genoemd: 

De heer Leo Peere, overleden op 2 januari 2023 op 81-jarige leeftijd. 

De heer Dick de Boer, echtgenoot van mw. Elske Hottinga en schoonbroer 
van mw. Anneke Hottinga, overleden op 4 mei 2023 op 66-jarige leeftijd. 

De heer Herman Wage, echtgenoot van mw. Kathy Macarian en broer van 
mw. Johanna en mw. Mirjam Wage, overleden op 10 mei 2023 op 79-jarige 
leeftijd. 

Mevrouw Joanna Lenders, echtgenote van de heer Cornelis Labeur, overle-
den op 13 augustus 2023, op 96-jarige leeftijd. 

Mevrouw Maria Theresia Libbrecht, nicht van dhr. Erik Libbrecht, overleden 

op 22 oktober 2023 op 101-jarige leeftijd. 

Ds. Hendrik Lucas Beernink, echtgenoot van mw. Corry Anna Beernink, op 
27 oktober 2023 op 100-jarige leeftijd. Mevrouw Corry Anna Beernink over-
leed op 20 september 2023 op 96-jarige leeftijd. Ds. Beerninck was voor-
ganger van onze gemeente van 1957-1962. 

Families van de overledenen mochten in deze dienst een kaarsje 
aansteken en kregen een mooi boekje vol troostende gedichten 

mee. Met deze dienst werd het kerkelijke jaar van 2023 afgeslo-
ten. De familie Beernink heeft per post nog informatie over deze 
dienst toegezonden gekregen. 
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Kerstzangdienst 
Op vrijdag 22 december vierden we onze kerstzangavond, opge-
luisterd door het koor onder leiding van Arnaud Devos, met be-
geleiding van Alexander Vangaever (orgel), Valerie Vereecke (kla-
rinet) en Elfriede Vynckier (dwarsfluit). Ook jongeren hadden een 

rol: Sarone Abdi Jima bracht het Vredeslicht binnen en ontstak 
daarna de Adventskaarsen en Yasaman Mirzanjanibagalfard las 
trots een gedicht van Roemi voor in het Nederlands en het Per-
zisch. De dialoog tussen Bijbelteksten, gedichten, samenzang, 
koorzang en instrumentale stukken zorgden voor een spranke-
lende en vreugdevolle avond. Dankzij de vzw konden we gezellig 

napraten onder het genot van fruitsap, Glühwijn en kerstkoek-
jes. 
 
Anja en Jannica 
 
 
 
 
 

Liturgische schikking bij Psalm 23 
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              In Memoriam 

 
 
 
 
 
 
 

 
Op zaterdag 2 december is Georges Vanpoecke zachtjes heenge-
gaan. Ds. Vanpoecke werd op 24 april 1932 in Breskens 
(Zeeuws-Vlaanderen) geboren. Hij overleed op 91-jarige leeftijd 
in WZC Pniël te Pulderbos. Dienstbaarheid en trouw tekenen het 
leven van Ds. Vanpoecke. Hij was leerkracht protestantse gods-
dienst van juni 1961 tot juni 1978. Hij diende de kerkgemeente 
te Oostende (Belgisch Christelijke Zendingskerk) van september 
1968 tot september 1978, de kerkgemeente te Dendermonde 

(Verenigde Protestantse Kerk in België) van oktober 1978 tot juli 
1988 en werd vervolgens aangesteld als nationaal aalmoezenier 
in de strafinrichtingen. De Synodale Raad biedt de families Lu-
teijn en Vanpoecke haar medeleven aan. Moge de troost en na-
bijheid van de Heer hen tot steun en kracht zijn. 
 

Van de vzw De Vrienden van de Protestantse Kerk 

van Brugge 
 
Het bestuur van de VZW vergaderde op 24 november. 
Terugblik 

We keken eerst terug op de laatste activiteiten van de VZW. Op 
zaterdag 14 september bezochten we het museum ‘For Freedom’ 
in Ramskapelle. We sloten die middag af met een babbel en een 
drankje op het terras van het museum. ‘s Avonds was er de ge-
zellige beenham avond in de kerk. En op 20 oktober was er de 
leerrijke avond over onze ‘Woordenschat’ met Jo Berten. 

Vooruitzicht voor dit voorjaar: 

Op zondag 21 januari verzorgen we de nieuwjaarsreceptie na de 
eredienst. Iedereen is van harte welkom!! Vrijdagavond 15 maart: 

De Heer is mijn herder, 
het ontbreekt mij aan niets. 
Geluk en genade volgen mij, 

alle dagen van mijn leven. 
Ik verblijf in het huis van de Heer 

tot in lengte van dagen. 
Psalm 23:1,6 
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Luitconcert om 20 u in de kerk. Meer gegevens in de digitale 

nieuwsbrief van februari en in de kerkbode van maart/april. 

Eind april of begin mei hebben we de ‘Kaas en Wijn avond’. 
Vernieuwen lidmaatschap 

Dit kan vanaf januari, liefst door het lidgeld te storten op de re-
kening van de ‘VZW De Vrienden’: BE10 0000 1658 7404 of te 
betalen aan de penningmeester dhr. Wim ten Kate. 

Het lidgeld bedraagt €10 per persoon. 

De Vrienden 

 

Gemeentenieuws Oostende 

Capharnaüm – met een zestal tieners en 
een twintiger keken we op de tienerkerst-
avond naar deze film, een drama wat zich 
afspeelt in een arme wijk en een sloppen-
wijk van Libanon. De hoofdpersoon is een 
jongen die opkomt voor z’n zusje die uit-
gehuwelijkt wordt. Hij ontvlucht zijn ou-
derlijk huis en krijgt de zorg over het 
zoontje van een Ethiopische vluchtelinge. 
Een echte kerstfilm, dat vonden wij al-
thans. De tieners dachten daar in eerste 
instantie heel anders over. Het is een 

rauw verhaal over mensen voor wie geen 
plaats is, mensen die we liever kwijt zijn dan rijk. Is het Kerst-
evangelie zoals we dat lezen in Matteüs, Lucas en Johannes ook 
niet zo’n rauw verhaal? Een geschiedenis die in de loop van de 
eeuwen geromantiseerd is en in de laatste decennia zwaar ge-
commercialiseerd? Ik denk dat de film geholpen heeft om terug 

naar de bittere kern van het Kerstevangelie te gaan: Jezus was 
niet welkom in onze wereld. 

Wij mensen sluiten anderen uit, vooral hen die zwakker zijn en 
onze hulp nodig hebben. En zo sluiten we ongemerkt de Eeuwige 
zelf buiten. Dat maakt onze wereld tot een hel, dat is een plaats 

van uitsluiting. Maar in de duisternis schijnt een lichtje, dat 
lichtje is sterker dan het donker. 
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2024! – Vanuit ’t Hazegras - Oostende wensen wij, Alida en An-

dries, u van harte Gods zegen voor dit nieuwe jaar. 

 

De agenda t.e.m. 1 maart 2023 

 

Actuele Info vindt u steeds op de website: www.protestantse-
kerkoostende.be  

Dhr. Andries Boekhout 
  

zondag 7 januari 2024 11 uur nieuwjaarsviering 

dinsdag 9 januari 16 uur reflectiegroep 

zondag 14 januari 11 uur Kringviering 

woensdag 17 januari 19 uur Bijbelgroep Marcus 

zondag 21 januari 11 uur samenkomst 

woensdag 24 januari 
19 uur oecumenische gebeds-
viering in de Hazegraskerk 

zaterdag 27 januari 
9:30 uur districtsvergadering – 
Gent 

vrijdag ... januari 
9:30 uur Deutsch mit der Lu-

therbibel – online 

zondag 4 februari 11 uur samenkomst 

zondag 11 februari 11 uur Kringviering 

zondag 18 februari 11 uur samenkomst 

woensdag 21 februari 19 uur Bijbelgroep Marcus 

vrijdag 1 maart 
19 uur viering WereldGebeds-
Dag 

elke maandag- en vrijdagna-
middag 

14 tot 17 uur Hazegraskerk 
open –spring eens binnen 

vanaf woensdag 17 januari 
Expositie werken van Ingeborg 
Borgoo 

elke woensdagnamiddag 
Koffiebabbel - 14:30 – 16:30 
uur 

http://www.protestantsekerkoostende.be/
http://www.protestantsekerkoostende.be/
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District Oost- & West-Vlaanderen 

Nieuwjaarswens 
Misschien heeft het voorbije jaar heel wat stress en zorgen met 
zich meegebracht. Misschien leek het voor sommigen een jaar 
vol mislukkingen. In de kerk, in het leven van iedere dag. Maar 
juist in deze kersttijd, met de komst van het Licht in het voor-

uitzicht, mogen wij een nieuw begin verwachten. Verlichting op 
een nieuw pad door de chaos, levend verkwikkend water. 

Blijf niet staan bij wat eertijds is gebeurd, 
denk niet terug aan het verleden. 
Zie, Ik ga iets nieuws verrichten, 
nu ontkiemt het – heb je het nog niet gemerkt? 
Ik baan een weg door de woestijn, 

maak rivieren in de wildernis.  

(Jesaja 43: 18 – 19) 

Vanwege het districtsbestuur OWVL wensen wij u Gods zegen 
toe in het nieuwe jaar 2024. 

Vacature districtsbestuur 
Op 1 december 2023 verliet ds. Gert-Jan Kroon district OWVL. 
Hij nam het beroep aan dat vanuit Antwerpen-Oost op hem werd 
uitgebracht. Hierdoor is er een vacante plaats ontstaan in het 
Districtsbestuur OWVL. 

Voor een goede werking van het Districtsbestuur is het zeer be-
langrijk dat hiervoor een kandidaat wordt gevonden. Dit man-
daat gaat van start na de stemming in de Districtsvergadering 
op 27 januari 2024 en loopt voor de duur van vier jaar. Kandi-
daten kunnen hun motivatiebrief ten laatste op 20 januari 2024 
toesturen naar secretaris Nele Lemaire via: 

vpkb.district.owv@gmail.com. 

Noot: Momenteel is het zo dat ds. Kroon districtspenningmeester 

is. Laat je daardoor niet weerhouden je kandidatuur in te dienen, 
want de mandaten worden na de verkiezing intern verdeeld. Het 
is dus niet zo dat de vervanger van ds. Kroon verondersteld 

wordt ook penningmeester te worden. 

Ds. Chris Bultinck, voorzitter, 
Mevr. Nele Lemaire, secretaris district OWVL van de VPKB 

mailto:vpkb.district.owv@gmail.com
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Synodaal nieuws 

Synodevergadering 18 november 
De recente Synodevergadering van zaterdag 18 november jl. is 
niet verlopen volgens plan. En dat niet enkel doordat heel wat 
agendapunten onbesproken zijn blijven liggen. Toen de Synodale 
Raad de voorlopige versie van de besluitenlijst zag, bleek dat een 
groot deel van de besluiten niet correct ter stemming werd ge-
bracht en dus niet rechtsgeldig is. Het communiqué van deze 
synodevergadering luidt als volgt: 

De situatie van de kerken is vandaag de dag moeilijk: in veel lokale ge-
meenschappen is er weinig volk in de zondagsdienst, in die mate dat som-
mige kerken hun deuren sluiten, terwijl andere moeite hebben om een pre-
dikant te vinden. 

In zijn inleidende toespraak nodigde de voorzitter van de Synode de leden 
van de kerk uit om angst te vervangen door vertrouwen: voor ons christenen 

is God de Schepper van wonderen, in staat om water in wijn te veranderen. 
Maar het is aan ons, zijn dienaren, om hem water te brengen. Het is een 
oproep tot moed en creativiteit om onze kerkelijke instellingen te hervormen 
om onze samenleving beter te dienen. 

De beoogde veranderingen hebben tot lange discussies geleid. De Synode-
vergadering onderzocht voorstellen die gericht zijn op het verder versterken 

van de samenwerking binnen het predikantenkorps, met de oprichting van 
clusters die meerdere gemeenten samenbrengen, het einde van de uitzon-
derlijke vrijstellingen voor predikanten voor supra-lokaal werk, en salaris-
gelijkheid voor predikanten. 

De voorstellen met betrekking tot het creëren van een model voor een taak-

omschrijving die pastores en hun parochies bindt, werden uitvoerig bespro-
ken door de vergadering. Het bestuur herhaalde dat dit een model is dat 
gemeenten kunnen aanpassen. 

Extra Synodevergadering 

Om als kerk vooruit te gaan, moet de verloren tijd worden inge-
haald. Er wordt op vraag van de Synodale Raad op zaterdag 24 

februari 2024 een extra Synodevergadering georganiseerd over 
de nog uitstaande punten van de agenda van 18 november jl., 
die ook de rechtsgeldigheid van de (te hernemen) besluiten van 
18 november bekrachtigt. Deze zitting van de Synode zal plaats-

vinden in het centrum van Brussel. De agenda voor deze zitting 
zal begin 2024 worden verzonden, maar zal uiteraard geen an-
dere punten met besluitvoorstellen bevatten dan deze die op de 
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agenda van 18 november jl. werden vermeld. Wel wordt overwo-

gen om, ter voorbereiding op de voorjaarssynode van mei, de Sy-
node van 24 februari af te sluiten met een uitwisselende brain-
stormsessie over hoe wij kerk willen zijn over 5 à 10 jaar. 

Thematische Synodevergadering in mei 2024 
Immers, zoals reeds op 18 november afgesproken, komt er in mei 

een thematische Synodezitting over het revitaliseren en dynami-
seren van onze lokale kerkgemeenten. Deze vergadering zal door-
gaan op zaterdag 25 mei 2024, eveneens in het centrum van 
Brussel. De districtsbesturen zullen begin januari van de voor-
zitter van de Synodale Raad een schrijven ontvangen met het oog 
op het vormen van een nationale ad hoc werkgroep, gevormd 

door telkens één persoon per district. Op deze thematische Sy-
nodezitting zal niet zozeer de Synodale Raad maar zullen onze 
zes districten een grote inbreng hebben. 

Moderamen van de Synodevergadering  
Wat het Moderamen van de Synodevergadering betreft, besloot 
dr. R. Liagre om na de moeizaam verlopen laatste Synode zijn 

mandaat als moderator terug te geven. Wij als vicemoderatrice 
en de vicemoderator van de Synodevergadering 2023-2024 wen-
sen dat er een nieuwe moderator wordt aangesteld om het man-
daat af te maken. We zijn ds. Edwin Delen erkentelijk dat hij zich 
op ons verzoek bereid verklaarde om deze taak op zich te nemen. 
Hij zal daartoe aan het begin van de eerstkomende Synodever-

gadering ter verkiezing worden voorgedragen. 

Verenigd in gebed om vrede 
en een hartelijke groet namens de vicemoderatoren FR/NL 
van de Synodevergadering 2023-2024, 

Ds. Laurence Flachon, 
Ds. Bert Dicou 
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Nieuws uit de oecumene 

Bidweek voor de eenheid 
Ook in 2024 zijn er in Brugge 
verschillende vieringen tijdens 
de week van gebed voor de 
eenheid van de christenen. De 
thematekst voor deze bidweek 
is Lc 10:25-37. In het verhaal 
van de barmhartige Samari-
taan worden we herinnerd aan 
het grote gebod dat Jezus aan 
zijn leerlingen gegeven heeft: 
‘Heb God lief en je naaste als 
jezelf’. Als christenen zijn we 

geroepen om Jezus na te volgen en medeleven te betonen aan 
mensen in nood ongeacht hun achtergrond, cultuur of religie; 
om te handelen zoals de Samaritaan in deze parabel. Deze visie 

op naastenliefde staat vandaag ernstig onder druk. Oorlogen in 
vele regio’s, ongelijkheid, discriminatie en ontwrichting van in-
ternationale betrekkingen belemmeren ons vermogen om de an-
der lief te hebben. De kerkvaders zagen de herberg uit de parabel 
van de barmhartige Samaritaan als een beeld voor de kerk: zoals 
de Samaritaan de gewonde man naar de herberg bracht, zo ver-

trouwt Christus de gewonden en behoeftigen in deze wereld toe 
aan de kerk, om ze te helen en te genezen. De bidweek voor de 
eenheid gaat door van 18 tot 25 januari 2024. 

Burkina Faso 
Het materiaal voor deze week van gebed werd voorbereid door 

christenen uit Burkina Faso. Broeders en zusters van het katho-
lieke aartsbisdom Ouagadougou, van protestantse kerken en oe-
cumenische organisaties werkten samen om het materiaal voor 
deze bidweek samen te stellen. In Burkina Faso en de wijdere 
Sahel-regio heerst er een sterke religieuze verdeeldheid. Dat 
christenen van verschillende achtergronden eensgezind samen-

werkten is dus bijzonder hoopvol. Deze bidweek zal ons uitdagen 
om te reflecteren over de vooroordelen die we hebben ten op-
zichte van andere culturen, en verder te kijken dan datgene 
waarin wij verschillen van elkaar.  
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Voor meer info: 

https://memomechelen.be/2023/11/gebedsweek-2024-heb-god-lief/ 

 
Vieringen in Brugge 

De afsluitende vespersviering in de St.-Salvatorskathedraal gaat 
door op zondag 21 januari om 16.00u en wordt dit jaar geleid 
door de protestantse gemeenschap. Overige vieringen in het ka-
der van de bidweek: 

Op zondag 14 januari om 19.30u in het Schuttershof, Boog-
schutterslaan 41, Sint-Kruis Brugge: provinciale aanbiddings-
avond; een gezamenlijk initiatief van het Gebedsplatform van de 
Evangelische Alliantie Vlaanderen, Compassion International, 

CrossRoad Church en Pinkstergemeente De Kruispoort. 

Op vrijdag 19 januari om 20.00u in de kapel naast de Christus-
Koningkerk in de Leopold I laan: Avondgebed rond het kruis van 
Taizé. 

Op zaterdag 20 januari om 18.00u. in de Orthodoxe kerk van de 

HH. Konstantijn en Helena, Ezelstraat 85: Oecumenische ves-
perdienst met Artoklasia. 

Op zondag 28 januari om 10.00u in ’t Keerske (St.-Pieterskapel): 
gezamenlijke viering van de protestantse en Anglicaanse ge-
meenschap. 

 
Terugblik oecumenische Bonhoefferkring 
Ds. Jannica de Prenter en priester Stijn Vanhee organiseerden 
in het najaar en de Adventsperiode van 2023 opnieuw een oecu-
menische Bonhoefferkring. Een diverse groep christenen uit ver-
schillende Brugse kerken kwamen samen om met elkaar na te 

denken over het wezen van de kerk en wat de actuele en indrin-
gende teksten van verzetsstrijder Dietrich Bonhoeffer ons van-
daag te zeggen hebben. Ze gingen aan de slag met onderwerpen 
als de kerk als lichaam van Christus, verdraagzaamheid, luiste-
ren naar elkaar, leiderschap, dienstbaarheid en verantwoorde-
lijkheid. De bijeenkomsten gingen beurtelings door in ’t Keerkse 
en de oecumenische kapel. 
 

https://memomechelen.be/2023/11/gebedsweek-2024-heb-god-lief/
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Op donderdag 30 november werd de reeks afgesloten met een 

deugddoende oecumenische viering, waarbij ook bisschop 
Lode Aerts en Priester Bernard Peckstadt aanwezig waren. In 
deze viering was de weg zichtbaar die ze samen gingen: wie kan 
zingen, die zong; wie een tekst kan voordragen las, wie preken 
kon, verkondigde; wie een gebed te delen had, ging voor in gebed. 
Want zo zijn we samen het Lichaam van Christus. Aan dit oecu-

menische initiatief was een inzamelingsactie voor Open Doors 
verbonden. Open Doors komt op voor christenen die omwille van 
hun geloof gevangengezet en vervolgd worden en steunt hen door 
Bijbels ter beschikking te stellen en traumahulp te bieden. Sa-
men zamelden ze 840 euro in voor dit goede doel. Veel dank aan 
alle gulle gevers! 
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Nieuws uit de interlevensbeschouwelijke dialoog 

Steun voor de Moslimgemeenschap 
Het interlevensbeschouwelijk Netwerk (ILN) in Brugge organi-
seert elk jaar interlevensbeschouwelijke activiteiten, zoals Pro-
fundo-wandelingen. Maar het is ook een groep waar de verschil-
lende gemeenschappen steun vinden bij elkaar. Zo steunde de 

groep de Moslimgemeenschap in haar moeizame zoektocht naar 
een nieuw en geschikt gebouw. Het is een verhaal van vele jaren, 
waarbij de struikelblokken zich opstapelden. Want steeds waren 
er praktische bewaren, te weinig ruimte of burgerprotest, met 
alle gevolgen van dien. Als je geen geschikte plaats hebt om sa-
men te vieren, hoe moet je dan gemeenschap zijn? Het zorgde 

voor veel frustratie, verdriet en vermoeidheid. Op 20 april 2023 
ging de groep daarom in gesprek met burgemeester Dirk De fauw 
om haar zorgen te uiten.  

In november 2023 werd er eindelijk een geschikte locatie gevon-
den voor het Cultureel Islamitisch centrum in het kantoorge-

bouw aan de Hertogenstraat in Sint-Andries, waar voorheen on-
der andere de RIZIV gevestigd was, vlakbij Carrefour Express. 
Het Vlaams Belang kondigde verzet aan, en meldde alle juridi-
sche middelen aan te wenden om de aankoop te verhoeden. 
Daarom sprak het ILN zich opnieuw uit in een steunbrief die 
aangeboden werd aan de burgemeester en de pers. De brief werd 

ondertekend door: Ds. Jannica de Prenter (VPKB), dhr. Coos Van 
Heuven en mevr. Mieke Rodts (Zengroep Brugge), mevr. Marieke 
Verplancke (parochie-assistent dekenaat Brugge/ Pax Christi), 
pr. Lode Vandeputte (Sint-Michielsbeweging), pr. Dominique 
Ballegeer (Orbit West-Vlaanderen), pr. kan. Lieven Soetaert (de-
ken katholieke kerk Brugge), pr. Stijn Vanhee (katholieke kerk 

Brugge), dhr. Mickaël Verbeke (parochie-assistent katholieke 
kerk Brugge), dhr. Piet Vandevoorde (bisschoppelijk gedele-
geerde voor caritas en diaconie bisdom Brugge), mevr. Anne-Flor 
Vanmeenen (HuisvandeMens), zr. Noëllla Lapon (Integraal vzw), 
dhr. Karl Duc (Avansa Brugge). 

Tijdens het ontvangstmoment van het Vredeslicht op woensdag 
20 december 2023 dankte burgemeester Dirk De fauw het ILN 
voor haar steun en herhaalde hij dat Brugge een warme stad is 
waar ook de Moslimgemeenschap een thuis mag vinden. 
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Brugse Babbel 

De Brugse Babbel is een initiatief dat in 2022 in het leven werd 
geroepen door Nico Blontrock, Doenja Van Belleghem en Jos De-
marest in samenwerking met beweging.net en CD&V Brugge. 
Het doel van de Brugse Babbel is een open gesprek waarbij pa-
nelleden in gesprek gaan over onderwerpen die Bruggelingen 
aan het hart gaan. Op zondag 10 december ging het gesprek in 

het licht van kerst over zingeving en diepgang, over geloof en ge-
loof beleven. Daartoe gingen Priester Antoon Vandeputte, bezie-
ler van welzijnsschakel ‘Open Balie’ in Brugge, Wolfgang Les-
taeghe, verbonden met de Protestantse Kerk in Brugge, en 
Francky Debusschere, werkzaam als netwerkcoördinator bij CM 
(Christelijke Mutualiteit, zone Brugge) met elkaar in gesprek. De 
Brugse Babbels gaan steeds door op zondagmorgen in het 
Crowne Plaza Hotel (Burg) van 10:30 tot 12:00 uur. We danken 
Wolfgang Lestaeghe om onze kerk op 10 december te vertegen-
woordigen. 
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Erediensten 10.00 uur 

ZONDAG 7 januari -Epifanie- 
Nieuwjaarsdienst – Heilig Avondmaal 

Thema Lengte, breedte, hoogte, diepte: ik wens je  
Gods kracht en liefde 

Lezen Psalm 36:6-13; Jesaja 63:7-11; Efeziërs 3:14-21 
Predikant Ds. J. de Prenter -predikant VPKB Brugge- 
Ouderling Dhr. A. Eversen 
Diaken Dhr. W. Lestaeghe 
Lector Dhr. W. Buijs 
Organist Dhr. P. van Daele 

Koffie Dhr. R. Vandermeersch en dhr. G. Demol. 

ZONDAG 14 januari -tweede na Epifanie- 

Predikant Ds. H. Ransijn -stadspredikant te Gent- 
Ouderling Mevr. A. Kutsch 
Organist Dhr. P. van Daele 

Koffie Mevr. J. Wage en mevr. M. Lammens 

ZONDAG 21 januari – derde na Epifanie- 

Nieuwjaarsreceptie na de eredienst 

Thema Pas op voor het kwaad en ga op weg  
als kinderen van het licht 

Lezen Psalm 119:105-112, 123-128; Efeziërs 5:3-10;  
1 Johannes 1:5-10 

Predikant Ds. J. de Prenter -predikant VPKB Brugge- 
Ouderling Mevr. A. van Holst 
Lector Dhr. J. van Groenigen 
Organist Dhr. A. Vangaever 

ZONDAG 28 januari -vierde na Epifanie- 

Gezamenlijke dienst met de Anglicaanse kerk 

Thema Wordt wakker en open je ogen 
voor het licht van Christus! 

Lezen Daniël 2:13-23; Efeziërs 5:11-17;  
Marcus 10:46-52 

Predikant Ds. J. de Prenter -predikant VPKB Brugge- 

Rev. A. Nwaekwe -priester Anglicaanse Kerk Brugge- 
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Ouderling Dhr. A. Eversen 

Lector Dhr. P van Harrewijn 
Organist Mevr. A. van Holst 
Koffie Fam. van Groenigen 

ZONDAG 4 februari -vijfde na Epifanie- 

Predikant Ds. E. Bouman -Emeritus predikant VPKB Roeselare- 

Ouderling Mevr. A. Kutsch 
Organist Dhr. A. Vangaever 
Koffie Fam. ten Kate 

ZONDAG 11 februari -zesde na Epifanie- 

Predikant Mevr. M. Knetemann -Lekenpredikant in de VPKB- 

Ouderling Mevr. A. van Holst 
Organist Dhr. A. Devos 
Koffie Fam. Deceuninck 

ZONDAG 18 februari -eerste van de 40-dagentijd- 

Thema De Heer richtte zich tot mij 

Lezen Jeremia 1:4-19 
Predikant Ds. J. de Prenter -predikant VPKB Brugge- 
Ouderling Dhr. A. Eversen 
Lector Mevr. G. Labeur 
Organist Dhr. A. Devos 
Koffie Dhr. W. Lestaeghe en dhr. A. Manabi 

ZONDAG 25 februari -tweede van de 40-dagentijd- 

Thema Jullie zijn in mijn handen als klei 
in de handen van een pottenbakker 

Lezen Jeremia 18:1-12 en 19:1-2,10-13 
Predikant Ds. J. de Prenter -predikant VPKB Brugge- 

Ouderling Mevr. A. Kutsch 
Lector Mevr. M. Lammens 
Organist Mevr. L. Vercruysse 
Koffie Fam. Klifman 
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ZONDAG 3 maart -derde van de 40-dagentijd- 

Heilig Avondmaal 

Thema Misschien zullen ze luisteren en met hun kwa-
lijke praktijken breken 

Lezen Jeremia 26:1-19 en Johannes 2:13-22 
Predikant Ds. J. de Prenter -predikant VPKB Brugge- 

Ouderling Mevr. A. van Holst 

Diaken Dhr. W. Lestaeghe 
Lector Mevr. A. Klifman 
Organist Dhr. D. de Beun 
Koffie Dhr. R. Vandermeersch en dhr. G. Demol 

De koffiedienst is als volgt ingedeeld: 

Gelieve te ruilen als u niet aanwezig kunt zijn 
Zondag 10 maart: mevr. J. Wage en mevr. M. Lammens; zondag 
17 maart: mevr. M. Chrzanowska en dhr. A. Eversen; zondag 
24 maart: fam. van Groenigen; zondag 31 maart: fam. ten Kate. 
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Voor de kinderen 

 

  Mattheüs 2: 1 – 12 
  Wijze mannen volgen een ster om Jezus te vinden 
  En hem eer te bewijzen. 
  In een droom worden ze gewaarschuwd niet langs 

         Herodes terug te gaan. 
 

 
 
 
 
 

 Verbind de nummertjes 
 hoe God de wijzen 
 naar Jezus leidde. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Help de wijzen naar huis, zonder langs Koning Herodes te gaan. 
 
 
  



De Brugse Kerkbode, JANUARI 2024 / FEBRUARI 2024. bladzijde 36 

 

 

 

Om te kleuren. 
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Voor de kinderen 

 
 


