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Inleidend woord 

Beste lezers, 

In dit eerste dubbelnummer van dit werkjaar valt er genoeg te 
lezen: er zijn weer volop activiteiten waaraan u kunt meedoen in 
Brugge, maar ook in Oostende. Geert Demol en Anja van Holst 
schreven een terugblik op het Open Kerken project en de Psal-
menwandeling, en nemen u weer even mee naar deze mooie ac-
tiviteiten, waar we met een dankbaar en tevreden hart op terug 
mogen kijken. Daarnaast is er ook nieuws uit het district en zijn 
er berichten van de Synodale Raad en nationale werkgroepen. 
De overdenking staat in het teken van de Efezebrief, en de weg 
die wij als christenen mogen gaan, vertrouwend op God: dat Hij 
bij ons is en ons de weg wijst. Namens de redactieraad wens ik 
u veel leesvreugde. 

Ds. Jannica de Prenter 

 

De redactieraad van de Brugse Kerkbode bestaat uit: Ds. Jannica de Pren-

ter, mevr. Riek van de Westeringh; dhr. Erik Libbrecht; dhr. Adriën Deceu-

ninck en dhr. Albert Eversen. Elke inzender draagt verantwoordelijkheid 

voor de inhoud van de artikelen. 
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Overdenking: op tocht met de Efezebrief 

Want Hij heeft ons gemaakt tot wat wij nu zijn: 

in Christus Jezus geschapen om de weg te gaan 
van goede daden die God mogelijk heeft gemaakt. 
Efeziërs 2:10 

Geroepen om op weg te gaan 
Stap voor stap op weg gaan, soms met een doel voor ogen, maar 
vaak ook zoekend en op goed geluk: op de tocht door het leven 
moet ieder mens zijn of haar weg zoeken. Dat begint al vanaf de 
geboorte. Ieder kind moet zich losmaken van de moederschoot. 

Gaandeweg zullen ze hun eigen stappen leren zetten, eerst nog 
sterk afhankelijk, maar later steeds meer op eigen benen. Uit-
eindelijk zal ieder kind zijn eigen weg gaan. En dat verandert 
eigenlijk nooit. Waar kies je voor? Welke wegen sla je in? Ook als 
gemeente van Christus zijn we steeds op weg met elkaar, samen 
zoekend naar wegen van hoop. Tijdens deze zomer heb ik veel 
tijd doorgebracht met de Efezebrief, één van de mooiste brieven 
van Paulus. Deze overdenking zou je kunnen zien als een heli-
kopterview, die je in vogelvlucht meeneemt naar de richtingwij-
zers die in deze bijzonder rijke brief te vinden zijn voor een goed 
en waarachtig leven. 

Een nieuw leven 

De brief aan de Efeziërs bestaat, zoals de meeste brieven van 

Paulus, uit twee grote gedeeltes. In de hoofdstukken 1–3 begint 

Paulus met Gods overweldigende en overvloedige genade, en de 
identiteit die ook wij als gemeente in Christus ontvangen. Hij is 
het hoofd van de kerk, die alles samenhoudt, die vrede en een-
heid sticht, en in wie de volheid van Gods liefde woont, die ook 

onze harten mag vervullen. Het tweede gedeelte in de hoofdstuk-
ken 4–6 is uitermate praktisch: het staat vol met praktische aan-

wijzingen en waarschuwingen, die functioneren als piketpaaltjes 
langs de weg. Het gaat steeds om een geheel nieuw leven in 
Christus, en hoe dat leven eruit hoort te zien. Wie begint te lezen 

in dit gedeelte, zonder eerst de hoofdstukken 1–3 eigen te ma-

ken,  kan zomaar verdwalen.  Je kunt al snel het gevoel krijgen: 

 



De Brugse Kerkbode,  SEPTEMBER / OKTOBER 2023, bladzijde 3 

 

 

daar kan ik nooit aan voldoen! Wat Paulus vraagt is te hoog ge-
grepen voor mij. Dat gevoel is niet verkeerd. Want uit eigen 
kracht zal ons dat ook niet lukken. Daarom wijst Paulus al gelijk 
in het eerste hoofdstuk op het ‘stempel van de heilige Geest’ (Ef 
1:13). Door de kracht van zijn Geest raakt God ons aan en wil 

Hij een stempel op ons leven drukken zodat wij werkelijk nieuwe 
mensen kunnen zijn. Dat nieuwe leven is dus een belofte, een 
geschenk. 

Stilstaan en verwonde-
ren (Ef 1–3) 
Aan het begin van een 

tocht zijn we vaak ge-
neigd om gelijk te begin-
nen met wandelen, om 
zo snel mogelijk te bewe-
gen naar het einddoel. 
Pas halverwege, of aan 

het eind, nemen we de 
tijd om te rusten en te 
genieten van het land-
schap. Paulus nodigt ons 
uit om juist het tegen-

overgestelde te doen: om eerst stil te worden, en rust te vinden 
bij Jezus. Paulus begint bij onze identiteit in Christus, en bij 
Gods overweldigende liefde, die in zijn dood en opstandig aan 
het licht gekomen is. Deze brief plaatst alles vanaf het begin in 
het grotere verhaal van Jezus’ lijden en dood. Daarin is elke 
christelijke geloofsweg, elk persoonlijk verhaal van zoeken en 

ommekeer, bekering, hoop, geestelijk leven en trouw ingebed. 
Het is alsof Paulus ons meeneemt naar een bergtop en ons laat 
uitkijken over het hele landschap, de hele weg die Jezus voor 
ons is gegaan. Het gebed waar de Efezebrief mee begint is dan 
ook vol lof, zegening en licht. Woorden waar je stil van wordt! De 
Britse theoloog Tom Wright vergelijkt het met de London Eye: 

De brief aan de Efeziërs […] lijkt wel wat op de London Eye. 

Hij biedt een adembenemend uitzicht op het hele landschap. 
Tijdens het draaien van het wiel krijg je vanaf hier een 

Bij Efeziërs 1:1-23 ‘een adembenemend 
uitzicht over we weg die we moeten gaan’ 

© Unsplash 
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vergezicht op het ene thema na het andere, dat in het vroeg-
christelijke denken voorkomt: God, de wereld, Jezus, de 
kerk, de middelen van verlossing, christelijk gedrag, het hu-
welijk en de familie en de geestelijke strijd. Het is te verge-
lijken met wat er gebeurt als iemand die gewend is in Lon-

den rond te wandelen, alles ineens van bovenaf ziet. 

Tom Wright, Paulus voor iedereen: gevangenisbrieven. Uit-
geverij Wijnen, 2011: 15-16. 

Wandelen met God  
(Ef 4:1–6:9) 

Vanuit de rust in het be-
gin, volgt daarna het 
wandelen met God, ge-

dragen door zijn liefde 
en de richting die Hij 
wijst. Het gaat niet om 
rennen of hardlopen, 
maar steeds om ‘gaan’, 
‘wandelen’ (peripatéoo) in een vaste tred, in figuurlijke zin ook: 

‘je gedragen’ (Ef 4:1,17; 5:2,8,15). Daarbij komt de vraag hoe wij 
omgaan met onze naasten steeds weer ter sprake. Verdraag-
zaamheid, liefde, geduld en zachtmoedigheid zijn eigenschappen 
die in mensen gaan bloeien als ons denken en onze geest ver-
nieuwd wordt. In het hart van de Efezebrief staat de navolging 
van Christus. Het gaat om de diepe omgang met Jezus, de ver-
bondenheid met hem. Daarin ligt het geheim verborgen. Wie ver-
nieuwd wordt door zijn gezindheid is werkelijk een nieuwe 
schepping, een nieuwe mens, die anders door het leven gaat. De 
relatie met Jezus gaat alles doordringen: hoe je naar de wereld kijkt, de 
relaties die je hebt, de keuzes die je maakt. Een geheel nieuw leven. 

Standhouden (Ef 6:10-20) 

Onderweg merken we dat niet alles vanzelf gaat: we gaan soms 
onderuit, we struikelen, raken van het pad af waar we ons eerst 
bevonden. Daar eindigt de Efezebrief mee: met de geestelijke 
strijd. Hier wordt de Efezebrief scherp, en tegelijkertijd blijft de 
brief ook hier heel praktisch. Gods tegenstander is ook de vijand 

van mensen. Op allerlei listige manieren zal hij proberen om onze 
relatie met God en de eenheid in de gemeente kapot te maken. 
In dit gedeelte gaat het over geestelijke strijd, over volharden, het 

Wandel met God © Unsplash 



De Brugse Kerkbode,  SEPTEMBER / OKTOBER 2023, bladzijde 5 

 

gebed, en geestelijke wapenrusting. Aan het einde van zijn brief 

reikt Paulus ons aan hoe we ons kunnen wapenen tegen de dui-
vel. Want hij kan ons zomaar overvallen op onze wegen, juist 
wanneer je het niet verwacht. Daarom ook raadt Paulus aan om 
onze hulp altijd in Gods kracht te zoeken (Ef 6:10). 

Ga je mee? 

In het komende jaar wil ik u meenemen op een tocht: in het 
spoor van de Efezebrief gaan we dit jaar met elkaar op weg, en 
zullen we in de erediensten met elkaar gaan nadenken over vra-
gen als: waartoe zijn wij nu als christenen ten diepste geroepen? 
Wat is de opdracht van de kerk? Welke wegen slaan wij in? Mis-
schien hebt u deze brief van Paulus nog nooit in zijn geheel ge-

lezen, en zijn sommige gedeelten nieuw voor u. Misschien roept 
het ook herinneringen bij u op omdat Ef 5:21-33 uw trouwtekst 
was, of omdat de gedeelten over de Heilige Geest gelezen werden 
toen u belijdenis deed. Ik kan u wel beloven dat we af en toe ook 
even pauze zullen houden, zodat we niet moe worden. Op Start-
zondag beginnen we eraan. Ik ben heel benieuwd hoe u deze reis 

zult ervaren. Ik hoop vooral dat we er moed en kracht uit mogen 
putten; dat het lezen en nadenken over deze brief ons helpen zal 
in hoe wij gemeente zijn met elkaar. En dat we aan het einde van 
onze reis iets hebben mogen ervaren van de lengte, breedte, 
hoogte en diepte van de liefde waarmee Christus ons allen lief-
heeft. Ik sluit dan ook af met deze woorden van Paulus: 

Moge hij vanuit zijn rijke luister uw innerlijke wezen 
kracht en sterkte schenken door zijn Geest, zodat door uw 
geloof Christus kan gaan wonen in uw hart, en u gewor-
teld en gegrondvest blijft in de liefde. Dan zult u met alle 
heiligen de lengte en de breedte, de hoogte en de diepte 
kunnen begrijpen, ja de liefde van Christus kennen die 

alle kennis te boven gaat, opdat u vol zult stromen met 
Gods volkomenheid. 
Ef 3:16-19 

Ds. Jannica de Prenter 
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Gemeentenieuws Brugge 

Jaarthema ‘het nieuwe le-
ven in Christus’ 
In de overdenking las u er al 

over: in het komende jaar staat 
de Efezebrief centraal, en gaan 
we in de voetsporen van Pau-
lus met elkaar op weg. Wie de 
tijd neemt om de woorden van 
deze bijzonder rijke brief te le-

zen en te herkauwen, zal ont-
dekken dat de Efezebrief een 
richtsnoer biedt voor een goed 

en waarachtig leven: hoe je als gemeente in Christus blijft, hoe 
je omgaat met relaties en hoe je op de goede weg blijft. Naast het 
preekrooster dat u steeds terugvindt in het overzicht ‘eredien-

sten’, is er ook een boekje voor thuis. Daarin vindt u een weke-
lijks leesrooster, inspirerende teksten en vragen om thuis mee 
aan de slag te gaan. De boekjes liggen ter beschikking in de kerk, 
maar zijn ook per mail beschikbaar. 

Koorrepetities 

De koorrepetities beginnen weer vanaf maandag 4 september. 
Onder begeleiding van Arnaud beginnen we met de liederen voor 
Oogstdankdag op 5 november. Daarna gaan we door voor de 
kerstzangavond en de vespersviering tijdens de bidweek voor de 
eenheid in de St.-Salvathorskathedraal. Want dit jaar is onze ge-
meente aan de beurt om deze viering te organiseren. De repeti-

ties gaan steeds door om 18.30u. 

Afscheid- en bevestiging ambtsdragers 

Het is een goede gewoonte dat er in de protestantse liturgie zowel 
aandacht wordt geschonken aan afscheidnemende ambtsdragers en 
nieuwe ambtsdragers die in hun ambt bevestigd worden. Zoals eer-
der aangekondigd nemen zowel Anneke, Mirjam als Adriën afscheid 

als kerkenraadslid. Op zondag 22 oktober willen we God op gepaste 
wijze danken voor de inzet en goede zorgen waarmee ze de gemeente 
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hebben gediend, en worden de nieuwe ambtsdragers tevens beves-

tigd. Wilt u deze datum alvast noteren in uw agenda? 

Reformatiezondag 
Op zondag 29 oktober zullen we met elkaar het begin van de 
Reformatie gedenken en stilstaan bij de opdracht om blijvend in 
de traditie van de Hervorming onze wegen te gaan. Op deze dag 
zullen we ook mensen uit Oostende in ons midden ontvangen en 

gaan dhr. Andries Boekhout en ds. Jannica de Prenter samen 
voor in de eredienst. 

Oogstdankdag 
Op zondag 5 november dan 
staan we stil bij de oogst en de 

zegen die we uit Gods hand ont-
vangen. Bij dankbaar zijn voor 
wat je van God ontvangt hoort 
ook teruggeven. Daarom organi-
seren we op deze dag een inza-
melingsactie voor de sociale 

winkel “Potpourri” van de St-Mi-
chielsbeweging. In deze winkel 

kunnen mensen in nood via een puntenkaart producten kiezen. 
Het gaat daarbij zowel om levensnoodzakelijke producten, zoals 
voedsel en producten voor persoonlijke hygiëne, als bijvoorbeeld 
om vuilniszakken per stuk. Bij Potpourri vinden mensen in nood 
een luisterend oor, terwijl ze wachten en worden ze behandeld 
als klanten. In Brugge werd de winkel na grondige verbouwings-
werken geopend op 8 juli 2022 aan de parochiezaal in de Jan 
Boninstraat. Een warme oproep dus om producten te schenken 
voor Potpourri. Vanaf eind september staan er plooibakken in de 
kerk. Gewenste producten zijn: olie, bloem, suiker, waspoeder, 

douchegel, shampoo, koeken, koffie, thee, rijst, pasta. Wie meer 
wil weten over het diaconale werk van de St-Michielsbeweging in 
Brugge, vindt de nodige informatie op hun website: 

https://sint-michielsbeweging.be/brugge/projecten/vriendschap-met-
mensen-in-nood 

Middagprogramma 
In de namiddag is er ook een programma voorzien. Na de koffie 
en thee is er een broodmaaltijd, aangeboden door de kerk. 

https://sint-michielsbeweging.be/brugge/projecten/vriendschap-met-mensen-in-nood
https://sint-michielsbeweging.be/brugge/projecten/vriendschap-met-mensen-in-nood
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Daarna trekken we erop uit voor een stadswandeling van onge-

veer 1,5 uur rond de zeven werken van barmhartigheid. De wan-
deling houdt rekening met een rustig wandeltempo. Omdat ‘dor-
stigen laven daar ook bij hoort’, sluiten we rond 16.00u af bij 
brouwerij De Halve Maan. De maaltijd wordt u aangeboden door 
de kerk; wat u nuttigt bij de brouwerij is voor eigen rekening. 
Voor het middagprogramma vragen we vriendelijk om u aan te 

melden bij ds. Jannica de Prenter. 

Bijbelbabbel 

Waarheid, weg, bron om uit te 
drinken, een lamp voor onze 
voeten, wijsheid, leeftocht, 

richtsnoer: uit de gesprekken 
op de Bijbelbabbel blijkt tel-
kens weer hoeveel woorden er 
zijn om uit te drukken wat 
Gods Woord ook vandaag voor 
mensen betekent. Voor wie 

zich wil verdiepen in de Bijbel 
is er in onze kerk de Bijbel-
babbel. De Bijbelbabbel is een laagdrempelige gesprekskring 
rond het Woord: de Bijbel gaat open, we zoeken met elkaar naar 
inzicht en betekenis en gaan met elkaar in gesprek. Welke keu-
zes maak je als christen? Hoe kun je de woorden van de Bijbel 
op je leven leggen? En hoe kunnen we elkaar tot steun zijn in 
onze geloofsweg? Want christen zijn vandaag is niet altijd een-
voudig. De Bijbel open – gesprek – gebed: dat is de drieslag van 
de Bijbelbabbel. Iedereen is daarbij steeds van harte welkom. Op 
20 oktober gaan we op verplaatsing, en nodigt mevr. Nadine Van 
Parys als trouwe deelneemster ons bij haar thuis uit. Wanneer 

we het kringboekje over Handelingen hebben afgerond, gaan we 
met de Efezebrief aan de slag. 

Overzicht activiteiten 

ZONDAG 3 SEPTEMBER 10.00 uur Startzondag – tuinfeest om 14.00u, 

adres: veldstraat 46 in brugge. 

MAANDAG 4 SEPTEMBER 18.30 uur Koorrepetitie 

VRIJDAG 8 SEPTEMBER 19.30 uur Bijbelbabbel 
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MAANDAG 11 SEPTEMBER 18.30 uur Koorrepetitie 

DINSDAG 12 SEPTEMBER 19.00 uur Kerkenraad 

ZATERDAG 16 SEPTEMBER 14.00 uur Uitstap vzw De Vrienden en Beenham-

avond (Beenhamavond om 19.00u) 

MAANDAG 18 SEPTEMBER 18.30 uur Koorrepetitie 

DINSDAG 19 SEPTEMBER 19.30 uur Bestuursraad 

DONDERDAG 21 SEPTEMBER 14.00 uur Reflectiegroep in Oostende 

VRIJDAG 22 SEPTEMBER 19.30 uur Bijbelbabbel 

ZATERDAG 23 SEPTEMBER 09.30 uur Districtsvergadering in Menen 

MAANDAG 25 SEPTEMBER 18.30 uur Koorrepetitie 

DONDERDAG 28 SEPTEMBER 12.30 uur Bonhoefferkring in ‘t Keerske (maaltijd 

om 12.30u/ Bijbelstudie om 13.30u) 

MAANDAG 2 OKTOBER 18.30 uur Koorrepetitie 

VRIJDAG 6 OKTOBER 19.30 uur Bijbelbabbel 

MAANDAG 9 OKTOBER 18.30 uur Koorrepetitie 

DONDERDAG 12 OKTOBER 12.30 uur Bonhoefferkring in de oecumenische 

kapel (maaltijd om 12.30u/ Bijbel-stu-

die om 13.30u) 

MAANDAG 16 OKTOBER 18.30 uur Koorrepetitie 

VRIJDAG 20 OKTOBER 19.30 uur Bijbelbabbel op verplaatsing: Frèren 

Fonteinstraat 9 in Brugge 

VRIJDAG 20 OKTOBER 19.30 uur Culturele avond van vzw De Vrienden 

MAANDAG 23 OKTOBER 18.30 uur Koorrepetitie 

DONDERDAG 26 OKTOBER 12.30 uur Bonhoefferkring in ‘t Keerske (maaltijd 

om 12.30u/ Bijbelstudie om 13.30u) 

MAANDAG 30 OKTOBER 18.30 uur Koorrepetitie 

 

Ds. Jannica de Prenter 
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Ondereweg met Bonhoeffer – najaar 2023 
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Van de vzw De Vrienden van de Protestantse Kerk 

van Brugge 

Uitstap – Beenhamavond 16 september. 
Alles over deze dag stond reeds in de kerkbode juli-augustus. 
Bezoek aan het Museum “For Freedom”: we verzamelen om14 
uur aan het museum, Ramskapellestraat 91/93 Knokke–Heist 

(Ramskapelle). 
Beenhamavond om 19 uur in de kerk, zo kunnen minder mo-
biele mensen ook deelnemen. Wie geen lid is van de VZW De 
Vrienden is ook van harte welkom op beide activiteiten. 
De inschrijvingslijsten hangen op het mededelingenbord bij de 
trap. 

 
Op vrijdagavond 20 oktober om 19.30u nodigt de vzw de 

Vrienden U uit tot een culturele avond. 
Het gaat deze keer niet om beeldende-, maar om ongetwijfeld 
spraakmakende- kunst, een voordracht met als thema ' Het 
Woord', door de bekende leraar Jo Berten, letterkundige en 
stadsgids te Brugge. 
Het Woord en niet enkel Gods woord verdient nu eenmaal onze 
aandacht. 
Spelingen, ontledingen, verklaringen, ontboezemingen, eden, 
liefkozingen, geven altijd aanleiding tot een specifiek gebruik van 
Woorden. 

Advocaten, Predikanten, Leraars zijn meesters met woorden, 
maar ook Café- bezoekers goochelen met woorden. 
Gods woord verliest het te vaak van de bakerpraatjes van alle-
dag. 
Ieder die er geen Woord van verstaat, lijdt aan zogenaamde 
woordblindheid en klinken woorden als muziek in de oren. 

Leer over dit en dat alles iets bij en kom zonder aarzelen naar 
deze leerrijke voordracht. 
Jo Berten zal ons voor 'Het Woord' de ogen openen!  
Tot vrijdagavond 20 oktober om 19.30u. 
Toegang gratis. 
 

Het bestuur van ‘De Vrienden’ 
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Van de kerkenraad 

Gemeentevergadering 

In de afgelopen weken heeft de kerkenraad gewerkt aan een up-
date van ons plaatselijk reglement. Op zondag 24 september 
houden wij na afloop van de eredienst een gemeentevergadering 
waarin dit document besproken zal worden. Tijdens deze verga-
dering zullen we ook stemmen voor de kandidaten voor de ker-
kenraad.  

Alle stemgerechtigde leden zullen 14 dagen op voorhand de no-
dige documenten per mail ontvangen. De documenten zullen ook 
in de kerk ter inzage liggen. 

Het verheugt de kerkenraad om te mogen melden dat de vol-
gende personen kandidaat zijn voor de kerkenraad: 

(1) Mevr. Anja van Holst. 
(2) Mevr. Annegret Kutsch. 
(3) Dhr. Wolfgang Lestaeghe. 

Wie voor 24 september een mandaatbriefje nodig heeft, kan zich 
wenden tot de predikant of kerkenraad. 

Een heel hartelijke oproep dus om op zondag 24 september aan-
wezig te zijn. Want ons plaatselijk reglement gaat niet alleen over 
regeltjes, maar fundamenteel ook over de vraag hoe we met el-
kaar gemeente zijn. Wie nog geen stemgerechtigd lid is, is van 
harte uitgenodigd om mee te praten met raadgevende stem. 

Nazicht ledenbestand 

De kerkenraad is ook bezig met een nazicht van het ledenbe-
stand, ter controle van de juistheid van de gegevens. Aan ieder-

een die betrokken is bij de gemeente vragen we daarom vriende-
lijk om de juiste gegevens opnieuw door te geven aan dhr. Albert 
Eversen. Op de gemeentevergadering worden de nodige formu-
lieren uitgedeeld, die daarna ook in de kerk ter beschikking zul-
len liggen. 

De Kerkenraad 
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Terugblik Open Kerken 

De ‘Open kerkendagen’ zijn achter de rug. Daarmee ook sloot de 

"Kalligrafiti” tentoonstelling van Linda Six. 

Veel nieuwsgierige passanten zijn langsgekomen. Meestal zijn zij 

verrast door de intimiteit die onze kerk uitstraalt. Zoals vorige 

jaren konden wij rekenen op een dertigtal bezoekers per zater-

dagnamiddag. 

Het kalligrafisch, beeldend werk, van Linda Six was voor velen 

ook een verrassing. Speels, vermanend, maar toch weldoend 

bracht zij in haar werk confrontatie met het eigen leven mee. 

Levensverwachtingen werden uitgeschreven zoals woorden van 

angst en hoop, deemoed en fierheid, actie en nood aan rustig-

heid, verlangen nar tederheid en liefde. Kortom een zoektocht 

naar evenwichten in een omringende wereld van consumptie en 

genot. 

Linda Six bracht op een vragende, soms onbehaaglijke, een 

dwingende maar krachtige vormtaal. Het voornamelijk gebruik 

van de primaire kleuren; rood- wit- zwart appelleren de toe-

schouwers om stil te staan bij wat al dan niet bewust, en zeker 

ook onbewust meespeelt in het dagelijks leven van elkeen. Kij-

kers werden aangespoord tot stilstand en nadenken. 

De gebalde kracht waarmee de snedige lijnvoering en de orga-

nisch vlekmatigheid in de kompositie zijn gebracht, getuigen van 

haar vernieuwende vakkennis. De beeldinhoud van haar gede-

gen kunstenaarschap! 

In de reeks van artistieke ontmoetingen die wij de laatste jaren 

konden meemaken, zal Linda Six op een onvergetelijke manier 

haar stempel gedrukt hebben in de Open kerk van ‘t Keerske. 

Namens de werkgroep Open Kerken, 

Geert Demol 
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     Wel en wee 

Wel en wee   

 
Geboren: Merel Pia Vanlerberghe 

In onze gemeente delen we vreugde 
en verdriet. Zo werd op dinsdag 27 
juni Merel Pia Vanlerberghe geboren: 
de dochter van Annelies Clarisse en 
Bruno Vanlerberghe. Een prachtig 
meisje, dat vernoemd werd naar moe-

ders tante Pia, die in 2015 overleed. 
We feliciteren Jasper Clarisse van 
harte met deze mooie kleindochter. Er 
zijn weinig dingen die mooier zijn dan de geboorte van een kind. Onze 
gemeente heeft er een trotse opa bijgekregen.  

In Memoriam 

Op zaterdag 19 augustus namen we afscheid van 
mevr. Joanna Lenders in een overvol Keerske. Ze 
overleed op 13 augustus.  

Jeanine, Nine, ma, oma, super oma, joke in je le-

ven, Sjoeke: zo werd ze genoemd. Joanna Chris-
tina Lenders werd op 28 maart 1927 in Lovende-
gem geboren als tweede dochter in een gezin van 
vier kinderen. 

Van haar jeugd die zich in Brussel afspeelde we-
ten we niet zoveel, behalve een opleiding als mo-

diste, tekentalent, kleine werkopdrachtjes in een 
eenvoudig middenstandsgezin. De oorlogsjaren 

tekenden haar tienerjaren. 

Toch mocht er wel eens stiekem gelachen worden met haar zus-
sen Ida, Gaby en kleine broer Jean, inmiddels allen ook overle-
den. Kerk en geloof hebben altijd een prominente rol gespeeld in 

de familie waar de zondagen en randactiviteiten zich afspeelden 
binnen die kennissenkring van de gereformeerden uit de Léon 
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Lepagekerk te Brussel waar de familie zich intussen gevestigd 

had, nl in Evere, GF Kurtstraat 68. 

In de kerk ontmoete ze een ondergedoken Nederlandse jongen: 
Cornelis Labeur, en na een lange verliefde kennismakingsperi-
ode trouwen ze op 6 december 1947, inderdaad meer dan 76 jaar 
geleden, waaruit zes kinderen geboren werden: Gabrielle, Johan-
nes, Lucas, Marcus, Mattheus en Christine. 

Zo’n groot gezin vergt heel wat management en terwijl manlief 
steeds meer promotie maakt volgde het gezin hem in 1958 naar 
Brugge met Gaby en de drie jongens, Johan, Luc en Marc. 

Wat moet het voor haar een enorme 
overgang geweest zijn van het ver-

trouwde geliefde Brussel naar het 
West-Vlaanderen. Er werden nog een 
zoon Matthy en een dochter Chris-
tine geboren. Toen iedereen het 
warme nest verliet was dat voor haar 
een moeilijke periode, de zorg voor 

haar familie verzorgd met vaste hand 
en liefdevolle toewijding was haar 
drijfveer. Na vele jaren in Oostkerke 
waar ze volop genoten van de tuin en 
kleinkinderen op bezoek, verhuisden 
ze naar de Spinolarei en daarna op 

haar initiatief naar Ten Eeckhoute. 

Haar tweede zoon Luc overleed na een slepende ziekte al in 2003, 
een zeer zware dobber...Intussen groeide de familie aan met 
klein- en achterkleinkinderen. Groot was het verdriet toen ook 
haar eerstgeboren zoon Johan overleed in 2019.  

Vanaf toen begonnen de jaren te wegen er was er steeds meer 
omkadering en steun nodig. Dankzij deze zorg en de liefdevolle 
nabijheid van haar man werd deze lieve ma en oma en superoma 
uiteindelijk 96 jaar.  

Dit in memoriam werd geschreven door Gaby Labeur en werd gelezen tij-
dens de uitvaartdienst op zaterdag 19 augustus in ’t Keerske. 

Ds. Jannica de Prenter 
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Een Psalmenwandeling in Brugge 

Op zaterdag 1 juli jl. in de middag vond de Psalmenwandeling in 
Brugge plaats. Er zijn al meerdere Psalmenwandelingen in Ne-
derland geweest. Deze worden altijd wel goed bezocht. Maar nu 
was de Psalmenwandeling niet in Nederland, maar in Brugge. De 
Psalm van deze wandeling was Psalm 131.  

We werden die middag ontvangen met koffie, thee en koekjes. De 
koekjes gebakken door Albert Eversen waren weer heerlijk. 

Deze Psamenwandeling werd mede verzorgd door Martin Zon-
nenberg (orgel) en Marjolein de Wit (fluit). Martin Zonnenberg is 
in Nederland heel bekend van de EO. Daar is hij jarenlang orga-
nist, dirigent en componist geweest. Op vele EO afleveringen is 
hij in beeld te zien. Dus toen ik las dat Martin Zonnenberg zou 
komen, heb ik meteen thuis de agenda geblokkeerd om dit week-

end erbij te kunnen zijn. Het 
was dan ook bijzonder leuk 

dat ds. Louis Wüllschleger mij 
meteen aan Martin Zonnen-
berg voorstelde. We hadden 
een uitgebreid gesprek over or-
gelmuziek en Martin Zonne-
berg heeft mij veel uitleg gege-

ven over ons orgel en hoe we 
het nog beter kunnen gebrui-
ken. Op tv kwam hij altijd al sym-
pathiek over, maar in het echt is hij 
ook een bijzonder aardige man. 

We begonnen de middag met muziek. Een melodie in F van An-

ton Rubinstein. Wat een prachtig spel van Marjolein de Wit met 
Martin Zonnenberg samen. Echt genieten voor alle aanwezigen. 

Na de opening gingen we wandelen in twee groepen. Een langere 
wandeling voor de stevige stappers en een wat kortere wandeling 
voor de mensen die wat minder meters wilden lopen. 

Jannica de Prenter begeleidde de langere wandeling. Deze 
wandeling ging ook langs het Grootseminarie. Wij liepen met 

Martin Zonnenberg, Marjolein de Wit 

en ds. Louis Wüllschleger 
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de kortere wandeling mee onder leiding van Louis Wüllschleger. 
We liepen eerst naar het Engels Klooster. De Priorin van het 
klooster vertelde ons een héél verhaal over Moderne Devotie.  

In het Engels Klooster lag het e.e.a. speciaal voor ons klaar. Boe-
ken die met ons thema te maken hadden o.a. over Guido Gezelle. 

Louis Wüllschleger las ons een gedicht voor van Guido Gezelle. 
Prachtig zoals hij een gedicht kan voordragen. Op rustige en 
kalme wijze. 

Bij het Engels Klooster werd Louis Wüllschleger ingewisseld voor 
Gaby Labeur als gids. Prachtig hoe Gaby ons begeleidde. Met een 

witte paraplu met muzieknoten erop, begeleidde ze ons professi-
oneel door Brugge. Ze leidde ons ook rond in de Sint-Anna kerk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een impressie van de mooie Psalmenwandeling in Brugge 
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Bij terugkomst in de kerk werden we opgewacht door Mirjam 
Lammens en Anneke Klifman. In de tijd dat wij aan het wandelen 
waren, hadden ze allerlei lekkernijen klaargezet. Lekkernijen die 
ook gebakken waren door Albert Eversen. Het zag er allemaal 

prachtig en heel verzorgd uit! 

De afsluiting van deze middag was het middaggebed. We zongen mooie 
liederen, lazen uit de Bijbel Psalm 131 en uit Mattheüs 6. En we genoten 
van de muziek van Martin Zonnenberg en Marjolein de Wit. 

De dienst op zondag de dag erna was eigenlijk zoiets als de kers 

op de taart. Het maakte dit weekend helemaal bijzonder. Veel 
mensen die zaterdag bij de Psalmwandeling aanwezig waren en 
uit Nederland kwamen, logeerden in Brugge. Zij waren op zon-
dag ook in de kerk. Mensen uit allerlei verschillende christelijke 
stromingen. Samen hadden we deze zondag een eensgezinde 
Avondmaalsdienst met muzikale begeleiding van Marjolein de 

Wit en Martin Zonneberg. De dienst werd begeleid door ds. Jan-
nica de Prenter en ds. Louis Wüllschleger samen.  Ook het min 
of meer spontaan ontstane koortje dat Taizé liederen zong tijdens 
deze dienst was bijzonder.  

Kortom een héél bijzonder weekend! 

Met heel veel dank aan iedereen die dit weekend mogelijk ge-
maakt heeft! 

Anja van Holst 
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Gemeentenieuws Oostende 

Terugblik zomer – inderdaad de zomer is nog niet helemaal ge-
daan, althans niet als ik dit schrijf. Toch alvast een terugblik. 
Dagelijks stroomden de toeristen toe voor een dagje strand en/of 

cultuur in Oostende. Wat cultuur betreft heeft Oostende genoeg 
te bieden. Deze zomer was er onder andere weer Theater aan Zee 
(TAZ). Met Samen DiVers hebben we ook een kleine bijdrage ge-
leverd aan het openingsfeest van dit evenement. We hebben mee-
gedaan met de openingsactiviteit, waarbij we zeewater naar de 
vijver in het Leopoldpark doorgaven. “enkele honderden men-

sen gaven het zoute zeewater in beker-
tjes door aan elkaar en verbonden het 
met het zoete drinkwater van de Won-
derWaai, twee tegenpolen die uitmon-
den in een Nieuwe Bron. Maar wees ge-
waarschuwd: wie van deze Nieuwe Bron 

drinkt, zal nooit meer dezelfde zijn…” 

Bijbelgroep Marcus – woensdagavond 
20 september starten we weer met de 
Bijbelgroep. Dit seizoen onder de naam 
Bijbelgroep Marcus. We gaan ons dan 
ook verdiepen in het Evangelie volgens 
Marcus. De Bijbelgroep is oecumenisch, 
ik leid de avonden samen met Antoon 
Wullepit (r.k.-deken). 

Vredeswandeling 2023 – zondag 24 
september 15 uur vindt er weer een Vre-

deswandeling plaats. De Protestantse 
kerk is medeorganisator. Het motto is: 
Iedereen mee aan boord. 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/FR4qXu70tE8?si=HIREhfW3wGi87ah6
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‘Be the change you want to see in the world’. 

Je verlangt naar vrede, niet alleen voor de wereld maar ook in de 
straten waar je dagelijks doorheen loopt. Je wil niet enkel toekij-
ken, maar ook iets doen. Een krachtig signaal in de tegenstroom. 
Stap mee met de vredeswandeling. Want jij weet dat verschil in 
nationaliteit, afkomst, taal, sekse, mening en overtuiging alleen 
maar rijkdom toevoegt. 

Wandel mee in deze kleurrijke optocht. Zij aan zij vormen we 
samen een divers geheel. De meest actuele info vindt u steeds op 
de Facebookpagina van de Vredeswandeling. 

 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100093502723679&__cft__%5b0%5d=AZVQVQITN52JYbuBhRPEkH3IHbKU3BS-Foe09lA0b-Q4Ni_HK3mzuLQCiPdlcLmoc4nAf1FsWe9uHh2ZG_kIcOLqklcoafAErq7-uoz-MQb0f9NRIiCE4AfnahmBS30ajczStlFfucg6QtPzN8b4Sf8W2fXY7pfedZG-LrPLqo0PVtprlLlDRniQRbeOMFCI_7E&__tn__=-%5dK-R
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De agenda t.e.m. oktober 2023 

 

 

 

 

 

Actuele Info vindt u steeds op de website: www.protestantse-
kerkoostende.be  

Dhr. Andries Boekhout 

  

zondag 3 september 11 uur samenkomst 

zondag 10 september 11 uur Kringviering 

zondag 17 september 11 uur samenkomst 

woensdag 20 september 19 uur Bijbelgroep Marcus 

donderdag 21 september 14 uur vergadering reflectiegroep 

zondag 24 september 
11 uur Vredesgebed 

14:30 uur Vredeswandeling 

zondag 1 oktober 11 uur samenkomst 

zondag 8 oktober 11 uur Kringviering 

zondag 15 oktober 11 uur samenkomst 

woensdag 18 oktober 19 uur Bijbelgroep Marcus 

zaterdag 21 oktober 
11 uur Kaderdag Wereld-Gebeds-

Dag in Oostende 

zondag 29 oktober 
10 uur gezamenlijke Reformatie-

viering in Brugge 

elke maandag- en vrijdagnamiddag 

14 tot 17 uur Hazegraskerk open –

spring eens binnen 

T.e.m. september zijn er foto’s van de 

kerk en de wijk Hazegras te zien in 

de kerk. 

elke woensdagnamiddag Koffiebabbel - 14:30 – 16:30 uur 

http://www.protestantsekerkoostende.be/
http://www.protestantsekerkoostende.be/
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Nationaal Nieuws 

Podcast te vuur en te zwaard 
Omdat Nederland voornamelijk pro-
testants is gebleven en België Rooms-
katholiek, wordt er wel eens gedacht 
dat de Reformatie in België niet zo’n 

grote invloed heeft gehad. Maar niets 
is minder waar. De Hervorming heeft 
de oudste papieren in Vlaanderen, en 
de eerste protestantse martelaren uit 
de Lage Landen kwamen uit Antwer-
pen. Ter gelegenheid van de herden-

king van deze eerste protestantse martelaren op 1 juli 2023, 
werd de zesdelige podcast ‘Te vuur en te zwaard’ gemaakt: een 
verhaal over vervolging en geloofsmoed vanuit het perspectief 
van zowel de hoofdrolspelers als andere ooggetuigen. Deze pod-
cast werd geschreven door academici die gespecialiseerd zijn in 

de geschiedenis van de zestiende eeuw, en kwam tot stand door 
een samenwerking tussen TWR (Trans World Radio) en de VPKB. 
Deze podcast is zeer de moeite waard! 
https://www.twr.nl/podcast/uitzendingen/te-vuur-en-te-zwaard/ 

Gedachtenisdienst voor ds. Hugh Robert Boudin 

De Synodale Raad vernam het trieste nieuws dat dominee Hugh 

Robert Boudin op 97-jarige leeftijd is overleden, in Brussel op 24 
juli jl. Prof. Dr. Hugh Boudin werd in 1926 in Schotland geboren 
uit een Belgische vader en Schotse moeder. 

- 1946-1951: studeerde theologie in Lausanne; 
- 1960-1965: leraar protestantse godsdienst in Brusselse 
stadsscholen en ontwikkelaar van protestantse uitzendingen op 
BRT-televisie. 
- 1964: inspecteur protestantse godsdienst; 
- 1976: verdediging van het gedenkwaardige doctoraal proef-
schrift over “De betrekkingen tussen de protestantse kerken en 
de staat in België (1814-1839)” aan de Université Libre de 
Bruxelles (ULB); 

- 1977-1991: rector van de Faculteiten Godgeleerdheid van de 
Universiteit Brussel; 

https://www.twr.nl/podcast/uitzendingen/te-vuur-en-te-zwaard/
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- 1980-1991: hoogleraar geschiedenis van het protestantisme 

aan de ULB; 
- 1991-2001: dominee van de Waalse Kerk van Canterbury, die 
zich vervolgens aansloot bij het district Franstalig Brabant. 

Hugh Boudin was een internationale specialist op het gebied van 
de geschiedenis van het Belgisch protestantisme. Tussen 1983 

en 2015 wijdde hij honderden artikelen en een dozijn boeken 
aan dit onderwerp als auteur of wetenschappelijk redacteur. In 
1986 gaf hij de aanzet tot het PRODOC-project voor een Docu-
mentatiecentrum voor het Belgisch Protestantisme. Het archief-
werk dat daaruit volgde leidde in 2019 tot de oprichting van het 
protestants archiefcentrum Boudin-Willems in het Huis van Pro-

testantisme, te Brussel. 

Het leven en werk van Hugh Robert Boudin zal voortleven in de 
harten en herinneringen van degenen die hem hebben gekend. 
En toekomstige generaties zullen in zijn werk een rigoureuze en 
betrouwbare bron vinden waaruit ze met vertrouwen kunnen 
putten. De gedachtenisdienst zal plaatsvinden op 12 september 

om 11:00 in de Museumkerk, Museumplein 2 te 1000 Brussel. 

Alles wat ademt en leeft 

In veel kerken wordt op zondag 3 september een dag van gebed 
gehouden voor de bezinning op de zorg voor de schepping. In 
samenwerking met Ecokerk maakte de werkgroep Kids een pak-

ket met materiaal voor Scheppingszondag (3 september), dat ook 
te gebruiken is in de Scheppingsperiode (1 september tot 4 ok-
tober) en op andere momenten doorheen het jaar. De focus ligt 
dit jaar op “alles wat ademt en leeft”: op het herstel van biodiver-
siteit. Niet alleen de mens, maar ook bomen, dieren en planten, 
de lucht, bodem en water zijn belangrijk. Als mensen maken wij 

deel uit van een netwerk van levensvormen op aarde: van mil-
joenen bekende en onbekende planten- en diersoorten, waar ook 
het kleinste organisme meetelt. Maar de biodiversiteit takelt snel 
af. Daarnaast is er de klimaatcrisis, die voedselonzekerheid met 
zich meebrengt en in toenemende mate ook ontheemding in het 
zuidelijk halfrond. God vertrouwde ons de zorg voor de schep-

ping toe. Als christenen worden we dan ook uitgenodigd om te 
kiezen voor een andere manier van samenleven. Eentje die de 
aarde niet opsoupeert, maar haar beschermt en koestert als 
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gemeenschappelijk goed. Voor meer informatie: https://nl.pro-

testant.link/6942-2/ 

 

MiSaG: Woorden wegen 
In het kader van 24 september, de werelddag van migranten en 
vluchtelingen, heeft de werkgroep MiSAG (Migratie, Samenleven 

en Geloven) opnieuw een ‘doordenkertje’ gemaakt. Dit keer gaat 
het over woorden die wegen, en over het wegen van woorden. De 
woorden die we gebruiken zetten mensen vaak vast. Over beel-
den en woorden en hun gevolgen schreef Remco Campert het 
volgende gedicht: 

Vluchtelingen worden bij voorkeur vertoond 
voor het prikkeldraad van een land in Europa 

dat zijn grens gesloten houdt. 

Vluchteling: 
het is zo’n veilig woord, 
je vergeet bijna dat het een mens is, 
eens vol van licht over zijn toekomst, 
verknalt door het streven 

van een machtsbeluste dictator. 

Mensen knippen gaten in prikkeldraad, 
zwaarbewapenden houden hen tegen, 
onmenselijkheid viert triomf.  

Uit: Open Ogen, De Bezige Bij, 2017 

Om deze reden werkt MiSaG aan ‘Woorden Wegen’, een project 
waarin zij samen met mensen in onze kerk en de samenleving 
willen leren wat woorden en beelden bij mensen teweeg kunnen 
brengen. Wie meer wil weten over dit project en de studiedag die 
op 27 april rond dit onderwerp werd georganiseerd, kan het uit-

gebreide artikel van MiSaG lezen op de website van de VPKB. 

https://nl.protestant.link/doordenkertje-werelddag-van-migranten-en-

vluchtelingen-24-september-2023/ 

https://nl.protestant.link/6942-2/
https://nl.protestant.link/6942-2/
https://nl.protestant.link/doordenkertje-werelddag-van-migranten-en-vluchtelingen-24-september-2023/
https://nl.protestant.link/doordenkertje-werelddag-van-migranten-en-vluchtelingen-24-september-2023/
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Synodevergadering 

We kunnen er niet langer omheen, en of we het nu onder ogen 
willen zien of niet: onze kerk bevindt zich in een transitiefase. 
Vele gemeenten vergrijzen; kerkenraden en bestuursraden wor-
stelen om alle posten bezet te houden en het wordt steeds moei-
lijker om het groeiend aantal vacaturen in te vullen. Tegelijk zijn 
er in alle broosheid ook voorbeelden van nieuwe kerkelijke vor-

men en redynamisering, zowel op pioniersplaatsen als in de ge-
meenten. Op het Belgisch-Duits convent klonk een dringende 
oproep: de tijd om te veranderen en het principe van semper re-
formanda nu werkelijk serieus te nemen is nu, niet gisteren of 

morgen, maar vandaag. Over de vraag hoe we vandaag kerk kun-
nen zijn en blijven, en welke hervormingen daarvoor nodig zijn 

gaat ook de synodevergadering die op 18 november door zal gaan 
aan UCLouvain. De Synodale Raad koos Matt 11:28-30 als the-
matekst voor deze vergadering: 

Kom allen bij mij, die vermoeid zijn 

en onder lasten gebukt gaan, 
en ik zal jullie rust geven. 

Neem mijn juk op en leer van Mij: 
Ik ben zachtmoedig en nederig van hart. 
Dan zullen jullie werkelijk rust vinden, 

want mijn juk is zacht en mijn last is licht. 

Het is een geschenk dat ons gegeven wordt: ook als we vermoeid 
zijn en onder lasten gebukt gaan, mogen we zijn kerk zijn. Be-
sluiten moeten genomen worden over de hervorming van het pre-
dikantenkorps, de deontologische code en samenwerking in re-
gio’s. Geen eenvoudige opgave. Daarom is het goed om onze blik 
te richten op het evangelie en te luisteren naar de Heer zelf die 
ons uitnodigt om te gaan ploegen, het juk dragend dat op onze 
schouders rust, en samen in alle weerbarstigheid van hem te 

leren. Het zou prachtig zijn als alle districten niet alleen met el-
kaar nadenken en in gesprek gaan, maar ook hun gemeenten 
oproepen om te bidden om wijsheid. Zal dat niet werkelijk rust 
geven, in alles wat ons te doen staat? 

Ds. Jannica de Prenter 
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Nieuws uit het district OWVL 

Vacature museummedewerker - Horebeke 
Protestants Museum ‘De Geuzenhoek’ te Horebeke zoekt een 
museummedewerker (m/v). We bieden een functie aan in deel-
tijd. Het museum is gelegen in de ‘Geuzenhoek’ en maakt deel 
uit van het bijzondere patrimonium van de plaatselijke protes-

tantse kerk. In de afgelopen jaren is het museum gerenoveerd en 
is er een masterplan opgesteld. In het masterplan is de missie 
van het museum als volgt verwoord:  

‘De Geuzenhoek, met het museum als middelpunt, moet in 
2025 dé plaats in Vlaanderen zijn geworden, waar je naar-
toe gaat, als je het protestantisme wilt ontdekken, zowel 
voor kinderen, tieners, volwassenen als senioren. Daar-
naast willen we meer in beeld komen als interessante toe-
ristische bestemming in de regio de Vlaamse Ardennen.’  

 

 

 

 

 

 

 

Profiel medewerker museum: 

We zoeken iemand (m/v) die lid is van een protestantse of evan-
gelische gemeente. Een medewerker met goede communicatieve 

vaardigheden, die graag initiatief neemt en die passie heeft voor 
geschiedenis.  

Kennis/vaardigheden: 

• theologische, historische of pedagogische opleiding; 

• degelijke Bijbelkennis; 

• kent de geschiedenis van het protestantisme (Luther, Cal-

vijn), de Geuzenhoek en het protestantisme in Vlaande-
ren/België of is bereid zich hierin te verdiepen; 

• durft initiatief te nemen én wil samenwerken; 
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• vaardig met computers; 

• ervaring met werking musea is een voordeel; 
Taken:  

• de tentoonstelling (vast, wisselend) mee helpen samenstel-
len en moderniseren; 

• programma’s samenstellen voor scholen en andere groepen 
bezoekers; 

• PR: contact leggen met scholen en andere potentieel geïn-
teresseerde groepen; 

• meehelpen om activiteiten als lezingen of concerten te or-
ganiseren; 

• rondleidingen geven, het museum openhouden (als onder-
deel van het team); 

• het archief bijhouden; 

• contact onderhouden met museumbestuur, de kerk (plaat-
selijk, district). 

En verder:  

De medewerker zal ermee akkoord moeten gaan, dat een deel 

van de werktijd niet bestaat uit vaste uren maar flexibel ingevuld 
zal worden. Maar we vragen niet alleen, we hebben ook wat te 
bieden: de museummedewerker zal mogen rekenen op prakti-
sche ondersteuning van het museumbestuur en een begelei-
dingscommissie. Hoewel we veel belang hechten aan samenwer-
king, krijgt de nieuwe werknemer ook de nodige vrijheid om 

zijn/haar taken wat tijd en inhoud betreft, zelf in te delen.  

De bruto wedde bedraagt 2.234,67 euro per maand. Hierbij moet 
worden vermeld dat er geen bijkomende onkostenvergoeding is 
voorzien voor reizen en telefoneren. Een deel van de wedde (20%) 
is bestemd om deze kosten te dekken. 

Contact: 

Reageren op deze vacature kan tot 31 oktober 2023. Gelieve uw 
sollicitatie of eventuele vragen te richten tot de voorzitter Henk 
Blommaert : 0475590117 
hendrik.blommaert@gmail.com. 
 
 

  

mailto:hendrik.blommaert@gmail.com
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Erediensten 10.00 uur 

ZONDAG 3 september -elfde van de zomer- 
Startzondag – Heilig Avondmaal 

Thema Door de poort van de lofprijzing: zeven zegenin-
gen in Christus 

Lezen Psalm 103:1-14; Efeziërs 1:1-14 
Predikant Ds. J. de Prenter -predikant VPKB Brugge- 
Ouderling Dhr. A. Eversen 
Diaken Mevr. M. Lammens 
Lector Dhr. W. Buijs 
Organist Dhr. D. de Beun 

 Geen koffie/ thee vanwege Startzondag 

ZONDAG 10 september -twaalfde van de zomer- 

Predikant Ds. I. Koeman -emeritus predikant VPKB- 
Ouderling Mevr. A. Klifman 
Organist Dhr. A. Devos 

Koffie Dhr. G. Demol en R. Vandermeersch 

ZONDAG 17 september -dertiende van de zomer- 

Thema Genade en vrede: samen op tocht als gemeen-
schap van heiligen 

Lezen Ex 19:1-6; Efeziërs 1:1-2; Kolossenzen 3:12-15 
Predikant Ds. J. de Prenter -predikant VPKB Brugge- 
Ouderling Dhr. A. Deceuninck 
Lector Dhr. J. van Groenigen 
Organist Dhr. A. Vangaever 
Koffie Fam. Klifman 

ZONDAG 24 september -eerste van de herfst- 

Gemeentevergadering 

Thema Gods grootheid wordt onthuld in de Geliefde 
Lezen Psalm 145:1-13; Efeziërs 1:3-14 
Predikant Mevr. Ds. J. de Prenter -predikant VPKB Brugge- 
Ouderling Dhr. A. Eversen 

Lector Mevr. A. Kutsch 
Organist Mevr. L. Vercruysse 
Koffie Mevr. J. Wage en M. Lammens 
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ZONDAG 1 oktober -tweede van de herfst- 

Heilig Avondmaal 

Thema ‘Licht voor de ogen’: kijken met een geest 
van wijsheid en inzicht 

Lezen Psalm 19:1-5a, 8-10, 12-15; Efeziërs 1:17-23 
Predikant Ds. J. de Prenter -predikant VPKB Brugge- 
Ouderling Mevr. A. Klifman 

Diaken Dhr. P. Hellebuck 
Lector Dhr. P. van Harrewijn 
Organist Dhr. A. Vangaever 
Koffie Mevr. M. Chrzanowska en dhr. A. Eversen 

ZONDAG 8 oktober -derde van de herfst- 

Predikant Ds. E. Delen -predikant VPKB, verantwoordelijke Ambten- 
Ouderling Dhr. A. Deceuninck 
Organist Dhr. A. Devos 
Koffie Fam. van Groenigen 

ZONDAG 15 oktober -vierde van de herfst- 

Thema Wij zijn mensen van de Weg: welk pad kies je? 
Lezen Psalm 1; Handelingen 9:1-8; Johannes 14:6-13 
Predikant Ds. J. de Prenter -predikant VPKB Brugge- 
Ouderling Dhr. A. Eversen 
Lector Dhr. W. Lestaeghe 
Organist Dhr. D. de Beun 

Koffie Fam. ten Kate 

ZONDAG 22 oktober -vijfde van de herfst- 
Afscheid- & bevestiging kerkenraadsleden 

Thema Dat ik geen verkeerde weg ga:  
bevrijd door Gods genade 

Lezen: Jeremia 6:16-21; Efeziërs 2:1-7 
Predikant Ds. J. de Prenter -predikant VPKB Brugge- 
Ouderling Dhr. A. Eversen 
Lector Mevr. G. Labeur 
Organist Mevr. L. Vercruysse 
Koffie Fam. Deceuninck 
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ZONDAG 29 oktober -zesde van de herfst- 

Reformatiezondag 

Thema De rechtvaardige zal leven door geloof alleen 
Lezen: Habakuk 1:12–2:4; Efeziërs 2:8-10 

Predikant Ds. J. de Prenter -predikant VPKB Brugge- 
 Dhr. A. Boekhout -pionier Oostende- 
Ouderling Dhr. A. Eversen 
Lector Dhr. W. Buijs 
Organist Mevr. A. van Holst 
Koffie Dhr. W. Lestaeghe en A. Manabi 

ZONDAG 5 november -zevende van de herfst- 
Oogstdankdienst – Heilig Avondmaal 

Thema Dank God in alles en geef van je oogst! 
Lezen: Psalm 65; 1 Tessalonicenzen 5:12-22; 

Lucas 12:13-21, 29-34 
Predikant Ds. J. de Prenter -predikant VPKB Brugge- 
Ouderling Dhr. A. Eversen 

Diaken Dhr. P. Hellebuck 
Lector Dhr. J. van Groenigen 
Koffie Fam. Klifman 

 

De koffiedienst is als volgt ingedeeld: 

Gelieve te ruilen als u niet aanwezig kunt zijn 

Zondag 12 november: dhr. G. Demol en R. Vandermeersch; zon-
dag 19 november: mevr. J. Wage en M. Lammens; zondag 26 no-
vember: mevr. M. Chrzanowska en dhr. A. Eversen; zondag 3 de-
cember: fam. van Groenigen; zondag 10 december: fam. ten Kate; 
zondag 17 december: fam. Deceuninck; zondag 24 december: dhr. 
W. Lestaeghe en A. Manabi; zondag 31 december: fam. Klifman. 
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Voor de kinderen 

Filemon 1 – 21 

Paulus schrijft een 

brief naar Filemon 
waarin hij opkomt voor 

een vriend die slaaf was, en ervoor 

pleit hem vrij te laten.  

 

 

 

Maak een tekening waarin iemand opkomt voor een an-

der. Jij misschien? 

 

 

 

Help Onesimus de juiste weg terug te vinden naar 

Filemon. 
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KERKENRAAD 

Predikant 

➢ Ds. Jannica de Prenter, 
–  050 35 50 84. 
- e-mail: j.a.deprenter@gmail.com 

Ouderlingen 

➢ Mevr. A. Klifman –  050 / 36.04.36 

Begoniastraat 15, 8310 Assebroek 
➢ Dhr. A. Eversen –  0495 / 22.88.37 
 Carolus de Vischstraat 18, 8200 Sint- Andries 

➢ Dhr. A. Deceuninck –  050 / 31.69.23 
 Rond den Heerdstraat 14, 8000 Brugge 

Diakenen 

➢ Mevr. M. Lammens –  050 / 39.64.66 
 Albert Dyserynckstraat 38, 8200 Sint Andries 

➢ Dhr. P. Hellebuck –  050 / 38.26.86 
Veldstraat 46, 8200 Sint-Michiels 

Redactieraad van de Brugse Kerkbode 

Ds. Jannica de Prenter, Mevr. Riek van de Westeringh, 
Dhr. Albert Eversen, Dhr. Adriën Deceuninck en  

Ds. Erik Libbrecht. 

Bankrekeningen 

Kerkenwerk Protestantse Kerk Brugge 

BE61 2800 2025 1617 (IBAN) - GEBA BE BB (BIC) 

Diaconie 

BE84 0014 4613 0459 (IBAN) - GEBA BE BB (BIC) 

t.n.v. Diaconie Verenigde Protestantse Kerk Brugge 

VZW Vrienden  

BE10 0000 1658 7404 (IBAN) - BPOT BE B1 (BIC) 

t.n.v. Vrienden Protestantse Kerk Brugge 
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