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Inleidend woord 

Na een deugddoende Psalmenwandeling waarbij wij genieten 
konden van mooie gedichten, muziek en fijne ontmoetingen, ont-
vangt u dit dubbelnummer van de Brugse Kerkbode. De over-
denking neemt u mee naar Psalm 34: een dankbaar loflied over 
al het goede dat wij van God ontvangen. Ook is er nieuws over 

het nieuwe seizoen: de Startzondag komt er weer aan, een 
nieuwe Bonhoefferkring, een fijne activiteit van vzw De Vrienden, 
en de Duitslandreis die we volgend jaar samen met onze zuster-
gemeente in Gent hopen te organiseren. Er is weer veel moois 
om naar uit te kijken. Namens de redactieraad wens ik u veel 
leesplezier en een deugddoende zomer. 

Ds. Jannica de Prenter 

 
  Hand op mijn hoofd 

Adem die mij draagt, 
adem die mij bezielt, 

adem, 
aandacht van de Eeuwige. 

Licht dat mij trouw is, 

licht waar ik in woon, 

licht van den beginne, 
lichtend aangezicht. 

Stem die mij noemt, 
stem die mij zin geeft, 

mij onvergetelijk maakt, 
stem uit de hemel. 

Hand die mij vond, 
hand die mij bevrijdt, 

hand op mijn hoofd, 
hand die mij zegent. 

Hans Bouma 
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Overdenking: ‘Proef en geniet Gods goedheid’ 

Psalm 34: abc over een goed leven 
In deze overdenking wil ik u meenemen naar Psalm 34. Psalm 
34 is een acrostische Psalm, een alfabetisch lied. Elk vers begint 
met de volgende letter van het Hebreeuwse alfabet. Je zou Psalm 
34 kunnen zien als een abc over het leven zoals God het ziet. Op 

het ritme van het Hebreeuwse alfabet reikt Psalm 34 ons 23 le-
venslessen aan over het goede leven. Tegelijk is Psalm 34 ook 
een dubbelpsalm. Dit lied bestaat uit twee gedeelten, twee per-
spectieven op het goede leven.  

Het donker voorbij 

Gods goedheid in verdrukking en 
benauwing’: die ervaring staat cen-
traal in het eerste gedeelte van deze 
Psalm, in vers 2-11. Al in het op-
schrift klinkt de zwaarte mee, de 
angst waar koning David mee te 
maken kreeg: ‘Van David, toen hij 
zich aan het hof van Achimelech als 
een krankzinnige voordeed en pas 
wegging toen deze hem verjoeg’. In 
1 Sam 21 lezen we erover. Op de 

vlucht voor koning Saul, zoekt David bescherming bij de priester 

Achimelech en even later ook bij het hof van de Filistijnse koning 
Achis. Maar als hij herkend wordt door de hovelingen wordt hij 
doodsbang. Waanzinnig van angst, doet David alsof hij zijn verstand 
verloren heeft. Hij krabt, en kwijlt en roept alles bij elkaar om zichzelf 
te redden (1 Sam 21:14). Wij mensen kunnen eigenaardig reageren 
wanneer we ons in het nauw gedreven voelen. Wie herkent dat niet? 

Een moment waarop angst je naar de keel greep; een moment 
waarop je radeloos was van paniek, van zorgen of verdriet. David 
heeft moeten vechten voor zijn leven; hij heeft benauwdheid gekend 
en angst. Maar juist op die donkere momenten heeft hij Gods goed-
heid ook mogen ervaren. 

Een lied voor de nederigen van hart 

Het lied begint in vers 2-4 met een uitnodiging. “Maak de Heer 
groot met mij”, zingt David in vers 4. “Laten we zijn naam 

Een nieuwe dag © Unsplash 
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bezingen”. In Davids hart hebben angst en zorgen plaatsgemaakt 

voor vreugde. Elke dag zal mijn ziel hem prijzen, op mijn lippen 
brandt Zijn lof. Davids lied is gericht op de ʿanāwîm. Dat bete-
kent de ‘armen’ of ‘nederigen’. “Zalig zijn de armen van geest, 
want zij zullen getroost worden”, zegt Jezus in de eerste zalig-
spreking (Matt 5:3). Koning David zegt hier iets vergelijkbaars. 
“De armen zullen horen en verheugd zijn”, staat hier letterlijk. 

Zij die hongeren en dorsten naar gerechtigheid, de mensen met 
een nederig en zachtmoedig hart, zullen weer vreugde vinden.  

De Heer heeft mij gehoord 
Vanaf vers 5 heeft David het over zijn eigen ervaringen van ver-
drukking en angst. Ondanks al zijn rijkdom, rekent David zich-
zelf tot de ʿanāwîm. Want in vers 7 spreekt David over zich zelf 

als ‘deze arme man’. De Statenvertaling vertaalt hier: “deze el-
lendige riep, en de Heer hoorde”. In zijn benauwing heeft hij de 
nabijheid gezocht van de Enige, en juist in het donker heeft hij 
Zijn goedheid ervaren. Het is letterlijk aan Davids gelaat te zien: 

Wie naar Hem opzien stralen van vreugde, 
schaamte zal hun gezicht niet kleuren. 

Psalm 34:6 

David straalt. De stress, de angst, de gespannenheid: het is weg-
getrokken uit zijn gezicht. En dan klinken in vers 9 vreugde-volle 
woorden: “proef en geniet de goedheid van de Heer; gelukkig de 
mens die bij hem schuilt”. Hier klinkt ook het woordje ṭôḇ, dat 

meestal met ‘goed’ wordt vertaald. Maar de betekenis ervan is 
veel dieper en rijker. Al op de eerste bladzijde van de Bijbel komt 
het terug. God schept de hemel en de aarde, de zeeën en de 
lucht. Na elke scheppingsdag ziet God hoe goed het werk van 
zijn handen is. Op de zevende dag staat er zelfs dat God zag dat 
alles zeer goed was (Gen 1:31). In de diepste zin van het woord 
betekent ṭôḇ hier ook: rechtschapen, mooi, vol van zegen. 

Proef en zie 
Steeds staat er in Gen 1 dat God zag hoe goed het was. Het 
woordje ‘zien’ komt ook in Psalm 34 terug. Want in vers 9 staat 
er als je letterlijk vertaalt: “proef en zie hoe goed de Heer is”. Het 

gaat hier over zien en proeven: zien hoe goed Gods schepping is; 
je ogen te goed doen aan alles dat goed en mooi is in deze wereld: 
het ruisen van de golven van de zee, hoe de zon schittert op het 
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water, de vroege dauwdruppels op het gras, hoe mooi het land is 

als de vroege ochtendmist als een dekentje over de velden is ge-
spannen. Maar dat niet alleen: we mogen ook proeven van Gods 
goedheid. David heeft geleerd om het leven te laten smaken, om 
te genieten van al het goede dat wij ontvangen uit Gods hand. In 
de woorden van David klinkt dezelfde levenswijsheid die we ook 
bij Prediker tegenkomen: “want wanneer een mens zich aan eten 

en drinken tegoed doet en geniet van al het goede, dat hij moei-
zaam heeft verworven, is dat een geschenk van God (Pr 3:13). 

Genieten is een levenskunst 
Genieten is een levenskunst. Je 
bent een wijs mens als je dat kunt, 

als je geleerd hebt om elke dag het 
leven een beetje te smaken, als je 
zien kunt hoe goed God is. David 
zegt het zo: “gelukkig is de mens 
die bij hem schuilt” (Ps 34:9). De 
Statenvertaling vertaalt hier met 

‘welgelukzalig’, een woord dat hier 
op z’n plaats is. Welgelukzaligheid 
drukt iets uit van Gods over-stel-
pende goedheid. God is niet een 
beetje goed. Hij is oneindig goed. 

Bij Gods genade gaat het om een overvloedige goedheid, zoals 

een bron, een stromende rivier.  

Ontzag voor God 

Toch gaat het hier niet over een overdadig genieten, een baden 
in luxe. Want David verbindt Gods goedheid heel duidelijk met 
de ‘vreze Gods’. “Vromen”, zo dicht David in vers 10 “heb ontzag 
voor de Heer; wie hem vreest lijdt geen gebrek”. Wie de Heer 

zoekt, ontbreekt het aan niets” (Ps. 34:11; cf. Psalm 23:1). David 
heeft geleerd om gelukkig en dankbaar te zijn voor het hele leven. 
Door schade en schande is David wijs geworden. Hij heeft vrese-
lijke fouten gemaakt in zijn leven; hij heeft mensen bedrogen; 
met zijn hebberigheid heeft hij anderen op hun ziel getrapt, de 
dood ingejaagd zelfs. In het nauw gedreven door zijn vijanden en 

achtervolgd door schaamte en door schuld heeft hij zijn hart ge-
keerd tot de Eeuwige. In zijn benauwdheid, zijn worsteling met 
zichzelf en zijn eigen daden, heeft hij gebeden en geroepen tot de 

Geniet van Gods goedheid © da-

gelijkse broodkruimels 
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Heer. En juist toen heeft de Eeuwige hem aangeraakt met zijn 

liefde. Zo barmhartig, zo goed is God. David heeft geleerd om niet 
meer te begeren wat een ander toebehoort. David heeft leren 
aanvaarden wat God hem schenkt; hij heeft leren zien dat het 
hem aan niets ontbreekt en hij is gekomen tot een nieuw genie-
ten: een genieten in alle eenvoud. 

Geluk vinden in kleine dingen 
Geluk vinden in kleine dingen is ook voor ons een levensles van-
daag. Soms moeten we het opnieuw leren: als we moeten her-
stellen van een burn-out, of moeten leren leven met pijn. We ko-
men Gods goedheid misschien nog wel het sterkst op het spoor 
wanneer we delen met anderen: wanneer je samen op een stille 

avond geniet van de bloemen in je tuin of samen een maaltijd 
deelt. Ten diepste proeven we Gods goedheid in het heilig Avond-
maal, in de tekenen van brood en wijn. 

Doe wat goed is in de ogen van God 

Leren om volkomen gelukkig te zijn, een leven van volheid te ge-
nieten: het is de grondtoon van Psalm 34. En die boodschap 

loopt in het tweede gedeelte van Psalm 34 gewoon door. Dat ge-
deelte begint in vers 12 met een dringende oproep: 

Kom, kinderen, luister naar mij, ik leer je ontzag voor de HEER. 
Hebben jullie het leven lief, wil je goede jaren genieten? 
Psalm 34:12-13 

Het antwoord van David is niet ingewikkeld: spreek geen kwaad, 
bedrieg een ander niet. Doe wat goed is en mijd het kwaad. Streef 
altijd naar vrede. Het tweede gedeelte van Psalm 34 zet ons op 
het spoor van de gerechtigheid. We kunnen maar gelukkig zijn 
als we leren om God te danken in voor- en tegenspoed, als we 
leven in verbondenheid en recht doen aan elkaar. De woorden 
van Psalm 34 zijn een richtlijn voor het goede leven met elkaar. 
Om dankbaar en gelovig psalmen en hymnen te blijven zingen, 
om te genieten van alles dat God ons geeft, om mee te leven met 
elkaar, om te troosten wie verdriet heeft en blij te zijn met wie 
zich verheugen om goed nieuws. Ik wens u een deugddoende en 
gezegende zomer toe. Dat je proeven mag van al het goede dat 
God je schenkt, dat je in deze zomertijd vreugde mag vinden en 
de rust om te genieten van het leven in al haar schoonheid. 

Ds. Jannica de Prenter 
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Gemeentenieuws Brugge 

Jaarthema 2023-2024 
In het komende seizoen gaan 
we met elkaar op weg in het 
spoor van de Efezebrief. De 
brief aan de Efeziërs hoort bij 

het rijtje brieven die Paulus in 
gevangenschap geschreven 
heeft. Toch is deze brief niet 
zwaarmoedig of donker, maar 
gaat ze bovenal over Gods ge-
nade. Alleen de aanhef al is be-

moedigend en vol van licht: “ge-
nade zij u en vrede van God, en van Jezus Christus, onze Heer” (Ef 
1:2). De Efezebrief is een leidraad voor het nieuwe leven in Christus 
en nodigt uit om de hoogte, breedte en diepte van Gods liefde op-
nieuw te ontdekken; ze spoort aan om op tocht te gaan met elkaar 
en samen te reflecteren op de vraag hoe wij vandaag een trouwe en 

liefdevolle gemeente kunnen zijn en blijven. Deze reeks preken be-
gint vanaf startzondag. Thema’s die u zeker mag verwachten zijn: 
de eenheid in Christus, vergeving, de gaven in de gemeente, trouw, 
levensheiliging en het belang van het huwelijk en het gezin. Een blik 
dus op het hele leven vanuit Gods rijke en overvloedige genade.  

Helpende handen gevraagd voor Startzondag 
Voor het tuinfeest op Startzondag (3 september) hebben we een 
aantal vrijwilligers nodig die willen helpen met sjouwen en klaar-
zetten. Ook zijn er weer bakkers nodig die een taart of ander 
lekkers willen meebrengen voor bij de koffie en thee. Voor al de 
rest wordt gezorgd. Inschrijven kan per mail bij ds. Jannica de 

Prenter of via het inschrijfblad op het mededelingenbord. Graag 
bij uw inschrijving vermelden wat u eventueel zult meebrengen. 

Koorrepetities 
Met goede moed gaat ons koor vanaf september weer van start 
om te oefenen voor de oogstdankdienst op zondag 5 november. 
Ons koor zal ook zingen tijdens de kerstzangavond en de oecu-

menische viering in de St.-Salvathorskathedraal tijdens de bid-
week voor de eenheid. We zijn heel dankbaar dat Arnaud Devos 
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bereid is om ons koor verder te begeleiden. Waar dit mogelijk is 

blijft Patrick zeker nog betrokken. De repetities starten vanaf 
maandag 4 september, steeds om 18.30 uur. 

Bijbelbabbel: terugblik uitstap 7 juni 
Op 7 juni ging de “Bijbelbabbel” op verplaatsing naar de stads-
schouwburg voor de voorstelling ‘Bitterlief’ van Stef Bos. Op vrij-

dagavonden in de Bijbelbabbelgroep wordt nogal eens gebruik 
gemaakt van de teksten van Stef Bos, dus een logische verplaat-
sing binnen de stad. In Kerknet van 17 juni verscheen een video- 
interview met de zanger die in 1991 in het lied ‘Papa’ nog zong 
“ik geloof in niks” maar die in de loop der tijd van mening veran-
derde. In veel liedteksten verwijst hij naar de Bijbel, naar Jezus, 

naar God en leven na de dood… 
Over zijn geloof, verdriet en ge-
luk sprak Stef Bos in het video- 
interview. Hij heeft het onder 
meer over de veel besproken zin 
‘Ik geloof in niks’ uit het liedje 

‘Papa’. Vandaag zingt hij dat 
anders. De video eindigt met 
een ter plekke geïmproviseerde 
versie. Is Stef dan toch, op zijn 
manier, in de voetsporen van 
zijn vader-predikant getreden? 

‘Ruïnes en spoken’ gaat over Lot, ‘Nulpunt’ over Job, ‘Wat ik niet 
ben’ over God. ‘My land is jouw land’ over Ruth, ‘Alles is lucht’, 
duet met Frank Boeijen gaat over Prediker… en in de voorstelling 
‘Bitterlief’ klonk het zo: “Je leert jezelf kennen, raakt de ballast 
kwijt. Maar alles komt ooit samen, op een kruispunt in de tijd. 
Je leert de dingen scheiden, het koren van het kaf, als je maar 

geduld hebt: alles op zijn tijd”. Hij wil alles op zijn tijd, geluk 
heeft geen agenda, liever alles op Zijn tijd. 

Bijbelbabbel in de zomertijd 
De Bijbelbabbel blijft in de zomertijd doorlopen. Op zaterdag 15 
juni gaan we nog eens op verplaatsing naar Zevenkerken voor 
een zomerse wandeling + Bijbelbespreking in de open lucht. We 
spreken af om 14.00u in Zevenkerken, en sluiten de middag af 
met een gezellig samenzijn in de bistro. Van harte welkom! 
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VRIJDAG 7 JULI 19.30 uur Bijbelbabbel 

ZATERDAG 8 JULI 14.00 uur Open Kerken 

ZATERDAG 15 JULI 14.00 uur Wandeling Bijbelbabbel in Zevenker-

ken 

ZATERDAG 15 JULI 14.00 uur Open Kerken 

ZATERDAG 22 JULI 14.00 uur Open Kerken 

VRIJDAG 28 JULI 19.30 uur Bijbelbabbel 

VRIJDAG 11 AUGUSTUS 19.30 uur Bijbelbabbel 

MAANDAG 14 AUGUSTUS 19.00 uur Kerkenraad 

VRIJDAG 25 AUGUSTUS 19.30 uur Bijbelbabbel 

ZONDAG 3 SEPTEMBER 10.00 uur Startzondag 

MAANDAG 4 SEPTEMBER 18.30 uur Koorrepetitie 

Ds. Jannica de Prenter & Albert Eversen 

 

 

Van de Kerkenraad 

Verkiezingen 
De ambtstermijn (4 jaar) van drie kerkenraadsleden, de dames 
Mirjam Lammens en Anneke Klifman en de heer Adriën Deceu-
ninck verstrijkt dit jaar in september. Na een volle ambtstermijn 
nemen mevr. Mirjam Lammens en mevr. Anneke Klifman af-
scheid van de kerkenraad. Ook dhr. Adriën Deceuninck, die niet 

minder dan 51 jaar actief is geweest als kerkenraadslid, heeft 
besloten om zich niet herkiesbaar te stellen.  

Omdat er ook voor het openstaande zesde mandaat nog geen 
kandidaat gevonden werd, zijn wij dringend op zoek naar vier 
mensen die de kerkenraad willen versterken. Een hartelijke op-
roep dus om een mandaat serieus te overwegen. Om u verkies-
baar te stellen dient u minimaal één jaar stemgerechtigd lid van 
onze gemeente te zijn. De stemgerechtigde leden kunnen per 
mail of brief kandidaten voordragen bij onze dominee. De 
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kandidaturen moeten uiterlijk op zondag 20 augustus bekend 

zijn bij de kerkenraad. De lijst met stemgerechtigde leden wordt 
uitgehangen op het mededelingenbord. 

Bijzondere gemeentevergadering 
Op zondag 24 september houden we na afloop van de eredienst 
een bijzondere gemeentevergadering, met als enige onderwerp 

ons plaatselijk reglement. Een aanpassing van het plaatselijk re-
glement is nodig omdat ons reglement op een aantal punten niet 
meer gelijkloopt met de kerkorde. U zult tijdig de nodige docu-
menten ontvangen. Na afloop van de gemeentevergadering hou-
den we ook de verkiezing voor nieuwe ambtsdragers. We nodigen 
alle leden van harte uit voor deze bijzondere gemeentevergade-

ring. Als u geen stemrecht hebt kunt u meepraten als lid met 
raadgevende stem.  

Kerkbode 

In het kader van kostenbesparing, besloot de kerkenraad in 
overleg met de bestuursraad om voor de Brugse Kerkbode over 
te stappen naar een zesmaandelijks tijdschrift. Het boekje blijft 

dus, maar de kerkbode zal vanaf september om de twee maan-
den verschijnen. Daarnaast zult u ook 6-8 per jaar een digitale 
nieuwsbrief ontvangen. Deze nieuwsbrief bestaat al een tijdje, 
maar zal dus wat frequenter in uw inbox verschijnen. Zo gebrui-
ken we minder papier en wennen we aan andere moderne com-
municatiemiddelen. Voor wie niet beschikt over email, wordt er 
na publicatie ook een papieren versie in de kerk beschikbaar ge-
steld. 

Verlof predikant 

Ds. Jannica de Prenter is met verlof van maandag 17 juli tot en 
met zondag 6 augustus. Gelieve u in geval van nood tot de ker-
kenraad te wenden als u in deze periode pastorale hulp nodig 
hebt.  

De Kerkenraad 
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Uitnodiging startzondag  
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Onderweg met Dietrich Bonhoeffer 

 

 

Na de positieve ervaringen in de Adventsperiode, komt er in het 
najaar een vervolg op de oecumenische Bonhoefferkring. Dit keer 

nemen ds. Jannica de Prenter en priester Stijn Vanhee u mee op 
een reis door de theologie van Bonhoeffer over de kerk. Al in de 
jaren ’30 dacht Dietrich Bonhoeffer kritisch na over het wezen 
van kerk: glashelder wees Bonhoeffer op het gevaar van gelijk-
vormigheid aan de wereld, die enkel leiden kan tot chaos en ver-
val. De kerk kan alleen maar een levende kerk zijn als ze haar 

identiteit vindt in het kruis en de opstanding. In die zin staat de 
gemeente als lichaam van Christus wel midden in de wereld. De 
observaties van Bonhoeffer over de crisis van de kerk zijn ook 
vandaag uiterst actueel en roepen op tot bezinning en gesprek. 
In deze reeks gaan we aan de slag met thema’s als gemeenschap, 
éénheid, roeping, dienstbaarheid en verantwoordelijkheid.  

Lezen, gesprek, gebed 
De werkwijze blijft hetzelfde: onze bijeenkomsten zijn interactief. 
We lezen Bijbelteksten met elkaar en bijpassende fragmenten uit 
Bonhoeffers preken, brieven en gedichten, en gaan in gesprek 
met elkaar. U hoeft geen Bonhoeffer-kenner te zijn om mee te 

volgen. De bijeenkomsten volgen thematisch op elkaar, maar 
elke bijeenkomst is ook afzonderlijk te volgen. Het is in ieder ge-
val een mooie gelegenheid om samen met andere christenen je 
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geloof te verdiepen en door de ogen van Bonhoeffer na te denken 

over de vraag: hoe zijn wij vandaag kerk? Hoe kunnen we dienst-
baar zijn en blijven in deze uitdagende tijden? Hoe staan wij als 
kerk in deze samenleving? Wat is onze roeping? 

Een eenvoudige maaltijd om te delen 
Voorafgaand aan elke Bijbelstudie bieden we een broodmaaltijd 

aan. Want samen een maaltijd delen is verbindend en fijn. De 
maaltijden beginnen steeds om 12.30 uur, de Bijbelstudie om 
13.30 uur. U kunt er ook voor kiezen om alleen de Bijbelstudie 
te volgen. 

Oecumenische viering 
We willen deze reeks afsluiten met een oecumenische viering met 

gedichten, citaten en liedteksten van Bonhoeffer op donderdag 
30 november om 13.30u in ’t Keerske. Na afloop van de viering 
is er gelegenheid om na te praten onder het genot van een hapje 
en drankje. 

PROGRAMMA 

Waar je deelt in vreugde en verdriet 

Donderdag 28 september 2023 in ’t Keerske 
Kerk als lichaam van Christus (Romeinen 12:1-8) 
Broodmaaltijd om 12.30u/ Bijbelstudie om 13.30u 

De weg naar de ander: de vreugde van broederschap 
Donderdag 12 oktober 2023 in de oecumenische kapel 
Eenheid in Christus (Psalm 133; Efeziërs 2:13-22) 

Broodmaaltijd om 12.30u/ Bijbelstudie om 13.30u 

Doen wat nu gedaan moet worden 
Donderdag 26 oktober 2023 in ’t Keerkse 
Roeping & plaatsbekleding (Galaten 6:1-10) 
Broodmaaltijd om 12.30u/ Bijbelstudie om 13.30u 

Dien elkaar! 

Donderdag 16 november 2023 in de oecumenische kapel  
Liefde & dienstbaarheid (Marcus 10:35-41) 
Broodmaaltijd om 12.30u/ Bijbelstudie om 13.30u 

Je weet wat goed is: geroepen tot vrijheid 
Donderdag 30 november 2023 in ’t Keerske 
Vrijheid & verantwoordelijkheid (Micha 6:1-8; Johannes 8:30-36) 

Oecumenische viering om 13.30 uur 
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Vrijwillige bijdrage voor Open Doors Vlaanderen 

Door mee te doen aan dit initiatief kunt u ook een goed doel stu-
ren. Hoewel de Bijbelstudies en broodmaaltijden gratis worden 
aangeboden, is een vrijwillige bijdrage van harte aanbevolen. Alle 
giften zullen dit jaar geschonken worden aan Open Doors Vlaan-
deren. Ook vandaag worden christenen op verschillende plaat-
sen in de wereld gevangengezet of vervolgd omwille van hun ge-

loof. Denk bijvoorbeeld aan landen als Nigeria, Soedan, Somalië, 
India, Iran en Afghanistan. Open Doors steunt hen door Bijbels 
en christelijke lectuur beschikbaar te stellen. Daarnaast biedt 
Open Doors ook traumazorg en noodhulp. Tijdens elke Bijbel-
studie is er een mandje voorzien waarin u uw gift kunt depone-
ren. Aan het einde van de reeks zorgen we ervoor dat uw giften 
overgemaakt worden naar Open Doors 
Vlaanderen.  

Inschrijven 

Voor een goede organisatie willen we 
vriendelijk vragen om u in te schrijven 

bij ds. Jannica de Prenter, zodat we zicht hebben op het aantal 
deelnemers. Gelieve bij uw aanmelding aan te geven of u gebruik 
wilt maken van de maaltijden. Iedereen die verdieping zoekt is 
van harte welkom! 

Adressen: 

Verenigde Protestantse Kerk ’t Keerske  
Keersstraat 1, 8000 Brugge 
https://protestantsekerkbrugge.be 

Orthodoxe Parochie HH Helena & Constantijn 

(Bovenzaal van de oecumenische kapel) 
Ezelstraat 85, 8ooo Brugge 
http://brugge.orthodoxia.be/ 
 

Onderweg met Dietrich Bonhoeffer is een gezamenlijk initiatief van VPKB 
Brugge, pastorale eenheid St.-Donatianus en Orthodoxe Parochie HH Kon-

stantijn en Helena 
  

https://protestantsekerkbrugge.be/
http://brugge.orthodoxia.be/
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Van de vzw De Vrienden van de Protestantse Kerk 

van Brugge 

Het bestuur van de VZW bedankt de leden voor het betalen van 
het lidgeld 2023. Hartelijk dank! We zijn nu weer ongeveer met 
evenveel leden als voor 2020. 

Komende activiteiten: 
Op zaterdag 16 september, in de namiddag, bezoeken we het 
museum “For Freedom” in Ramskapelle. We besluiten die na-
middag met een drankje in het museum. 

De prijs voor het museumbezoek, op basis van minimaal 15 personen, 
is € 12, drankje inbegrepen. We spreken af wie met wie kan meerijden. 

’s Avonds komen we samen in ’t Keerske voor een traditionele 
‘Beenhamavond’. Lekkere sneetjes warme ham met saus, patat-
jes, heerlijke groenten en een glaasje fris of wijn. De prijs voor 
het eten bedraagt €18, aperitief inbegrepen.  Wijn wordt verkocht 
per glas of fles, water drink je gratis. 

Begin augustus hangen we twee inschrijvingslijsten op het me-

dedelingenbord bij de trap. Uiteraard hebben we graag dat je in-
tekent voor beide activiteiten. 

Er kan ook ingeschreven worden door uw betaling over te maken 
op de rekening van de VZW Vrienden: 

BE10 0000 1658 7404 (IBAN) Vrienden Protestantse Kerk 
Brugge, dit met vermelding van activiteit en aantal personen.  

Museum €12, Beenham €18, Combi €30 per persoon. 

Het bestuur van ‘De Vrienden’ 
 

Terugblik Pinksteren 

Het Pinksterfeest dat gezien wordt als het ontstaan van de chris-
telijke kerk, door de ontvangst van de heilige Geest, werd dit jaar 
een extra blije gebeurtenis. Wolfgang Lestaeghe en Ahmed 
Manabi mogen wij als nieuwe leden ontvangen na belijdenis van 
hun geloof gedaan te hebben. Negen gespreks-momenten met 
ds. Jannica de Prenter en ondergetekende van telkens een drie-
tal uren ging hieraan vooraf. Wij hebben gelezen, besproken, ge-

luisterd, gebeden, en daarbij negenmaal een eenvoudige lunch 
gebruikt. Aan de maaltijd leer je elkaar kennen, Jezus ging ons 
daarin ook voor. 
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De persoonlijke bijdrage in de pinksterviering 2023 is door bei-
den, Wolfgang en Ahmad, op eigen wijze ingevuld. Wolfgang 
waarvan wij al wisten dat hij een mooie bariton is, heeft een aan-
tal liederen solo gezongen en Ahmad heeft zijn getuigenis van 
geloof en van levensweg in het Nederlands uitgesproken. Een 
hele prestatie. Zij hebben ook beiden al hun trouw laten zien: 

geen enkele catechese werd overgeslagen. In de erediensten en 
bij de Bijbelbabbel zijn zij altijd aanwezig, Ahmad heeft de boe-
kensteunen en paas-scenes gemaakt ten voordele van de slacht-
offers van de aardbeving in Syrië, is ook steeds bereid hand- en 
span diensten te verlenen. Wolfgang zet zich ondertussen al in 
als lid van de bestuursraad. Beiden verzorgden de ontvangst van 
gasten tijdens de Psalmenwandeling. God stuurt arbeiders naar 
zijn wijngaard: daarvan zijn wij getuige. 

 

Albert Eversen 
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Nieuws van VPKB Horebeke 
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Duitslandreis 2024 
 

Gezamenlijke reis naar Duitsland 

 

 

Duitslandreis 2024 
In het voorjaar van 2024 hopen VPKB Brugge en Gent-Brabant-
dam een gezamenlijke reis naar Duitsland te organiseren. Sa-
men willen we op tocht trekken naar de regio Baden-Württem-
berg, een deelstaat in het zuidwesten van Duitsland grenzend in 
het westen aan Frankrijk en in het zuiden aan Zwitserland. Ba-
den-Württemberg staat bekend om het Zwarte Woud met haar 

indrukwekkende flora en fauna: je vindt er uitgestrekte bossen, 
glooiende heuvels, bergweiden, rivieren en watervallen, maar 
ook dromerige dorpjes, burchten, kastelen en kloosters. Maar 
dat niet alleen: Baden-Württemberg is ook een bakermat van het 
protestantisme, en daarom meer dan de moeite waard als be-
stemming voor een gemeentereis. We vertrekken op donderdag 
13 juni 2024 en komen terug op maandag 17 juni 2024. Dat 
betekent dat we drie dagen in Duitsland zullen zijn. 

Een culturele reis in het voetspoor van de Reformatie 

Tijdens deze gemeentereis treden we in het voetspoor van de Re-
formatie, en duiken we in de rijke geschiedenis van het protes-
tantisme. Daarbij mag een bezoek aan Heidelberg natuurlijk niet 

ontbreken: de plaats waar 450 jaar geleden de Heidelbergse ca-
techismus ontstond en Luther voor het eerst preekte nadat hij 
zijn stellingen tegen de aflaat had gespijkerd op de deur van de 
slotkerk in Wittenberg. Wie zijn hart wil ophalen in de vele char-
mante dorpjes om cultuur op te snuiven, te winkelen of neer te 
strijken op een gezellig terrasje, zal ook op z’n wenken bediend 

worden. We zorgen ervoor dat er in het programma ook genoeg 
tijd is voor vrije tijd en ontspanning. 
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Begeleiding  

Tijdens onze reis zal Dhr. Albert de 
Lange ons begeleiden. Albert de Lange 
komt oorspronkelijk uit Ommen (NL). 
Hij studeerde theologie in Kampen en is 
nu historicus en verantwoordelijke voor 
het Waldenzenmuseum in Ötisheim-

Schönenberg. Zijn echtgenote – Su-
sanne Labsch – is predikante bij de 
‘Christuskirche’ in Karlsruhe. Een be-

tere gids kunnen wij ons niet wensen! We zijn dan ook dankbaar 
dat Albert bereid is om onze gids te zijn. De eerste contacten 
ontstonden in Brugge in november 2022, toen Albert ’t Keerske 
bezocht met een groep gemeenteleden van de evangelische ge-
meente Mannheim-Feudenheim. De gemeente van Brugge ont-
ving een hartelijke uitnodiging voor een wederbezoek, en zo rijpte 
langzaam het idee om een Duitslandreis te organiseren. We zijn 
inmiddels heel wat overleg-momenten verder, en na besprekin-
gen met beide kerkenraden kunnen we nu een voorproefje geven 

van wat u verwachten kunt.  

Voorlopig programma 

Dag 1: Reisdag met ruime tussenstop. 
Dag 2: Ontbijt + aansluitend dagopening – rondleiding in Hei-

delberg met bezoek van het kasteel van Heidelberg – 
lunch op eigen gelegenheid in Heidelberg, nadien vrij te 
besteden middag – terugreis naar Karlsruhe + diner. 

Dag 3: Ontbijt + aansluitend dagopening – rondtrip met be-
zoek van het beroemde Cisterciënzerklooster in Maul-
bronn – lunch in Schönenberg, nadien rondleiding in 
het Waldenzenmuseum – ritje met kort bezoek aan 

Calw & terugreis naar Karslruhe + diner 
Dag 4: Ontbijt + aansluitend keuze uit dagopening of het bij-

wonen van een tweetalige eredienst (D/ NL) met de pro-
testantse gemeenschap in Mannheim-Feudenheim, 
aansluitend lunch & ontmoeting (lunch op eigen gele-
genheid voor wie in Karlsruhe blijft) – vrije tijd of rond-

trip in het Zwarte Woud met bezoek aan Bad Herrenalb 
– terugreis naar Karlsruhe + diner.  

Dag 5:  Ontbijt en daarna terugreis. 
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Praktische informatie & info-avond(en) 

Om een prijs vast te stellen voor deze reis werden reeds de nodige 
offertes aangevraagd. In september zullen we u hier verder over 
informeren, en zult u ook de nodige informatie krijgen over het 
vervoer, de accommodatie en andere voorwaarden. In het najaar 
organiseren we info-avond(en) om u verder te informeren over 
het definitieve programma. De datum(s) en plaats hiervoor wordt 

nog bekend gemaakt. Achter de schermen wordt ondertussen 
doorgewerkt om het programma voor deze reis verder uit te wer-
ken. Wordt dus vervolgd! Wel hopen we dat uw enthousiasme 
alvast gewekt is en dat u nieuwsgierig bent geworden. Deze Duits-
landreis is een initiatief van VPKB-Brugge en Gent-Brabantdam, en wordt 
begeleid door ds. Jannica de Prenter en ds. Tihamér Buzogány i.s.m. dhr. 
Albert de Lange. Gemeente-leden uit andere VPKB-gemeentes zijn van 
harte welkom om aan te sluiten.  

Gaat u met ons mee in het voetspoor van Luther? Het wordt ze-

ker een mooie reis vol cultuur, geschiedenis en inspiratie. 

Ds. Jannica de Prenter en Tihamér Buzogány 

Nationaal nieuws 

Terugblik herdenking eerste protes-

tantse martelaren 
Op zaterdag 1 juli was het precies 500 jaar 
geleden dat twee Antwerpse monniken, Jan 
van Essen en Hendrik Vos, veroordeeld wer-
den tot de brandstapel op de Grote Markt in 
Brussel. Zij hoorden bij de eerste protestantse 
martelaren in de Lage Landen. Onder bege-
leiding van mevr. Jacqueline Charade was er 
in de namiddag een wandeling in het spoor 
van de Reformatie. Om 18.00u ging er in de 
Museumkerk een oecumenisch concert door, 
waar verschillende oecumenische koren aan 
meewerkten. Twee andere organisaties: Hulp 

aan de Verdrukte Kerk en Vianova gaven ook aandacht aan dit historische 

moment in de geschiedenis van het protestantisme in België, en brachten 
een documentaire uit. De documentaire is gratis te bekijken via deze link: 
https://www.waarheidondervuur.com/ 

https://www.waarheidondervuur.com/
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Belgisch-Duits Convent 

Van zondag 20 augustus tot woensdag 23 augustus gaat het Belgisch-
Duits Convent door in Sint-Pieters Woluwe (Brussel). Het thema is dit 
jaar: ‘nieuwe vormen van kerk zijn’. Veel protestantse kerken in Europa 
zijn zoekende: hoe kunnen wij vandaag een aantrekkelijke vorm van 
kerk-zijn aanbieden die ook mensen aanspreekt die randkerkelijk zijn 
geworden of het contact met de kerk zelfs helemaal zijn verloren? Meer 

informatie is beschikbaar via: bureau@protestant.link 

Materiaal Scheppingsperiode 

De VPKB-Werkgroep Kerk in de Samenleving (KidS) is bezig met de voor-
bereiding voor de Scheppingszondag (3-9) in de Scheppingsperiode die 
begint op 1 september en eindigt op 4 oktober. Zij sluit zoveel mogelijk aan 

bij de campagne van Ecokerk “alles wat adem heeft en leeft”. Voor chris-
tenen is de aarde een geschenk van God. Alles wat ademt en leeft zingt de 
lof van God. Naast klimaat is het verlies aan biodiversiteit één van de grote 
crisisthema’s in de wereld. Het internationaal biodiversiteitsrapport van 
2019 waarschuwde dat 1 op de 8 planten- en diersoorten in de komende 

decennia dreigen uit te sterven als gevolg 

van menselijke activiteiten. Het materiaal 
van Ecokerk nodigt uit tot bezinning en 
zinvolle acties voor een leefbare en ge-
zonde aarde. Voor meer informatie: 
Campagne Ecokerk 2023 (netrv.be)  

Nieuws uit het district 

‘Juich voor de HEERE, heel de aarde; 
dien de HEERE met blijdschap, 

kom voor Zijn aangezicht met vrolijk gezang. 
Weet dat de HEERE God is; 
Híj heeft ons gemaakt - wij zijn van Hem - 
Zijn volk de schapen van Zijn weide.’  

- Psalm 100:1-3, Herziene Statenvertaling 

Met deze Bijbeltekst wil ik u namens het districtsbestuur van harte be-
moedigen. De psalmist roept ons op om de HEER te loven met blijdschap. 
Want wij mogen God ontmoeten en dat is pure genade. We zijn van Hem, 

dat is onze troost want: Hij laat niet los het werk van Zijn handen.  

We zijn een maaksel van God zelf, niet alleen allemaal afzonderlijk maar 
ook samen als Gods volk. Juist aan dat laatste willen we graag recht 

mailto:bureau@protestant.link
https://netrv.be/campagne-ecokerk-2023
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proberen te doen op districtsniveau. We zijn niet enkel kerk in Gent of 

Brugge of Ieper maar ook samen als gemeenten van Oost- en West-Vlaan-
deren.  

Vandaar dit stukje om met elkaar mee te leven en voor elkaar te bidden. 
We denken in de eerste plaats aan de vacante gemeenten in ons district: 
Aalst, Denderleeuw, Horebeke, Ronse en Roeselare. Laatstgenoemde is al 
geruime tijd vacant en dat begint te wegen. We bidden deze gemeenten 

Gods zegen toe in hun zoektocht naar een nieuwe predikant en staan 
klaar om waar mogelijk ondersteuning te bieden. 

Er zijn ook positieve berichten die ik met u mag delen: op zondag 27 au-
gustus mag ondertekende zijn intrede doen als dominee van Dender-
monde. U mag ook noteren dat ds. Chris Bultinck op zondag 1 oktober 

zijn intrede zal doen in Ieper. En de zondag erop, op zondag 8 oktober, zal 
ds. Heleen Ransijn bevestigd worden als stadspredikant van Gent in de 
Sint-Niklaaskerk. Het aanvangsuur van deze erediensten is telkens 15 
uur. Voor alle gemelde data geldt uiteraard: Deo volente. 

We zijn ook dankbaar dat Luc D’Hoe op onze districtsvergadering van 10 
juni werd verkozen als lid van het districtsbestuur. De samenstelling van 

het districtsbestuur is nu als volgt: ds. Chris Bultinck (voorzitter), ds. 
Gert-Jan Kroon (vice-voorzitter en penningmeester), Nele Lemaire (secre-
taris), Luc D’Hoe en ds. Simon van der Linden. Chris De Pauw is onze 
afgevaardigde naar de Synodale Raad. Namens het districtsbestuur wens 
ik u van harte Gods zegen toe deze zomer, 
Ds. Simon van der Linden 
 

Wel en wee 

Geluidsinstallatie te koop 
We kunnen allemaal nog wel herinneren hoeveel Rigo hield van 
muziek en hoe zuinig hij was op zijn geluidsinstallatie. Deze ge-

luidsinstallatie wordt nu te koop aangeboden in de hoop dat ze 
terecht mag komen bij een muziekliefhebber. Wellicht heeft u 
interesse of kent u iemand die geïnteresseerd zou kunnen zijn? 
Het surround-systeem omvat 4 kleine boxen, 1 middelgrote box, 
2 grote boxen en verschillende versterkers. Alle afstands-bedie-
ningen en kabels zijn aanwezig. De perfect onderhouden instal-

latie werd aangekocht voor €3700 en wordt nu voor €1000 aan-
geboden. Voor meer inlichtingen kunt u bellen naar: 0494 34 53 04. 
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Erediensten 10.00 uur 

ZONDAG 9 juli -derde van de zomer- 

Predikant Ds. S. Ketelaar -predikant PKN Hoek- 
Ouderling Mevr. A. Klifman 
Organist Dhr. A. Devos 

Koffie Fam. van Groenigen 

ZONDAG 16 juli -vierde van de zomer- 

Thema Gezaaid om vrucht te dragen 
Lezen Jesaja 55:6-13; Mattheüs 13:1-9,18-23 
Predikant Ds. J. de Prenter -predikant VPKB-Brugge- 
Ouderling Dhr. A. Deceuninck 
Lector Dhr. W. Lestaeghe 
Organist Mevr. A. van Holst 
Koffie Mevr. E. Nugh en dhr. A. Eversen 

ZONDAG 23 juli -vijfde van de zomer- 

Predikant Mevr. N. Van Parys -lekenprediker- 
Ouderling Dhr. A. Eversen 
Organist Dhr. A. Devos 
Koffie Fam. ten Kate 

ZONDAG 30 juli -zesde van de zomer- 

Predikant Mevr. E. Maassen -gastpredikant- 
Ouderling Mevr. A. Klifman 
Organist Dhr. D. de Beun 
Koffie Fam. Deceuninck 

ZONDAG 6 augustus -zevende van de zomer- 

Predikant Ds. W. in ‘t Hout -predikant PKN- 

Ouderling Dhr. A. Deceuninck 
Organist Mevr. A. van Holst 
Koffie Mevr. J. Wage en mevr. M. Lammens 

ZONDAG 13 augustus -achtste van de zomer- 

Predikant Ds. M. Hazeleger -predikant PKN- 
Ouderling Dhr. A. Eversen 
Organist Mevr. A. van Holst 
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Koffie Mevr. E. Nugh en dhr. A. Eversen 

ZONDAG 20 augustus -negende van de zomer- 

Thema Alle volken kennen uw reddende kracht 
Lezen Jesaja 56:1-7; Romeinen 11:13-24;  

Mattheüs 15:21-28 
Predikant Ds. J. de Prenter -predikant VPKB Brugge- 

Ouderling Mevr. A. Klifman 
Lector Dhr. P. van Harrewijn 
Organist Dhr. A. Devos 
Koffie Fam. van Groenigen 

ZONDAG 27 augustus -tiende van de zomer- 

Thema Als horen en zien niet lukt 

Lezen: Jesaja 51:1-6; Romeinen 11:25-36;  
Mattheüs 16:21-27 

Predikant Ds. J. de Prenter -predikant VPKB Brugge- 
Ouderling Dhr. A. Deceuninck 
Lector Mevr. G. Labeur 
Organist Dhr. A. Devos 

Koffie Fam. ten Kate 

ZONDAG 3 september -elfde van de zomer- 
Startzondag – Heilig Avondmaal 

Thema Bron van genade: tien zegeningen in Christus 
Lezen: Psalm 103:1-14; Efeziërs 1:1-13 
Predikant Ds. J. de Prenter -predikant VPKB Brugge- 
Ouderling Dhr. A. Eversen 
Diaken Mevr. M. Lammens 
Lector Dhr. W. Buijs 
Organist Dhr. D. de Beun 
Koffie Dhr. W. Lestaeghe en dhr. A. Manabi 

 

De koffiedienst is als volgt ingedeeld: 

Gelieve te ruilen als u niet aanwezig kunt zijn 

Zondag 10 september: fam. Klifman; zondag 17 september: mevr. 

J. Wage en mevr. M. Lammens; zondag 24 september: mevr. E. 

Nugh en dhr. A. Eversen; zondag 1 oktober fam. van Groenigen. 
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KERKENRAAD 

Predikant 

➢ Ds. Jannica de Prenter, 
–  050 35 50 84. 
- e-mail: j.a.deprenter@gmail.com 

Ouderlingen 

➢ Mevr. A. Klifman –  050 / 36.04.36 

Begoniastraat 15, 8310 Assebroek 
➢ Dhr. A. Eversen –  0495 / 22.88.37 
 Carolus de Vischstraat 18, 8200 Sint- Andries 

➢ Dhr. A. Deceuninck –  050 / 31.69.23 
 Rond den Heerdstraat 14, 8000 Brugge 

Diakenen 

➢ Mevr. M. Lammens –  050 / 39.64.66 
 Albert Dyserynckstraat 38, 8200 Sint Andries 

➢ Dhr. P. Hellebuck –  050 / 38.26.86 
Veldstraat 46, 8200 Sint-Michiels 

Redactieraad van de Brugse Kerkbode 

Ds. Jannica de Prenter, Mevr. Riek van de Westeringh, 
Dhr. Albert Eversen, Dhr. Adriën Deceuninck en  

Ds. Erik Libbrecht. 

Bankrekeningen 

Kerkenwerk Protestantse Kerk Brugge 

BE61 2800 2025 1617 (IBAN) - GEBA BE BB (BIC) 

Diaconie 

BE84 0014 4613 0459 (IBAN) - GEBA BE BB (BIC) 

t.n.v. Diaconie Verenigde Protestantse Kerk Brugge 

VZW Vrienden  

BE10 0000 1658 7404 (IBAN) - BPOT BE B1 (BIC) 

t.n.v. Vrienden Protestantse Kerk Brugge 
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