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Inleidend woord 

Na een vreugdevolle televisiedienst op 7 mei en de Pinksterdienst 
op 28 mei, waarin Ahmad Manabi en Wolfgang Lestaeghe belij-
denis aflegden van hun geloof, maken we ons op voor de zomer. 
De overdenking blijft nog even in de sfeer van Pinksteren en 
neemt u mee naar de profetische woorden van Joël: Gods Geest 

waait waar ze wil, en wekt dromen in mannen en vrouwen, jong 
en oud, slaven en vrijen. Op de dag van de Heer zal God de we-
reld richten en maakt hij deze wereld als nieuw: de hemel en de 
aarde. In deze kerkbode wordt u geïnformeerd over twee mooie 
activiteiten die uw aandacht vragen: de themadienst voor Open 
Kerken op zondag 4 juni en de Psalmenwandeling op zaterdag 1 

juli. Ook is er nieuws van onze buurgemeenten uit Oostende en 
Gent-Brabantdam, en de nationale kerk. Namens de redactie-
raad wens ik u veel leesplezier! 

Ds. Jannica de Prenter 
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Overdenking ‘Dan giet ik mijn Geest uit over al-

les wat leeft’ 

Joël 2:21-24, 3:1-5 
21Wees niet bang meer, akkers, barst uit in gejubel, 
want de HEER doet grote daden! 
22Wees niet bang meer, dieren van het veld, 
want een kleed van groen bedekt de woestijn, 
de bomen dragen volop vrucht, 
vijgenboom en wijnstok geven hun rijkdom. 
23En jullie, kinderen van Sion, wees blij 

en barst uit in gejubel om de HEER, jullie God, 
want hij geeft regen om je te verkwikken, 
hij laat de regen overvloedig op je neerdalen, 
vroege regen en late regen, elk op de juiste tijd. 
24De dorsvloeren liggen weer vol met graan, 
de perskuipen lopen over van wijn en olie. 

1Daarna zal zich dit voltrekken: 
Ik zal mijn geest uitgieten over al wat leeft. 
Jullie zonen en dochters zullen profeteren, 
oude mensen zullen dromen dromen, 
en jongeren zullen visioenen zien; 
2zelfs over slaven en slavinnen 
zal ik in die tijd mijn geest uitgieten. 
3Dan zal ik tekenen geven 
aan de hemel en op aarde: 
bloed en vuur en zuilen van rook, 
4De zon verandert in duisternis 
en de maan in bloed. 
Dan komt de dag van de HEER, 
groot en ontzagwekkend. 
5Dan zal ieder die de naam van de HEER aanroept ontkomen: 

op de Sion, in Jeruzalem, is een toevlucht te vinden, 
zoals de HEER heeft beloofd; 
ieder die hij roept zal worden gered. 

Een nieuw begin van leven 
Waar God zijn Geest uitstort, daar komt alles weer op adem. 
Mensen staan op en herpakken zich; wat dor en droog was en 
hopeloos verloren, ontkiemt weer, wat dood was, gaat weer leven. 
Het boek Joël vertelt hoe Gods Geest alles weer nieuw maakt. 
Het land van Juda zucht onder de verwoestingen van oorlog. Zo-
als donkere, dreigende wolken komen overdrijven, zo had het 
onheil uit het noorden zich over het land verspreid. Als een 
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verwoestende storm is de Babylonische koning Nebukadnessar 

met zijn legers over het land geraasd. De huizen van de mensen 
zijn verwoest; steden liggen in puin; hun toekomst is vernield. 

De verwoestende kracht van sprinkhanen 
Niet alleen de oorlog heeft haar sporen nagelaten, want er blijkt 
ook een sprinkhanenplaag te zijn geweest. In vers 2:25 noemt 

Joël die zwerm sprinkhanen een ‘groot leger’. Maar ook aan het 
begin van hoofdstuk 2 heeft Joël het over legers die alles kapot 
maken: de huizen van de mensen, de akkers en de velden. Alles, 
maar dan ook alles, is vernietigd. Wat overblijft is de kale droge 
aarde, dorstend naar water. 

Hun voorhoede is een verterend vuur, 

hun achterhoede een verzengende vlam. 

Als de tuin van Eden ligt het land voor hen, 

achter hen blijft een kale woestijn; 

niets en niemand kan ontkomen. 

Joel 2:3 

Het kan goed zijn dat Joël het 

ook hier over de sprinkhanen 
heeft. Wanneer een zwerm 
sprinkhanen over akkers en wei-
landen trekken, kunnen ze wer-
kelijk alles kaalvreten. Wij heb-
ben vandaag bestrijdings-midde-

len, maar in de tijd van Joël kon 
men niet veel meer doen dan de 
zwerm laten uitrazen. Dat beeld 

dat Joël schetst: kaalgevreten aarde, de oogst vernietigd, geen 
gras dat groeit… het is vandaag nog steeds actueel. Vooral in 
Noord- en Oost-Afrika worden sprinkhanen gevreesd om hun 

vernietigende kracht en staan de mensen vaak machteloos als 
ze het land teisteren. 

Het land treurt en huilt 
Geen toekomst meer zien, de hoop verliezen: over dat gevoel gaat 
het in Joël. De Judeeërs zijn ontroostbaar want hun hele leefwe-

reld is vernield. Jeruzalem bleek geen onneembare vesting te 
zijn, geen veilige burcht. Zoals een dief in de nacht, die van je 
woning een ravage maakt, zo nietsontziend en vernietigend 

Droge, dorre aarde © Unsplash 
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hebben de sprinkhanen hun werk gedaan. Het kaalgevreten land 

treurt. Er is geen wijnstok die nog vruchten draagt; geen blad 
meer aan de bomen; de tarwe en gerst zijn verdord; graanschu-
ren vernield; zaden sterven tevergeefs in de droge aarde. Heel de 
aarde treurt en huilt: de mensen, de dieren en het land. 

God maakt alles nieuw 

Maar nu zegt Joël dat God alles zal omkeren, dat Hij alles weer 
nieuw zal maken. In de naam van de Heer zegt Joël het tot het 
volk: God zelf zal jullie vergoeden voor al die jaren waarin de 
sprinkhaan alles kaalvrat. Joël noemt in vers 25 vier namen voor 
sprinkhaan. Met een vleugje sarcasme vertaalt de Naardense Bij-
bel met ‘langpoot’, ‘kaalvreter’ en ‘knaagbek’. En dat is precies 

wat een zwerm sprinkhanen doet: knagen, vreten, kaalplukken. 
“Mijn grote leger”, staat er ook in vers 25, “dat ik onder jullie 
gezonden heb”. Dat moet schrikken zijn voor de mensen. In de 
ogen van Joël komt die sprinkhanenplaag bij God vandaan. Toch 
overheerst de toon van oordeel hier niet, maar juist de vreugde, de blijd-
schap, de genade waarmee God zijn schepping een nieuw begin gunt.  

God zegent overvloedig 
Wanneer je diep in de ellende zit, is het haast niet voor te stellen: 
een totale omkering van je omstandigheden; rouw die in vreugde 
verandert, tranen in gejuich. De Judeeërs waren misschien al 
blij geweest met een klein lichtpuntje, met een moment van rust, 
het voorzichtig herstel van hun vernedering. Maar God zegent 
niet een beetje, maar overvloedig en royaal: na alle ellende die ze 
doorstaan hebben, zendt God geen verwoestende zwermen meer, 
maar koren, wijn en olie, genoeg om alle monden te verzadigen 
(cf. Joël 2:19). 

Een nieuw lied 

“Wees niet bang meer akkers en wees blij, want de Heer doet 
grote daden” (Joël 2:21)! God laat zijn zegen weer neerdalen over 
het land. Niet een paar plensbuien, maar regen op z’n tijd: in het 
voorjaar en het najaar (Joël 2:23); regen die verkwikt, verfrist en 
vernieuwt; regen die het leven wakker roept. “Wees niet bang”! 
Die woorden zegt Joël niet alleen tegen de akkers, maar ook te-

gen de dieren (Joël 2:21,22). Want de woestijn is veranderd in 
een groene weide. De Heer heeft de dorre aarde weer bekleed met 
een groene deken, en alle bomen staan in bloei en dragen vrucht.  
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Maar dan spreekt Joël ook de 

mensen toe. Hij noemt hen ‘kin-
deren van Sion’. Zij mogen blij 
zijn en jubelen en zingen, want 
de volheid van Gods genade 
wordt hen aangezegd. De dors-
vloeren zullen weer vol liggen 

met het gouden graan, de pers-
kuipen vloeien over, bijna 
druipt de rijke oogst van wijn en 

olijfolie over de randen heen. 

Een nieuw verbond 

Zoals de aarde opnieuw ontluikt, zo zal ook de liefde tussen God 
en zijn volk weer tot bloei komen. De Heer, de schepper van he-
mel en aarde, zal weer hun God zijn. Hij zal in het midden van 
Israël wonen, en zij zullen zijn volk zijn. Hij die zijn Naam bekend 
maakte als ‘ik ben’, ‘ik zal er zijn’, zal alles weer nieuw maken en 
zijn Geest uitgieten over beschadigde en vernederde mensen. Al-

les wat zij verkeerd deden, al de honger en de dorst, het verlies 
dat zij geleden hebben, wordt geheeld omdat God met hen een 
nieuw begin maakt. 

Aangeraakt door de Geest 
De profeet Joël heeft een visioen gezien. Het is alsof je over de 
bergtoppen naar de verte kijkt. Joël ziet hoe de zon verduistert 
en de maan rood kleurt als bloed op de dag van de Heer, die dag 
waarop God zijn wereld omkeert en alles weer nieuw maakt (Joël 
3:3-4). Maar Joël ziet ook een glimp van wat er op Pinksteren 
gebeurt. Mannen en vrouwen, jong en oud, vrijen en slaven zul-
len aangeraakt worden door de Geest, die dromen in hen wekt. 
Ze zullen het visioen zien van Gods hemel op aarde, hoe God 

alles weer nieuw maakt door zijn Geest. Ze zullen het lied van 
hemel en aarde zingen. Alles zal weer jubelen en juichen voor de 
Heer. De bomen staan in het blad en ruisen in de wind; het gou-
den graan zal haar vruchten geven; over alles dat adem heeft zal 
God zijn heilige Geest uitstorten. De schepping komt weer op 
adem; mensen verstaan elkaar en zien de geestdrift in elkaars 

ogen. Eindelijk Pinksteren! 

Ds. Jannica de Prenter 
 

Bloeiende woestijn © Earth.com 
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Gemeentenieuws Brugge 

Uitwisseling met VPKB-gemeente Rixensart 
Op zaterdag 20 mei bezochten gemeenteleden uit Rixensart onze 
kerk. Het werd een gemoedelijke en gezellige middag met samen-
zang, een maaltijd en daarna een voordracht over de geschiede-
nis van het protestantisme in Brugge. De voordracht met Frans-

talig boekje, de goedverzorgde lunch en het mooie Keerske 
maakte indruk bij onze Waalse gasten. We kregen van hen een 
zeer mooi uitgevoerd boek cadeau over de protestantse kerken 
in Wallonië dat u in de koffiezaal kunt bekijken en een heel har-
telijke uitnodiging voor een wederbezoek. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Open Kerkenweekend 

Het Open Kerkenweekend staat alweer voor de deur: vanaf za-

terdag 3 juni tot zaterdag 22 juli zal het bijzondere werk van 
Linda Six te bewonderen zijn in ’t Keerske. U bent ook van harte 
uitgenodigd voor de themadienst ‘God, geef dat mijn gedachten 
gericht zijn op U’ op zondag 4 juni, met medewerking van ons 
koor onder leiding van Arnaud Devos en na afloop de feestelijke 
opening van de tentoonstelling onder het genot van een hapje en 
drankje. De tentoonstelling is te bezichtigen op zaterdag 3 juni, 
10 juni, 17 juni, 24 juni, 8 juli, 15 juli en 22 juli - telkens van 
14.00 tot 18.00 uur. 
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Prekenreeks voor de zomer 

Aansluitend op dit Open Kerken pro-
ject zal er op 4 juni, 18 juni, 25 juni en 
2 juli een prekenreeks doorgaan over 
het thema “gedachten”. Onze gedach-
ten bepalen voor een groot deel ons ge-
moed. Stress, denken dat je nog zoveel 

moet, angst, tobben, of een te zwaar 
zondebesef kunnen ervoor zorgen dat 
je neerslachtig wordt, dat je de hoop 
verliest en geen licht meer ziet. Welke 

verbinding is er tussen onze gedachten, ons hart en onze wil? Hoe richt je 
je gedachten weer op God zodat je weer rust vindt? In deze reeks komen 

bezorgdheid, angst, dankbaarheid en waardevol zijn aan bod. De afslui-
tende dienst op 2 juli mag u alvast onthouden, want dan werken de mu-
zikanten voor de Psalmenwandeling mee aan de eredienst. U kent hen 
mogelijk van ‘Nederland zingt’: dhr. Martin Zonnenberg (orgel), mevr. Mar-
jolein de Wit (fluit) en mevr. Anja van der Maten (hobo). In deze Avond-
maalsdienst zullen ds. Louis Wüllschleger en ds. Jannica de Prenter sa-

men voorgaan. 

Bijbelbabbel 
Ook in de maand juni komt de Bijbelbabbel samen, en gaan we verder met 
de Bijbelstudie over het boek Handelingen. Op woensdag 7 juni is er een 
uitstap en gaan we naar de voorstelling ‘Bitterlief’ van Stef Bos. ‘Bitterlief’ laat 

je genieten van nieuwe songs van een oude ziel, met woorden over liefde, 
vechtlust, schoonheid, weemoed en verlichting. Stef Bos zoekt niet zozeer 
naar waarheid, maar naar iets dat lijkt op waarachtigheid. We verzamelen 
om 19.45 bij de Stadsschouwburg, Vlamingstraat 29 in Brugge. 

Ds. Jannica de Prenter 

Overzicht activiteiten 

ZATERDAG 3 JUNI 14.00 uur Open Kerken 

ZONDAG 4 JUNI 10.00 uur Themadienst ‘Open Kerken’ met na-

dien feestelijke receptie 

WOENSDAG 7 JUNI 20.00 uur Uitstap Bijbelbabbel: ‘Bitterlief’ Stef 

Bos, Stadsschouwburg Brugge 

VRIJDAG 9 JUNI 19.30 uur Bijbelbabbel 

ZATERDAG 10 JUNI 09.30 uur Districtsvergadering in Ieper 
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ZATERDAG 10 JUNI 14.00 uur Open Kerken 

ZATERDAG 17 JUNI 14.00 uur Open Kerken 

DINSDAG 20 JUNI 16.00 uur Vergadering reflectiegroep Oostende 

met Districtsbestuur OWVL 

VRIJDAG 23 JUNI 19.30 uur Bijbelbabbel 

ZATERDAG 24 JUNI 14.00 uur Open Kerken 

ZATERDAG 1 JULI 13.30 uur Psalmenwandeling 

ZONDAG 2 JULI 10.00 uur Avondmaalsdienst met medewerkers 

Psalmenwandeling 

in Brugge 
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Psalmenwandelingen laten je proeven van de rijke en diepe woorden van 
de Psalmen, de natuur, een eeuwenoude stad, poëzie, muziek en het ge-
sprek met elkaar. Op zaterdag 1 juli gaat de Psalmenwandeling door in het 

Sint-Anna kwartier in Brugge en passeren we langs twee unieke klooster-
gebouwen: het Engels Klooster en het Grootseminarie in Brugge. De wan-
deling begint en eindigt bij ’t Keerske. 

PROGRAMMA 

13.30 uur: Ontvangst in ’t Keerske met koffie en thee. 

14.00 uur: Woord van welkom en opening. 

14.10 uur: Start wandeling. 

14.30 uur: Eerste stop bij het Engels Klooster – gemeenschap van 

de Kanunnikessen van Windesheim. 

15.00 uur: Vervolg wandeling. 

15.25 uur: Tweede stop bij het Grootseminarie Brugge (voormalige 

Cisterciënzerabdij Ten Duinen). 

15.40 uur: Vertrek naar ’t Keerske. 

16.00 uur: Pauzemoment in ’t Keerske met koffie, thee en gebak. 

16.30 uur: Avondviering in ’t Keerske. 

17.00 uur: Gelegenheid om na te praten onder het genot van een 

hapje en een drankje. 
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Van de bestuursraad 

sIn de Kerkbode van mei stond er al een kort verslagje van de 
verkiezingen voor ‘de kleine helft’ van de Bestuursraad: Wolfgang 
Lestaeghe werd verkozen als nieuw lid van de Bestuursraad en 
zelf werd ik herkozen voor een tweede mandaat.  

Op 8 mei kwamen we bijeen om de nieuwe Bestuursraad te vor-
men. Wolfgang werd welkom geheten als nieuw lid en daarnaast 
werden de volgende veranderingen voorgesteld en aangenomen:  

-Wim ten Kate neemt de functie van penningmeester over van 
Leendert Holleman, die voor de Bestuursraad actief zal blijven 
als ‘boekhouder’, maar niet meer als officieel lid. 

Leendert is niet minder dan 19 jaar lid geweest van de Bestuurs-
raad, waarvan ruim negen jaar als penningmeester. De financi-
ele kant van de werking van de Bestuursraad eist veel specifieke 
kennis en kost tijd. Wij bedanken Leendert dan ook uitdrukke-
lijk voor de grote bijdrage die hij geleverd heeft aan het functio-

neren van de Bestuursraad. Wij bedanken hem tevens voor het 
feit dat hij ons ook in de toekomst zal bijstaan, zij het in een 
andere hoedanigheid.  

-Daarnaast neemt Jan van Groenigen het mandaat over van Ag-
nese Burkina, die aangegeven had met ingang van mei te willen 
stoppen. Jan neemt het mandaat van Agnese dus over en dat 

loopt af in april 2026, wanneer er verkiezingen zullen zijn voor 
‘de grote helft’ van de Bestuursraad. 

Wij bedanken Agnese ook voor haar bijdrage en we beseffen heel 
goed dat het voor haar moeilijk was om deze functie te combine-
ren met een jong gezin en een drukke baan in de zorg.  

Vanaf nu bestaat de Bestuursraad dus uit de volgende zes per-
sonen: Jasper (voorzitter), Adriën (secretaris), Wim (penning-
meester), Jannica (lid van rechtswege), Wolfgang (lid) en Jan 
(lid). 

Met vriendelijke groet namens de Bestuursraad, 

Jasper Clarisse 
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Terugblik televisiedienst op 7 mei 2023 

Ruim op tijd, ergens in 2022 ontving de kerkenraad via de synodevoorzit-
ter de vraag van de VRT of en op welke datum er een tv-uitzending van de 
eredienst zou kunnen doorgaan. Wij kozen voor 7 mei en dan bleef het 
lang stil. Begin 2023 werden de plannen concreet: er werd een werkbe-
zoek gepland dat op 22 maart plaats vond. Ds. Jannica de Prenter moest 

de hele dienst in script hebben; alle teksten, liederen, gebeden én preek 
klaar hebben tegen die tijd. Het liturgisch team van de VRT bekeek de 

locatie, nam foto’s, overlegde en besloot dat 
het goed was. De afspraken werden ge-
maakt. Afspraken over toeganke-lijkheid, 
het plaatsen van de stoelen, van de ca-

mera’s, microfoons, verlichting en zelfs 
bloemschikking. Maar ook over de plaats 
voor vrachtwagens, de repetitie op zater-
dag, de aanwezigheid op zondag-ochtend 
vroeg, de koffie en broodjes en het oprui-
men achteraf. Alles was in de puntjes gere-

geld, ieder lied tot op de seconde getimed, 
het is ook zonder incidenten verlopen. Ik 

denk tot ieders tevredenheid. De zaal was 
zo goed als vol met kerkgangers, ook toeris-
ten vonden nog een plaats. Het koor onder 
leiding van Patrick en Arnaud was top, naar 
ik vernomen heb en de tieners trouw op de 
afspraak. De liturgische bloemschikking en 
de meiklokjes zijn mooi in beeld gebracht. 
De schilderijen van Peter Klemke doen 
Brugge eer aan, dat is zeker ook opgemerkt. 
Dimos de Beun besloot met een fluitsolo: 
‘wat zalmen in den avond doen’, en dat we-

ten wij nu ook. Tevreden en dankbaar kij-
ken wij terug, maar het organiseren van 
zo’n evenement met externe partners was 
zeker voor ds. Jannica de Prenter, - goed in 
beeld gebracht en duidelijk verstaanbaar- 

een grote uitdaging. 

Albert Eversen. 

Liturgische schikking voor 

Zondag Cantate 

© Peter Klemke, Chinese droom, 

Foto: Jochen Littkemann 
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Gemeentenieuws Oostende 

Terugblik Pinksteren - als jullie dit lezen is Pinksteren achter 
de rug. Voor protestanten het laatste hoogfeest van het kerkelijk 
jaar. Met Pinksteren ging de boodschap van het Evangelie de we-
reld in. Ze overschreed grenzen, niet alleen landsgrenzen, maar 
ook grenzen in het denken en geloven van mensen. De goede 
boodschap was revolutionair in de tijd van de apostelen. En re-
volutionaire boodschappen roepen enthousiasme en weerstand 
op. Lucas vertelt er ons over in de Handelingen van de apostelen. 
De boodschap bereikte na enkele eeuwen ook ons deel van de 
wereld en het was hier al niet anders: geestdrift en tegenstand. 
Uiteindelijk is ze dominant geworden in het grootste deel van 
Europa. Ze heeft het leven in alle facetten vormgegeven en werd 
op den duur zo dominant dat het als drukkend werd ervaren. 
Velen verlossen zich nu van die druk en kiezen voor de veelkleu-
rige vrijheid, de ongebondenheid. Wat staat ons als kerk te doen? 
Wij die de boodschap van het Evangelie willen doorgeven en uit-
leven. In Oostende stelden we ons tijdens een kringviering de 
vraag: Wat is voor jou de kern van kerkzijn? We namen daarbij 

als uitgangspunt de woorden van Jezus: 

‘Kom allen naar Mij toe die afgemat en belast zijn, en Ik zal 
u rust geven. 

Neem mijn juk op en kom bij Mij in de leer, omdat Ik zacht-
moedig ben en eenvoudig van hart, en u zult rust vinden 
voor uw ziel.’ (WV 2012) 

Dat bracht ons op het beeld van de kerk als rustplek voor de 
ziel. Hieronder een paar reacties uit de kring: 

Een plek waar je verdriet en vreugde kunt delen 
Waar we het belang van een ander hoger stellen dan dat van onszelf 

De kerk is een oefenplek om dat te doen 

Een plek om over de belangrijke dingen na te denken/te praten. Anders 
heb je daar vaak geen tijd voor. 

Bijvoorbeeld: “Wie ben ik als mens?” 
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Kerk als oase 
waar je met God kunt spreken 

en gemeenschap met andere christenen kunt ervaren 

Een plek waar je vragen mag stellen, die niet altijd beantwoord hoeven te 
worden 

Zomaar wat reacties van christenen in Oostende. Wat zou u ant-
woorden op de vraag: Wat is voor jou de kern van kerkzijn? 

De agenda t.e.m. 2 juli 2023 

 

Actuele Info vindt u steeds op de website:  
www.protestantsekerkoostende.be  

Dhr. Andries Boekhout 

 

Nationaal nieuws 

Inzamelingsactie voor Rwanda 

Op donderdag 4 mei werd Rwanda getrof-
fen door zware overstromingen, waarbij 
meer dan 130 mensen zijn omgekomen en 
ongeveer 5.100 gezinswoningen zijn ver-
woest, waar-door mannen, vrouwen en 
kinderen van alle leeftijden dakloos zijn ge-

worden. Er is ook veel vee verloren gegaan 
en de schade aan hekwerken, omheinin-
gen en infrastructuur is groot. Onze 

zondag 4 juni 11 uur samenkomst 

zondag 11 juni 11 uur Kringviering 

woensdag 14 juni 
Uitstap naar Biblia – Brugge 

18 uur vertrek vanaf Hazegraskerk 

zondag 18 juni 11 uur samenkomst 

woensdag 21 juni 19 uur Bijbelgroep Mozes 

zaterdag 1 juli 16 uur Tienernamiddag/-avond 

zondag 2 juli 11 uur samenkomst 

elke maandag- en vrijdagnamiddag 
14 tot 17 uur Hazegraskerk open –

spring eens binnen 

elke woensdagnamiddag 

behalve in juli – dan is er geen  

Koffiebabbel 

Koffiebabbel - 14:30 – 16:30 uur 

http://www.protestantsekerkoostende.be/
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zusterkerk, de Presbyteriaanse Kerk in Rwanda (EPR), werd ook 

getroffen in de regio’s van Rubengera, Kirinda en Gisenyi. De 
voorzitter van de EPR, ds. Pascal Bataringaya, heeft gevraagd om 
voor hen te bidden. 

De vzw van de VPKB Protestantse Solidariteit heeft besloten een 
noodinzamelingsactie te houden. Giften voor Protestantse Soli-

dariteit zijn fiscaal aftrekbaar vanaf 40 EUR en kunnen worden 
overgemaakt op de rekening van Protestantse Solidariteit: BE 37 
0680 6690 1028, onder vermelding van Rwanda-2023. 

Meer informatie vindt u op de website van Protestantse Solidariteit: 

https://www.solidariteprotestante.be/2023/05/sos-inondati-
ons-rwanda/ 

Inzegening nieuwe predikanten 
Voor het eerst zullen op 11 juni 2023 de nieuwe predikanten van 
de VPKB samen worden ingezegend in een nationale eredienst in 
Pâturages. Het zijn er dit jaar drie: Carl Spillmann (CAS), David 
Moulinasse (DM) en François Choquet (FC): drie mannen die ge-
hoor hebben gegeven aan de stem van de Heer. Op de website 
van de VPKB kunt u meer lezen over hun roeping en weg naar het 
predikantschap: 

https://nl.protestant.link/de-nieuwe-predikanten-van-de-
vpkb-worden-samen-ingezegend/ 

Gedenkdag 1 juli 2023 

Zaterdag 1 juli 2023 is een belangrijke datum voor het Belgisch 
protestantisme. Precies 500 jaar geleden vonden Hendrik Voes 
en Jan van Esschen de dood, en werden zij op de Brusselse Grote 
Markt levend verbrand. Ze hoorden bij de eerste protestantse 
martelaren. Ter gedachtenis aan deze gebeurtenissen zal er op 

zaterdag 1 juli een geleid bezoek zijn door protestants Brussel 
en een oecumenisch concert. Voor meer info: 
secretariat@eglisedumusee.be. 

Ds. Bernard-Zoltán Schümmer schreef voor zondag 2 juli voor-
beden, die geïnspireerd zijn op Luthers allereerste hymne ‘Een 

nieuwe lofzang heffen we aan’. 

 

https://www.solidariteprotestante.be/2023/05/sos-inondations-rwanda/
https://www.solidariteprotestante.be/2023/05/sos-inondations-rwanda/
https://nl.protestant.link/de-nieuwe-predikanten-van-de-vpkb-worden-samen-ingezegend/
https://nl.protestant.link/de-nieuwe-predikanten-van-de-vpkb-worden-samen-ingezegend/
mailto:secretariat@eglisedumusee.be
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Liefhebbende Vader, U die gisteren,  
vandaag en voor altijd dezelfde bent: 
hier staan wij nederig voor U. 
Vijf eeuwen geleden werden Hendrik Voes en Jan van Esschen,  
de eerste martelaren van de Reformatie 

levend verbrand op de Grote Markt van onze hoofdstad 
omdat ze weigerden hun geloof te verloochenen. 
Vandaag, God, waar U ons ook geplaatst hebt: 
geef ons de moed om standvastig te blijven in ons geloof, kost wat kost. 
Versterk onze geloofsovertuiging dag na dag, tot het einde toe. 
Geef ons de wijsheid die we nodig hebben om niet te luisteren 

naar de vele lokzangen die holle frasen influisteren; 
help ons verankerd te blijven in het vertrouwen. 
Ja, alles wat we zijn 
en alles wat we hebben komt van U. 

Eeuwige God, U die onze woorden kunnen oproepen,  
maar nooit kunnen bevatten, 

wij danken U voor al onze vaders en moeders in het geloof 
die door hun moed, trouw en geloof 
U de middelen hebben gegeven  
die door de eeuwen heen hebben geholpen 
om de vieringen van uw Kerk waar en betekenisvol te laten zijn. 
Deze ochtend nemen we de tijd 

om hen te gedenken die door de eeuwen heen 
het geloof hebben gevormd dat ons draagt, 
door hun trouw, hun liederen en het getuigenis van hun leven. 

Sta ons toe Jezus met passie te volgen 
weg van dorre, nietszeggende woorden 
naar vruchtbaar getuigenis en stralende actie. 

Maak van onze kerk een gemeenschap van trouwe discipelen 
die door hun leven aanzetten 
tot eenwording met een boven materiële, verticale dimensie 
in het horizontale, aardse bestaan. 
Moge uw Kerk leven in uw waarheid, liefde en vrede. 
Waar zij trouw is, voed haar getuigenis. 

Waar zij dwaalt, wijs haar de weg. 
Waar zij zwak is, versterk haar. 
Waar zij verscheurd is, herstel haar breuken en herstel haar eenheid. 
In ons, door ons en, indien nodig, ondanks ons,  
moge uw koninkrijk komen. 
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Van de Synodale Raad: ‘Pinksteren’ 

Brussel, 24 mei 2023 

Lieve mensen, 
lieve broeders en zusters, 

In de maatschappij van vandaag is het niet gemakkelijk om als Gods kerk 
naar buiten te treden. Er zijn veel problemen die onze aandacht en zorg 
vragen. Denk maar aan de klimaatcrisis, de oorlog in Oekraïne, in Soedan 
en in zoveel plaatsen en regio’s die de media niet eens halen. Daarmee 
gaat ook de vluchtelingenstroom onverminderd door. Ook problemen 
dichter bij huis steken steeds weer opnieuw de kop op: economische crisis, 
werkonzekerheid, … Wanneer een mens getroffen wordt door ziekte of het 
verlies van een geliefde lijkt de toekomst alleen maar donkerder te worden. 

Hoe breng je dan Gods boodschap over? Bovendien wordt de kerk intern 
geconfronteerd met de zorg van een stijgend aantal vacante gemeenten, 
met een slinkend aantal mensen in kerkenraden en bestuursraden en 
met de daarmee gepaard gaande noodzaak om bovenplaatselijk samen te 
werken met andere gemeenten. We zijn ons daar als Synodale Raad van 
bewust en zien de moeilijkheden waarmee u worstelt. 

En toch… 

biedt dit alles ons tegelijk nieuwe kansen om te getuigen van Gods liefde 
waar de wereld naar snakt. Het vraagt wat energie en durf om in te gaan 
tegen het pessimisme, de zorg of het verdriet die dreigen te overheersen. 

Maar we moeten dit niet alleen doen: we weten ons gesterkt door God zelf: 
‘Want waar twee of drie in Mijn Naam bijeengekomen zijn, daar ben Ik in 
hun midden’ (Mattheüs 18:20). 

Met Pinksteren mogen we herdenken en vieren dat God ons Zijn Geest 
stuurde om ons te helpen en te troosten. Laat u daarom in deze tijd extra 
inspireren door die Geest. 

We wensen u allen de dynamiek, de kracht en het vuur van die eerste 
Pinksterdag! 

Uw Synodale Raad 

 

Nieuws van Gent-Brabantdam 

Sacrale wervels – Zomerproject 2023 
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In de maand juli biedt de Brabantdamgemeente een boeiend zomerpro-

ject aan. U kunt de expositie van Sofie Muller bezichtigen, maar er zijn 
ook andere activiteiten. 

Sofie Muller: schuld en onschuld 
Het werk dat Sofie Muller 
(1974) in dialoog met cu-
rator Hans Martens voor 

deze tentoonstelling selec-
teerde, gaat een relatie aan 
met de (mentale) ruimte 
en de bezoeker. ‘Schuld en 
Onschuld’ gaat over twijfel 
en verdieping. Het sculp-
turale oeuvre getuigt van 
een groot meesterschap, 
maar tegelijk is het broos 
en poëtisch. Het werk 
roept meer vragen op dan 
het antwoorden geeft:  

www.sofiemuller.be 
Programma 1 juli 2023 

14u30: Concert: Deens jongenskoor en Trio MAJ: Deense liederen, 

psalmen en sacrale muziek van Fauré, Händel en Pergolesi. 

17u: Officiële opening van de tentoonstelling met enkele toespraken. 

Muziek van pianist Déjan Vercauteren. 

Concerten en voordrachten tijdens de Gentse Feesten 

Di 18-07 en do  

20-07 – 15u 

Uiteenzetting over het Protestantisme in Vlaanderen en Gent 

door ds. Tihamér Buzogány 

Za 15-07 – 17u ‘Les tendres Badinages’ met Patrick Beuckels en Arina Tsytlia-

nok op traverso, fluit, orgel en piano 

Ma 17-07 – 17u Sacrale dans met Cecile De Cock 

Di 18-07 – 17u Jong talent: Open Mic (They Call It Indie) 

Do 20-07 – 17u Divan en Jan Borré grasduinen samen door 20 jaar Divans re-
pertoire 

Vr 21-07 – 15u Boetseren voor kinderen 

Vr 21-07 – 17u Terug naar Wittenberg: de universiteit van Hamlet en Lu-

ther. Een KAHAANI-Vertelling met Mieke Felix 

Zo 23-07 – 17u Rudy De Sutter en Antoinette Panhuis: slotconcert met impro-
visatie op piano en poëzie 

Na de optredens is er mogelijkheid om na te praten bij een drankje. 

http://www.sofiemuller.be/
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VPKB Gent-Centrum 

Brabantdamkerk, Sint-Kristoffelstraat 1, 9000 Gent 

Contact: ds. Tihamér Buzogány, tel: 0499 74 81 71; 

Email: tihamer.buzogany@telenet.be 

Erediensten 10.00 uur 

ZONDAG 4 juni -Trinitatis- Open Kerkenweekend 
Thema Wees over niets bezorgd. 
Lezen 1 Kon 19:1-8; 1 Petr 5:5-9; Matt 6:25-33 
Predikant Ds. J. de Prenter -predikant VPKB Brugge- 
Ouderling Dhr. A. Deceuninck 
Lector Dhr. J. van Groenigen 
Organist Mevr. A. van Holst 

 Feestelijke receptie na de eredienst 

ZONDAG 11 juni -eerste na Trinitatis- 

Predikant Ds. L. Wüllschleger -Emerituspredikant PKN- 
Ouderling Dhr. A. Eversen 

Organist Mevr. A. van Holst 
Koffie Fam. ten Kate 

ZONDAG 18 juni – tweede na Trinitatis- Heilig Avondmaal 
Thema In mijn angst vertrouw ik op U. 
Lezen Ps 56; 2 Tim 1:3,6-7; Matt 10:28-33 
Predikant Ds. J. de Prenter -predikant VPKB Brugge- 

Ouderling Mevr. A. Klifman 
Diaken Mevr. M. Lammens 
Lector Mevr. A. Kutsch 
Organist Dhr. A. Vangaever 
Koffie Fam. Klifman 

ZONDAG 25 juni -eerste van de zomer- 

Thema Dank God altijd! 
Lezen Ps 138; 1 Tess 5:16-24; Lc 17:11-19 
Predikant Ds. J. de Prenter -predikant VPKB Brugge- 
Ouderling Dhr. A. Deceuninck 

Lector Dhr. P van Harrewijn 
Organist Mevr. L. Vercruysse 
Koffie Mevr. J. Wage en mevr. M. Lammens 

mailto:tihamer.buzogany@telenet.be
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ZONDAG 2 juli -tweede van de zomer- 
Heilig Avondmaal 

Thema Laat genade uw hart en gedachten vervullen! 
 Jes 49:8-20; Ef 3:14-19; Lc 6:31-35 
Predikant Ds. J. de Prenter -predikant VPKB Brugge- 

Ds. L. Wüllschleger -Emeritus predikant PKN- 

Ouderling Dhr. A. Eversen 
Diaken Dhr. P. Hellebuck 
Lector Dhr. W. Buijs 
Muzikanten Dhr. M. Zonnenberg (orgel); mevr. M. de Wit 

(fluit); mevr. A. van der Maten (hobo) 

Koffie Mevr. E. Nugh en dhr. A. Eversen 

De koffiedienst is als volgt ingedeeld: 

Gelieve te ruilen als u niet aanwezig kunt zijn 

Zondag 9 juli: fam. van Groenigen; zondag 16 juli: fam. Deceuninck; zon-

dag 23 juli: fam. ten Kate; zondag 30 juli: fam. Klifman 
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KERKENRAAD 

Predikant 

➢ Ds. Jannica de Prenter, 
–  050 35 50 84. 
- e-mail: j.a.deprenter@gmail.com 

Ouderlingen 

➢ Mevr. A. Klifman –  050 / 36.04.36 

Begoniastraat 15, 8310 Assebroek 
➢ Dhr. A. Eversen –  0495 / 22.88.37 
 Carolus de Vischstraat 18, 8200 Sint- Andries 

➢ Dhr. A. Deceuninck –  050 / 31.69.23 
 Rond den Heerdstraat 14, 8000 Brugge 

Diakenen 

➢ Mevr. M. Lammens –  050 / 39.64.66 
 Albert Dyserynckstraat 38, 8200 Sint Andries 

➢ Dhr. P. Hellebuck –  050 / 38.26.86 
Veldstraat 46, 8200 Sint-Michiels 

Redactieraad van de Brugse Kerkbode 

Ds. Jannica de Prenter, Mevr. Riek van de Westeringh, 
Dhr. Albert Eversen, Dhr. Adriën Deceuninck en  

Ds. Erik Libbrecht. 

Bankrekeningen 

Kerkenwerk Protestantse Kerk Brugge 

BE61 2800 2025 1617 (IBAN) - GEBA BE BB (BIC) 

Diaconie 

BE84 0014 4613 0459 (IBAN) - GEBA BE BB (BIC) 

t.n.v. Diaconie Verenigde Protestantse Kerk Brugge 

VZW Vrienden  

BE10 0000 1658 7404 (IBAN) - BPOT BE B1 (BIC) 

t.n.v. Vrienden Protestantse Kerk Brugge 
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