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Inleidend woord 

De lijdenstijd of 40-dagentijd is van oudsher een tijd van inkeer, 
gebed en toeleven naar Pasen, maar ook een tijd waarin extra 
aandacht wordt gegeven aan zij die nood en gebrek lijden omdat 
wij ons verbonden weten met het lijden van Christus. In deze 
kerkbode, die helemaal in het teken staat van de lijdenstijd, is 

er dan ook aandacht voor diaconie. U vindt nieuws over Hunga-
rian Interchurch Aid, Huizen van Hoop en de Diaconie stelt u 
een project voor ten behoeve van de slachtoffers van de aardbe-
ving in Syrië. In deze kerkbode leest u ook over het nieuwe Open 
Kerken project en andere zinvolle en mooie activiteiten in onze 
gemeente. Tenslotte is er ook nieuws uit Oostende, de oecumene 

en de nationale kerk. Namens de redactieraad wens ik u veel 
leesplezier. 

Ds. Jannica de Prenter 

 

 
O kostbaar kruis, o wonder Gods, 
waaraan de prins der glorie stierf; 
Ik wil om U zijn zonder trots, 
ik acht verlies wat ik verwierf. 

O angst en liefde, ondereen 
vermengd als water en als bloed, 
zij wijzen naar het wonder heen 
van Hem die op de aarde boet. 

En door zijn dood en door zijn bloed 
is nu de wereld dood voor mij. 

Ik ben gestorven, maar voorgoed 
van heel de dode wereld vrij. 

De aarde zelf is veel te klein 
voor wie U waarlijk loven wil. 
Uw liefde is een groot geheim, 
zij vraagt geheel mijn hart en ziel. 

Lied 578 Nieuw Liedboek 
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Overdenking: Gered door de verworpen zoon  

van de Wijngaardenier 

Een parabel over het lijden van Christus 
Op Jezus’ reis naar Jeruzalem laat Lucas verschillende parabels 
klinken: kritische verhalen waarin Jezus zijn lijdensweg aankon-

digt. Lucas 20 is daar een voorbeeld van. De aanleiding voor deze 
parabel is opnieuw een gesprek met de Schrift-geleerden. Al zou 
je in dit geval beter kunnen spreken van een verhoor. In deze 
overdenking neem ik u mee naar deze parabel over de verworpen 
zoon van de wijngaardenier die gekomen is om te redden, maar 
buiten de wijngaard wordt gezet. 

Een vijandig gesprek 
Lucas vertelt in de verzen 1-8 hoe de Schriftgeleerden hem op-
nieuw in de val proberen te lokken. En dit keer zijn er ook hoge-
priesters bij. Ze willen weten op grond van welke autoriteit en 
welke bevoegdheid hij tot de mensen spreekt. De sfeer is grimmig 
en vijandig. Jezus stelt hen een wedervraag: ‘doopte Johannes 

nu in opdracht van de mensen of van de hemel’ (Lc 20:4)? Met 
andere woorden: de doop tot vergeving van de zonden…deed Jo-
hannes dat nu uit zichzelf of in opdracht van God? Ze staan voor 
een dilemma, want ze weten dat Johannes door het volk wordt 
gezien als een profeet. Lucas schrijft dat ze met elkaar in overleg 
treden. Je ziet het voor je: hoe ze zenuwachtig de koppen bij el-

kaar steken om hun antwoorden af te stemmen, en Jezus die 
daar wacht. Uiteindelijk zeggen ze dat ze het niet weten. Jezus 
concludeert dan ook dat hij niet hoeft te antwoorden op hun 
vraag. Dit zogenaamde gesprek eindigt abrupt. 

Een parabel voor het volk 

Dan begint Jezus te vertellen en brengt hij een parabel: niet aan 
de hogepriesters en Schriftgeleerden, maar aan de menigte. Je-
zus beseft maar al te goed dat de hogepriesters en Schrift-geleer-
den doof zijn voor zijn woorden. Hij richt zich tot het volk, tot 
gewone mensen. En toch… de boodschap is wel degelijk voor 
hun oren bestemd. Juist voor de Schriftgeleerden en hogepries-

ters is dit kritische verhaal bedoeld. 

  



De Brugse Kerkbode,  MAART 2023, bladzijde 3 

 

 

Een wijngaard die slechte vruch-

ten voorbrengt 
‘Een man plantte een wijngaard’ (Lc 
20:9). Dat zinnetje zal bij de Schrift-
geleerden en hogepriesters, die 
vanaf een afstandje staan mee te 
luisteren, onherroepelijk het lied 

van de wijngaard uit Jesaja hebben 
opgeroepen: een profetisch bruids-
lied over God en zijn volk. Hoe een 
wijngaardenier een wijngaard 
plantte op een vruchtbare helling. 
Stenen worden weggehaald, en de 
aarde met grote zorg bewerkt. De 
wijngaardenier hakt ook een pers-
kuip uit, en bouwt zelfs een wacht-
toren, zodat vossen en andere vijan-
dige dieren op tijd worden opge-

merkt. De wijngaardenier verwachtte veel van zijn wijngaard, 

maar moet verdrietig toezien dat de ranken vol zijn van wrange 
en zure druiven (Jes 5:4). 

Beeld voor het koninkrijk van God 
Die slechte en onverteerbare vruchten: het is in Jesaja 5 beeld 
voor de inwoners van Jeruzalem en Juda, die niets dan slechte 
daden voortbrengen. Armen worden vertrapt, weduwen en wezen 
onderdrukt. Wat wild en oncontroleerbaar opschiet is het on-
kruid van eigenbelang en eigengerechtigheid. Die wijngaard, zo 
waarschuwt Jesaja, zal God laten verwilderen; er zal niets meer 
groeien, de aarde zal kaal en onvruchtbaar zijn (Jes 5:5-6). De 
wijngaard is ook een visioen. Het staat voor het rijk Gods, waar 

mensen recht doen aan elkaar en de vruchten dragen van ge-
rechtigheid, medemenselijkheid en naastenliefde. Die wijngaard 
is de plaats waar God geëerd wordt en mensen leven uit dank-
baarheid; waar niemand de meeste wil zijn: met dat beeld voor 
ogen mogen wij deze parabel lezen. 

Zelf aan het werk gaan 

Lucas vertelt dat een man een wijngaard plantte en het ver-
pachtte aan wijnbouwers (Lc 20:9). In de Griekse tekst staat een 
werkwoord dat letterlijk ‘uitgeven’ betekent (ekdidoomi = 

Breng goede vruchten voort © 

Unsplash 
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‘uitgeven’, ‘verhuren’). In het Nederlands bestaat dat ook nog in 

de zin van de ‘uitgifte’ van stukken land. De wijngaardenier gaat 
op reis en geeft de wijngaard in de handen van de pachters. Hij 
geeft ze de ruimte om zelf aan te werk te gaan in de wijngaard, 
om het land met zorg te bewerken, de aarde om te spitten, om te 
snoeien en te wieden, takken die niet tot bloei komen weg te snij-
den en roofdieren te verjagen zodat de wijngaard op z’n tijd goede 

vruchten draagt. 

God trekt zich terug 

De wijngaardenier raakt uit beeld, want hij vertrekt voor ‘een 
lange tijd’ naar het buitenland. Alleen zijn dienaren herinneren 
nog aan hem. God maakt hier een terugtrekkende beweging, en 

zijn aanwezigheid kan enkel nog door de wijnbouwers present 
worden gesteld. Het is aan hen om de vruchten van zijn gerech-
tigheid te laten opkomen.  

De vraag naar de opbrengst 

Vanaf vers 10 krijgt de parabel 
een spannende wending. Als het 

tijd is, stuurt de wijngaardenier 
een knecht naar de pachters toe 
‘opdat zij hem de vrucht van de 
wijngaard zouden geven’. Door 
de mond van zijn dienaar, vraagt 
de wijngaardenier hoe het staat 
met de opbrengst van zijn wijn-

gaard. Komen de vruchten nog wel overeen met het visioen van 
wat een goede wijngaard moet zijn? Of moet hij het doen met 
wrange vruchten en zure wijn? Is die wijngaard nog wel een 
plaats voor alle mensen? Waar er voor hongerigen brood wordt 
gebroken, waar drank en spijze eerlijk wordt verdeeld? 

Buiten geworpen 
De vraag van de knecht valt niet in goede aarde. Niet alleen heb-
ben de pachters er geen oren naar, ze worden er zelfs agressief 
en gewelddadig van. De eerste knecht die komt vragen naar de 
vrucht van de wijngaard, wordt afgeranseld en met lege handen 
teruggestuurd. Dan stuurt de wijngaardenier een tweede en een 
derde knecht. Maar met hen gaat het evenzo (Lc 20:10-12). Ook 
zij worden afgetuigd, geschopt en geslagen, en buiten de 

Wat is de opbrengst? © Unsplash 
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wijngaard geworpen. Buitengeworpen worden omdat de vraag 

naar de gerechtigheid wordt gesteld: Jezus doelt daarmee op Is-
raëls profeten, die gedood en gestenigd werden; de profeten die 
riepen tegen dove oren, die tegen het geweten aanschopten van 
koningen, priesters en machthebbers; die zagen hoe het land dat 
God gegeven heeft verwildert, hoe de grond vergiftigd werd. Zij 
zagen het overwoekerende onkruid wel, de platgebrande steden, 

bomen zwartgeblakerd, de dorre en droge aarde.  

Waarom grijpt God niet in? 

Je vraagt je af waarom de wijngaardenier niet zelf terugkeert en 
ingrijpt. Een vraag die zich blijft opdringen bij alle mens-ont-
erende toestanden in deze wereld: de nietsontziende en zinloze 

oorlogen van deze tijd, de vluchtelingenstromen, de aarde die 
vertrapt wordt. Waarom komt God niet om daar zelf een einde 
aan te maken? Maar Lucas schrijft dat de wijngaardenier weg-
trekt naar het buitenland. God maakt een terugtrekkende bewe-
ging. Ik denk dat Lucas daarmee wil zeggen dat God ons de vrij-
heid heeft gegeven om te kiezen tussen goed en kwaad. God 

dringt zijn liefde niet op. Zijn genade is een geschenk dat je aan 
moet nemen, dat je moet willen zien. Er is in deze wereld geen 
andere stem dan de stem van zijn profeten, de dienaren die hij 
stuurt. Alleen door hen kan zijn gerechtigheid nog klinken in 
deze wereld die zo vol is van geweld. Wat God nu zo barmhartig 
en zo genadig maakt, is dat hij niet met geweld deze wereld om-
keert, maar afdaalt tot in onze menselijke zwakheid, tot in de 
afgrond van de pijn van deze wereld en zijn enige en geliefde zoon 
heeft gestuurd. 

Jezus: confronterende tegenstem van God 

Wanneer Jezus spreekt over de geliefde zoon van de wijngaarde-
nier, dan heeft hij het over zichzelf. Maar als de wijnbouwers 

hem aan zien komen, gaan ze met elkaar in overleg – zoals de 
Schriftgeleerden en hogepriesters deden toen Jezus hen de vraag 
stelde over Johannes de Doper. ‘Dat is de erfgenaam’, zeggen ze 
tegen zichzelf (Lc 20:14). Ze hebben een hartgrondige hekel aan 
hem, want zij willen zelf de erfgenaam zijn. Ze zijn ervan over-
tuigd dat de wijngaard hen toekomt. Zij willen de wijngaard be-

zitten en beheren. En zij dulden geen tegenstem. Wanneer de 
vraag over de opbrengst van de wijngaard door de erfgenaam 
wordt uitgesproken, is dat uiterst confronterend en komt het 
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dicht op de huid. Want ze hebben niet gedaan wat de wijngaar-

denier van hen verwachtte: de aarde werd niet omgeploegd, de 
wingerd niet gesnoeid, onvruchtbare takken niet weggesneden. 
Die erfgenaam is voor hen een nare lastpak, een vervelende 
dwaas die de rust komt verstoren met zijn vragen over gerech-
tigheid en goede vruchten. Hij is een struikelblok, waar zij hun 
voeten vreselijk aan stoten. Hij herinnert hen eraan wat nu ei-

genlijk hun plaats is: dat de wijngaard niet hun bezit is, en dat 
ook zij onder Gods oordeel staan. Door de erfgenaam klinkt on-
herroepelijk Gods woord van recht en genade. En dat kunnen zij 
niet verdragen. De erfgenaam is hen een doorn in het oog. Ze 
beramen een plan, doden hem en werpen hem uit de wijngaard. 

De afgekeerde steen is een 
hoeksteen geworden 
De parabel eindigt droevig: 
met moord en doodslag, de 
vertrapping van Gods erfge-
naam. Maar dan komt er een 

nieuwe wending in het ver-
haal doordat Jezus psalm 
118 citeert: ‘de steen die de 
bouwers afkeurden is een 
hoeksteen geworden’ (Ps 
118:22). Een hoeksteen is 
een stevige steen die bij het bouwen werd gebruikt voor de hoek 
van een gevel. De hoekstenen worden als eerste geplaatst en 
daarna worden de ruimtes ertussen met stenen gevuld. Zo hou-
den de hoekstenen het hele gebouw bij elkaar. Jezus spreekt hier 
over zichzelf als de steen die afgekeurd werd, en toch een hoek-
steen is gebleken. Jezus is de verachte, weggeworpen erfgenaam 

die de dood in werd gejaagd. Een lijdende knecht die sterft aan 
het hout. En toch blijkt die weggeworpen steen een dragende, 
funderende kracht te zijn waarop een nieuw huis wordt ge-
bouwd. 

Aanstootgevend en bevrijdend tegelijk 
Het is voor de wijnbouwers een aanstootgevende boodschap. Zij 

dachten te kunnen leven uit eigen kracht en van hun eigen 
winst. Maar nu moeten zij horen dat zij leven van die weggewor-
pen erfgenaam, die ze uit de wijngaard gezet hebben. Jezus is 

Christus is de ware hoeksteen © Unsplash 
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geworden tot de lijdende dienstknecht waar Jesaja over sprak. 

Geen leugen en geen list kwam over zijn lippen; gerechtigheid 
laaide op in hem, als een vuur in zijn hart. Laaiend van liefde 
brandde de gerechtigheid van de Vader in zijn gemoed. Hij was 
het door wie God sprak, die mensen bevrijdde en leidde naar 
levend water. Hij gaf zichzelf aan deze wereld als gebroken brood. 
Bespot, geslagen en vertrapt wordt hij de dood in gesleurd. Maar 

ook voor deze wijnbouwers sterft hij aan het kruis. Ook hun zon-
den heeft hij op zijn schouders geladen. Maar zij zien hem als 
een verstoteling, een door God veracht en vernederd mens. 

Richt je ogen op de zoon van de wijngaardenier 
Toch eindigt dit verhaal ondanks al haar donkerte met licht. Het 

geweld van de wijnbouwers heeft niet het laatste woord. Want de 
lijdensweg van Gods gerechte dienaar loopt uit op de opstanding. 
De hoeksteen is ook een subtiele verwijzing naar Pasen, naar het 
feest van de opstanding dat wij steeds weer vieren en gedenken: 
de weggerolde steen, de bloesems die kiemen uit het graf. Laat 
je in deze tijd van inkeer dus bezielen door wat de dienaar des 

Heren aan de pachters komt zeggen, die vraag naar gerechtig-
heid en de vruchten die wij voortbrengen. Ook voor ons heeft de 
wijngaardenier zijn enige en geliefde zoon gestuurd. Ook voor 
ons is hij de weg van het lijden gegaan, zo indringend verwoord 
door Revius: 

Het zijn de Joden niet die u kruisten. 
Ik ben het Heer. Ik ben het die u dit hebt gedaan. 

De verworpen dienaar is de hoeksteen geworden, de rots waaruit 
levend water stroomt. In de dorre woestijnen van ons leven ont-
springen zomaar rivieren, waar God ons overstroomt met zijn 
genade.  

De steen die de bouwers afkeurden 
is een hoeksteen geworden. 
Dit is het werk van de HEER, 
een wonder in onze ogen. 

Psalm 118:22-23 

Ds. Jannica de Prenter  
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Gemeentenieuws Brugge 

Het wonder van het kruis 
Het kruis is zowel een wonder als een 
diep geheim. Het is een teken van dood 
en ellende, en tegelijk is het ook een 
bron van genade. Want nergens komt 
Gods liefde dichterbij dan op het kruis. 
De prekenreeks die werd voorbereid 
voor de lijdenstijd heb ik ‘het wonder 
van het kruis genoemd’. In de ko-
mende weken mogen we samen ont-
dekken dat het kruis een plaats is 

waar vergeving, verlossing en verzoening aan het licht komen. 
Juist op het dieptepunt van de menselijke pijn, juist in de nacht 
waar alle stemmen zwijgen, daar draagt en zegent God ons. Het 
kruis is ook een plaats van troost en licht. 

Liturgische schikkingen 

Voor de erediensten tijdens de lij-
denstijd en Pasen worden er weer 
liturgische schikkingen gemaakt. 
In de schikking voor 26 februari 
ziet u zeven vaasjes die gevuld zijn 
met water, waaruit nieuw leven 

omhoogschiet. Het is een beeld 
voor Christus als bron van genade 
en water dat leven geeft. Maar bij 
elk vaasje ligt ook een donkere steen: zeven stenen die verwijzen 
naar de last die hij op zijn schouders laadde, het lijden dat hij 
droeg. In een gedicht verwoordde Henk Jongerius het zo: 

Kom naar het levend water, kom naar de bron. 
Leer valse schijn verlaten en keer je om. 
Ik ben het levend water, ik ben de bron: 
leer je op mij verlaten en zie niet om! 
Wie zoekt om God te eren, hart van het bestaan, 

zal in zijn daden lezen de Ene Naam.  
Wie de aarde gaat bewerken, leert met geduld 
de groeikracht op te merken die haar vervult. 
Leven wordt je gegeven: adem en Geest. 
Dood zul je niet meer vrezen omdat ik leef. 
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Voorbereidingen televisiedienst 

De voorbereidingen voor de televisiedienst op zondag 7 mei zijn 
inmiddels begonnen. Samen met Patrick en Gaby werden er een 
aantal mooie liederen uitgezocht voor koorzang en samenzang. 
Op 22 maart komt het team van de VRT naar ’t Keerske voor een 
werkafspraak met de kerkenraad. De technische rand-voorwaar-
den zullen ook nog bekeken moeten worden. De koorrepetities 

starten vanaf 6 maart, telkens op maandagavond om 18.30 uur 
(met uitzondering van 1 mei). 

Welkommiddag voor nieuwe gemeenteleden 
Op zaterdagmiddag 25 maart om 14.30 uur organiseert de ker-
kenraad een welkommiddag voor de nieuwe gemeenteleden in 

ons midden. Het wordt een gezellige middag waarbij ontmoeting 
centraal zal staan, maar er ook een stukje uitleg gegeven wordt 
over de werking van onze gemeente en de mogelijkheden voor 
vrijwilligerswerk. Koffie, thee en iets lekkers zullen klaarstaan. 

Belijdeniscatechese 
De belijdeniscatechese is goed 

van start gegaan. Elke twee we-
ken komen we samen in ’t 
Keerske. Alle belangrijke onder-
werpen komen voorbij: God de 
Schepper, Jezus, het kruis, de 
Opstanding, de Heilige Geest, 
doop en Avondmaal. Om de 
beurt zorgen we voor een maal-
tijd. Op woensdag 8 februari had 

Ahmad voor Iraanse falafel gezorgd, en de week daarna verraste 
Albert ons met zelfgemaakte worstenbroodjes en was er soep uit 
de pastorie. Belijdenis doen is dus zeker geen straf. 

Bijbelbabbel 
Elke twee weken is er ook Bijbelbabbel in ’t Keerske. We zullen 
na Pasen starten met een nieuw thema. Voor wie dit wenst gaan 
we op woensdag 29 maart om 19.30 uur naar de St.-Jakobskerk 
voor de voorstelling ‘een uur met Hem’. In woord, beeld en mu-
ziek van nu brengt de christelijke band Xamen de Passie van 
Jezus dichterbij. Wie graag mee wil kan zich aanmelden bij Al-
bert of Jannica. 



De Brugse Kerkbode,  MAART 2023, bladzijde 10 

 

 

Overzicht activiteiten 

VRIJDAG 3 MAART 19.30 uur Bijbelbabbel 

MAANDAG 6 MAART 18.30 uur Koorrepetitie 

WOENSDAG 8 MAART 10.00 uur Belijdeniscatechese 

DONDERDAG 9 MAART 19.30 uur Bestuursraad 

MAANDAG 13 MAART 18.30 uur Koorrepetitie 

VRIJDAG 17 MAART 19.30 uur Bijbelbabbel 

ZATERDAG 18 MAART 9.30 uur Districtsvergadering 

MAANDAG 20 MAART 18.30 uur Koorrepetitie 

DINSDAG 21 MAART 14.00 uur Kerkenraad 

WOENSDAG 22 MAART 10.00 uur Belijdeniscatechese 

WOENSDAG 22 MAART 15.30 uur Werkbezoek VRT 

ZATERDAG 25 MAART 14.30 uur Welkommiddag nieuwe leden 

MAANDAG 27 MAART 18.30 uur Koorrepetitie 

WOENSDAG 29 MAART 19.30 uur ‘Een uur met Hem’: Passie van Jezus 

in de St.-Jakobskerk 

VRIJDAG 31 MAART 19.30 uur Bijbelbabbel 

Ds. Jannica de Prenter 
 

 

 

 

Open Kerken Project zomer 2023 

‘GEDACHTEN’: TUSSEN VERLANGEN EN LIEFDE, ANGST EN HOOP 

Ontdek de expressieve Kalligrafiti van Linda Six 

Tentoonstelling in ’t Keerske 
In de maand juni en juli is er in ’t Keerske werk te bezichtigen 
van Linda Six. Het moderne en expressieve werk van Linda Six 
past niet in een hokje en neemt u mee langs nieuwe paden die 
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aan het denken zetten. Let ook zeker als u in de kerk bent eens 

op de Bijbelse kalligrafie in de Keersstraat en op de witte doeken 
voor de ramen in de kapel.  

Over Linda Six 
Van jongs af aan bleek de kunstenares over creatieve talenten te 
beschikken. Heel vroeg al schreef zij spinsels van gedachten en 

maakte daarbij vele tekeningen.  

In de jaren 80 werd ze gegrepen door de letterschriftkunst van 
de bekende Brugse kalligraaf Pieter Boudens. De letter-schrijf-
kunst zou Linda niet meer loslaten. Zij bestudeerde de letterte-
kens doorheen de historiek (laat-middeleeuws, renaisance, en 
het humanistisch letterbeeld) en kreeg haar vorming bij verschil-

lende docenten.  

Gaandeweg verlaat Linda Six de betreden paden en zoekt ze naar 
nieuwe mogelijkheden. Ze experimenteert met letters in combi-
natie met vernieuwende achtergrondsoorten. Daarbij niet enkel 
gebruik makend van Oostindische inkt, pen en penseel maar van 
diverse verftechnieken en collagemateriaal. Spontane schriftuur, 

sporen en tekens komen terug in haar expressieve werk, dat zij 
tegenwoordig liever kalligrafiti noemt.  

Temperamentvol onstaan diverse exploraties in vormgeving op 
papier, stof, en canvas. Korte teksten, soms repetitief of in mono- 
blok komen voor. Het geheel van deze vernieuwende kunstvorm 

laat haar sporen na in wit-zwart, met rood, rose en oranje 
sprankels. Als passievolle accenten die haar gedachten doorstro-
men met betrekking tot liefde, passie, verlangen, angst, hoop, en 
geuit in een obscuur spel van licht en donker in een door tijds-
duur verweerde atmosfeer. 

Opening en datums 

Deze tentoonstelling in ‘t Keerske laat het vernieuwende en ei-
gentijdse werk zien van een autentieke kunstenares die gebruik 
maakt van het klassiek letterschrift in een geheel eigen mixed-
media explorerende vormgeving. Oftwel: Kalligrafiti! Het is aan 
de toeschouwer zich te verwonderen en te genieten. De tentoon-
stelling is te bezichtigen op zaterdag 3 juni, 10 juni, 17 juni, 24 

juni, 8 juli, 15 juli en 22 juli, telkens van 14.00-18.00 uur. Fees-
telijke opening met receptie na afloop van de eredienst op zondag 
4 juni. 
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Prekenreeks: ‘God geef dat mijn gedachten gericht zijn op U’ 

Aansluitend op dit Open Kerken project biedt ds. Jannica de 
Prenter in de zomerperiode een prekenreeks aan over het thema 

“gedachten”. Onze gedachten bepalen voor een groot deel ons 
gemoed. Stress, denken dat je nog zoveel moet, piekergedachten, 
angst of een te zwaar zondebesef kunnen ervoor zorgen dat je 
neerslachtig wordt, dat je de hoop verliest en geen licht meer ziet. 
Welke verbinding is er tussen onze gedachten, ons hart en onze 
wil? Hoe richt je je gedachten weer op God zodat je weer rust 

vindt?  

Datums: zondag 4 juni, 18 juni, 25 juni en 2 juli 

De afsluitende dienst op 2 juli zal bijzonder worden want dan 
werken de muzikanten van de Psalmenwandeling mee aan de 
eredienst: dhr. Martin Zonnenberg (orgel), mevr. Marjolein de 

Wit (dwarsfluit) en mevr. Anja van der Maten (hobo). Ds. Jannica 
de Prenter en ds. Louis Wüllschleger zullen samen voorgaan in 
Woord en Avondmaal.  

Een hartelijke groet van de werkgroep Open Kerken, 
Geert, Gaby, Jan en Jannica 
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Project voor Syrië tijdens de lijdenstijd 

De aardbevingen in Turkije en Syrië hebben verstrekkende ge-
volgen waarvan de omvang nog altijd niet goed te overzien is. Het 
ongelofelijke leed laat niemand koud. Op zondag 19 februari col-
lecteerden we reeds voor de slachtoffers van de ramp. De collecte 
bracht € 230 op, en is bestemd voor San’Egidio. Over dit goede 

doel leest u meer in dit artikel. 

In diezelfde geest van solidariteit 
en naastenliefde organiseert de 
Diaconie samen met Ahmad 
Manabi een project tijdens de lij-
denstijd – de zeven weken voor-
afgaand aan Pasen. In onze kerk 
zullen er dan houtsnij-werkjes te 
koop zijn van Ahmad Manabi. 
Deze actie kadert in een project 
van de Diaconie van VPKB-

Brugge voor de slachtoffers van de aardbeving in Syrië, waar 
hulp veel moeilijker op gang komt. Een land bovendien waarvan 
het immense leed van de afgelopen jaren te veel op de achter-
grond is geraakt. De producten zijn handgemaakt en zeer gede-
tailleerd: mooi voor thuis en leuk om weg te geven als cadeautje.  

U kunt kiezen uit een Paasscène klein of groot (€25 of €15) of 

een boekensteun met het logo van de VPKB (€15). De prijzen lig-

gen €10 tot 12 onder de winkelwaarde. 

U steunt daarmee San'Egidio, één van de goede doelen die de 
VPKB heeft voorgesteld om te steunen. De hulpverlening van 
San’Egidio is vooral gericht op de steden Aleppo en Idlib. Er wor-

den geldelijke middelen ingezameld die via verschillende be-
trouwbare partners in Syrië worden ingezet tot ondersteuning 
van de slachtoffers. 

Voor dit project werken we alleen op bestelling: u kunt uw 

bestelling doorgeven via de intekenlijst in de kerk of neem 

per email contact op met Ahmad Manabi en geef aan welk 

werkje u wilt kopen. Het geld maakt u over op het rekening-
nummer van de Diaconie onder vermelding van ‘ramp Tur-

kije en Syrië’.  
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Albert Eversen zal aan u laten weten wanneer uw bestelling 

klaar is. Dit project loopt van zondag 26 februari tot zondag 2 
april. 

Contactgegevens Ahmad Manabi: 
Email: manabiahmad8@gmail.com 

Rekeningnummer Diaconie VPKB Brugge: 

BE84 0014 4613 0459 

Ook vrije giften voor dit project zijn uiteraard welkom. Vergeet 
daarbij niet te vermelden dat uw gift voor de slachtoffers van 
Syrië bestemd is. Na 2 april maakt de Diaconie het ingezamelde 
bedrag over naar het rekeningnummer van San’Egidio Europe. 

 

We danken u hartelijk voor uw bijdrage en zijn Ahmad Manabi 
bijzonder dankbaar voor dit initiatief.  

Diaconie VPKB Brugge 

  

mailto:manabiahmad8@gmail.com
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‘Komerbi’: hulp voor kwetsbare jongeren 

Op donderdagavond 16 februari hadden wij de jeugd welzijnsor-

ganisatie te gast in de bovenzaal van het ‘t Keerske. 

Mevrouw Samia Helsmoortel en haar man Salim Benaadjou 

kwamen ons informeren over hun initiatief voor de jongeren. 

Hun sociaal jeugdproject vraagt om steun en sympathie om het 

werk te kunnen voortzetten in de toekomst. 

Hun zorg gaat uit naar de vergeten, hulpvragende jongeren, 

vooral de tieners tussen 11-17 jaar. 

De iniatiefnemers waren altijd al betrokken in de jeugdzorg en 

het straathoekwerk. Hun persoonlijke aanpak konden wij even 

volgen en bekijken aan de hand van de dia’s die ons werden ge-

toond. 

Vanuit de emotionele, psychische noden geraken jongeren de 

weg kwijt en geraken in een sociaal isolement. Geef jongeren 

hoop! In zichzelf en in de medemens, geef hun vertrouwen in hun 

toekomst en de samenleving. 

‘Komerbi’ stimuleert de jongeren op hun eigen verantwoordelijk-

heid om hun leven vorm te geven en een eigen weg te gaan. Zij 

worden daartoe gestimuleerd en geholpen door het laagdrempe-

lig aanbieden van o.m. ontspanning, leeroriëntatie, studiehulp, 

financiële- en crisishulp 24/24u. 

De beide initiatiefnemers en jeugdwerkers rekenen dit jaar ook 

op onze steun naast de preventiesteun van de stad Brugge en 

het gebruik van een gebouw, Weidestraat 8 te Assebroek. 

Wij wensen Samia en Salim alle geluk met hun initiatief! 

Geert Demol 
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Van de Kerkenraad 

Beste gemeenteleden op zondag 23 april 2023 is er na de ere-

dienst de jaarlijkse gemeentevergadering. De kerkenraad nodigt 

alle gemeenteleden hartelijk uit om deze vergadering bij te wo-

nen. Vooraf zijn er de verkiezingen voor de kleine helft van de 

bestuursraad. De lijst met stemgerechtigde leden vindt u bin-

nenkort op het mededelingenbord. De jaarverslagen worden toe-

gelicht door de opstellers en besproken met de aanwezigen.  

Als je wilt dat er één of meerdere zaken besproken worden in de 

vergadering vragen we vriendelijk dit aan de dominee of een ker-

kenraadslid te melden. Uiteraard blijft er nog altijd de rondvraag 

op het einde van de vergadering. Tot zondag 23 april!  

De Kerkenraad. 
 

Gemeentenieuws Oostende 

Kringviering – vanaf januari dit jaar is er in Oostende ook op de 
tweede zondag een viering en wel een kringviering. Dat mag u 

min of meer letterlijk nemen. We zitten samen in een kring ach-
ter in de kerk, dicht bij de verwarming. Het kan namelijk nogal 

koud zijn in de Hazegraskerk. Op de tafel in het midden ligt een 
Bijbel. Dat is niet toevallig, want we komen samen rondom de 
Bijbel. We beginnen met een officiële christelijke begroeting en 
lezen daarna het Bijbelgedeelte wat die morgen centraal zal 
staan. Ieder heeft dat Bijbelgedeelte ook op papier voor zich. Ver-
volgens zingen we een bijpassend lied onder begeleiding van or-
gel of piano. Daarna kan degene die het heeft voorbereid iets de-
len over de gelezen Bijbeltekst. De afgelopen twee keer was ik (= 
Andries) dat, maar anderen zijn uitgenodigd om ook eens een 
kringviering voor te bereiden. En dan kan ieder die dat wenst 
reageren op dat wat gelezen en gezegd is. Dat is een wat span-
nend moment, omdat ieder met haar/zijn eigen oren luistert en 
interpreteert aan de hand van eigen voorkennis en beleving. Ver-
volgens is er een open gebed, waarbij ieder vrij is een gebedje uit 
te spreken, wat we afwisselen met een gebedsacclamatie. We 
sluiten onze gebeden af met het Onze Vader en zingen nog een 
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keuzelied. Tenslotte spreekt de voorganger een zegen uit en drin-

ken we samen nog een tasje koffie, thee of fruitsap. De eerstvol-
gende kringviering is 14 mei. 

 

 

 

De agenda t.e.m. 9 april 2023 

zondag 12 maart 
10:00u. kerkdienst in Brugge – 

geen kringviering 

woensdag 15 maart  19:00u. Bijbelgroep Mozes 

zondag 19 maart 11:00u. samenkomst 

zondag 2 april 11:00u. samenkomst 

zondag 9 april 

11:15u. Paasviering – samen met 

katholieke multiculturele gemeen-

schap 

elke maandag- en vrijdagnamiddag 
14 tot 17 uur Hazegraskerk open 

– spring eens binnen 

elke woensdagnamiddag Koffiebabbel - 14:30 – 16:30 uur 

Actuele Info vindt u steeds op de website: www.protestantse-
kerkoostende.be  

Dhr. Andries Boekhout 
  

http://www.protestantsekerkoostende.be/
http://www.protestantsekerkoostende.be/
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Nationaal nieuws 

Mens en aarde, mij een zorg? 
De Classicale Werkgroep Kerk en Is-
raël van de classis Noord Brabant/ 
Limburg en de Réunion Wallonne or-
ganiseert in samenwerking met de 
Antwerpse Contactgroep voor Joods-
Christelijke betrekkingen op 7 en 8 
maart 2023 de jaarlijkse conferentie in 

het provinciaal vormingscentrum in Oostmalle, met ditmaal als 
thema: ‘Mens en aarde, mij een zorg?! Een Joods en een christe-
lijk perspectief’. Meer info over het programma en inschrijven via 
de website van de VPKB: 
https://nl.protestant.link/events/mens-en-aarde-mij-een-zorg-
een-joods-en-een-christelijk-perspectief/ 

 

Colloquium 1523 
Op 1 juli 1523 stierven Hendrik Voes 
en Jan van Esschen op de brandsta-

pel op de Brusselse Grote Markt. Zij hoorden bij de eerste mar-
telaren van de Reformatie. Wat is er veranderd in de 500 jaar 
sinds de eerste martelaren van de Reformatie? In het kader van 

deze historische datum organiseert de faculteit voor protestantse 
theologie & religiestudies een colloquium waarin zij op deze en 
vele andere vragen een antwoord hoopt te geven. Het colloquium 
gaat door op 31 mei om 14.00 uur, Bollandistenstraat 40 in 
Brussel. 

Belgisch-Duits Convent 
Het Belgisch-Duits Convent zal dit jaar waarschijnlijk bijeenko-
men van 20 tot 23 augustus in het centrum van OLV-van-Vogel-
zang, Franciscanenlaan 3A, 1150 Sint-Pieters-Woluwe. Het 
thema is dit jaar: ‘nieuwe vormen van gemeente zijn in onze ker-
ken’, een belangrijk en actueel thema. Meer informatie over het 

programma en de kosten zal na Pasen beschikbaar zijn.  
 
 

https://nl.protestant.link/events/mens-en-aarde-mij-een-zorg-een-joods-en-een-christelijk-perspectief/
https://nl.protestant.link/events/mens-en-aarde-mij-een-zorg-een-joods-en-een-christelijk-perspectief/
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Huizen van Hoop 

De beelden van vluchtelingen en asielzoekers op de dool en dak-
lozen in uitgeleefde panden zijn onwerkelijk omdat ze genomen 
zijn in ons land. Deze situatie is niet nieuw. In 2015 maakten we 
in ons land ook een opvangcrisis mee. Om vanuit ons geloof een 
antwoord te geven op zulke schrijnende omstandigheden, werd 
destijds de projectgroep Huizen van Hoop opgericht met het doel 

om erkende vluchtelingen en asielzoekers te helpen bij het vin-
den van een dak boven hun hoofd. Dankzij de steun van VPKB-
kerken hebben we in de afgelopen jaren zo meer dan 150 mensen 
kunnen helpen bij het vinden van onderdak. 

Het project ‘Huizen van Hoop’ richt zich op het bewoonbaar ma-

ken van een lege pastorie, het inrichten van een appartement of 
een kamer bij iemand thuis. De nieuwe bewoners worden vanuit 
de lokale kerk en vrijwilligersgroepen welkom geheten om ze zo 
een steuntje in de rug te geven.  

Dit jaar heeft de VPKB zich ertoe verbonden twee of drie families 
op te vangen via humanitaire corridors. Dit is een project waar-

mee kwetsbare mensen op een veilige manier naar ons land kun-
nen komen, zonder daarbij gebruik te moeten maken van gewe-
tenloze mensensmokkelaars. De steun van VPKB-kerken is 
daarbij nodig. Vrijwilligers, ook vanuit de kerken, spelen hierbij 

een belangrijke rol. Zij vormen 
het menselijke gezicht door aan 
dat warme welkom handen en 
voeten te geven. De vrijwilligers 
zijn vaak een eerste vraagbaak 
en toevlucht en vormen de brug 
naar hulpverlening en de sa-
menleving.  

Financiële steun is nodig om huizen te vinden en vluchtelingen 
te helpen de huizen te huren en in te richten. U kunt dit project 
steunen via Uniprobel. Maak uw gift over op BE06 3100 0835 
5022 t.a.v. Uniprobel met vermelding van ‘Huizen van Hoop’.  
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Nieuws uit de oecumene 

Dankbrief van HIA 
In de Adventsperiode werd er via de Bonhoefferkring en de goede 
samenwerking met de orthodoxe parochie die besloot om het op-
gehaald bedrag te verdubbelen, 1000 euro opgehaald voor Hun-
garian Interchurch Aid (HIA). Via de orthodoxe parochie kregen 
wij deze dankbrief van HIA (vertaald door vader Bernard Peck-
stadt): 

Dankzij uw bijdrage kunnen wij hulp bieden 
aan duizenden gezinnen die de verschrikke-
lijke oorlog ontvluchten. In deze huidige huma-
nitaire crisis is HIA ter plaatse om mensen in 
nood te helpen, ongeacht aan welke kant van 
de grens ze hulp zoeken. HIA’s regionale kan-
toren in Berehovo, Lviv en Kiev werken onver-
moeibaar door om ontheemden in Oekraïne te 

ondersteunen. Met drie kantoren die het hulpwerk coördineren, 
bestrijken onze activiteiten nu 17 regio’s in Oekraïne: van de 
meest westelijke gebieden tot in het gebied dicht bij de frontlinie 
in het oosten. HIA biedt verschillende soorten hulp: van tastbare 
voedselhulp in natura tot gemeenschapsgerichte en psychosociale 
hulp. We vervoeren regelmatig vrachtwagen-ladingen over de 
grens. HIA’s reactie op deze crisis is steeds veelzijdig en flexibel. 
Sinds het begin van de winter worden de mensen in Oekraïne ge-
confronteerd met een extreem moeilijke situatie. Er is in toene-
mende mate behoefte aan steun in natura, waarbij het verstrek-
ken van voedselhulp van goede kwaliteit momenteel een topprio-
riteit is. Vanaf de allereerste dagen van de oorlog hebben wij in 
Hongarije opvangcentra en steunen we de 
vluchtelingen uit Oekraïne die in ons land willen 
blijven of op weg zijn naar andere landen. Via 
ons ondersteuningscentrum voor vluchtelingen 
in Boedapest hebben we een breed scala aan 
diensten om deze Oekraïense gezinnen te hel-
pen die hun huis moesten verlaten. Sinds het 
uitbreken van de oorlog hebben we meer dan 
240.000 mensen in Oekraïne en Hongarije ge-
holpen.  
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HIA dankt alle mensen die deze actie hebben ondersteund heel 

hartelijk. Deze gulle gift is een belangrijke bijdrage voor haar hu-
manitaire inspanningen in Oekraïne en Hongarije. 

Oecumenische gebedsviering op 26 februari 
Op uitnodiging van de Vlaamse Karmelgemeenschap was er op zondag 
26 februari een oecumenische gebedsviering ter gelegenheid van het 

Unesco-jaar rond Thérèse van Lisieux. Bisschop Lode Aerts ging samen 
met pater Paul De Bois (provinciaal Vlaamse Karmel), pater Martin Faing-
naert (prior Karmel Brugge), deken Lieven Soetaert, rev. Augustine Nwae-
kwe, vader Bernard Peckstadt en ds. Jannica de Prenter voor in de ere-
dienst. Ook burgemeester Dirk De fauw was aanwezig. Zuster Gerda Ma-
ria van de Karmel van Vlamertinge gaf een zeer oprechte getuigenis, 

waarin zij vertelde hoe Thérèse van Lisieux haar heeft geïnspireerd in het 
navolgen van Christus in alle kleine dingen. In zijn homilie wees ook bis-
schop Lode Aerts hiernaar: Thérèse is juist in het lijden dat haar over-
kwam voor velen een voorbeeld geweest van moed, eenvoud en daad-
kracht. Haar kleine weg van de liefde verwijst steeds weer naar de weg van 
Christus. De andere voorgangers verzorgden een lezing en een voorbede. 

Onder deskundige begeleiding van Hanna Rijken en het Codarts Kerk-
muziek Ensemble klonken er een aantal prachtige liederen. Verstillende 
koorzang, samenzang en orgelmuziek wisselden elkaar af. De viering ein-
digde met het lied ‘Christus is de ware hoeksteen’. Het was opnieuw een 

sterke getuigenis van vriendschap en 
verbondenheid in de ene Heer. 

Christus is de ware hoeksteen 
die ons huis tezamen houdt, 
fundament waarop de muren 
steen voor steen zijn opgebouwd. 
Sion staat voor altijd stevig 
omdat het op hem vertrouwt. 

Stad van God en stad van vrede, 
door de hemel zelf bemind, 
waar het lied nooit onderbroken 
en in elke toonaard klinkt, 
waar men eensgezind de lofzang 
om Gods grote glorie zingt. 

Ds. Jannica de Prenter 
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Voor de kinderen 

 

Johannes 9: 1 – 41 
 
We lezen in het evangelie van Johannes (9: 
1-41) hoe Jezus een blinde man helpt om te 

zien, maar de mensen hebben het nog altijd 
moeilijk om te zien wie Jezus is. 

 
Zet de zinnetjes bij de juiste plaatjes en maak het veerhaal af in 
het vijfde vakje. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
o De farizeeën vragen zich af wie Jezus kan zijn. 
o De man gaat zich wassen en kan weer zien. 
o Jezus smeert modder op de ogen van de man. 
o De man vertelt aan de farizeeën wat er gebeurd is. 

o Jezus vertelt de man dat Hij door God gezonden is en 
de man gelooft in Hem. 
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Kan je de 5 verschillen vinden? 
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Erediensten 10.00 uur 

ZONDAG 5 maart -tweede van de 40-dagen- 

Heilig Avondmaal 

Thema De weg van het kruis: geroepen tot dragen 
Lezen Jeremia 15:15-20; Galaten 6:1-5;  

Mattheüs 16:21-28 
Predikant Ds. J. de Prenter -predikant VPKB Brugge- 
Ouderling Dhr. A. Eversen 
Diaken 
Lector 

Dhr. P. Hellebuck 
Mevr. G. Labeur 

Organist Dhr. D. de Beun 

Collecte Kerk 
Koffie Fam. van Groenigen 

ZONDAG 12 maart -derde van de 40-dagen- 

Predikant Dhr. A. Boekhout -pionier VPKB Oostende- 
Ouderling Mevr. A. Klifman 

Organist Dhr. A. Vangaever 
Collecte Diaconie 
Koffie Fam. Deceuninck 

ZONDAG 19 maart -vierde van de 40-dagen- 

Thema Ik beleed mijn schuld, en U vergaf mij 

Lezen Psalm 32:1-11; Romeinen 12:14-21;  
Mattheüs 18:21-35 

Predikant Ds. J. de Prenter -predikant VPKB-Brugge- 
Ouderling Dhr. A. Deceuninck 
Lector Mevr. A. Kutsch 
Organist Dhr. D. de Beun 

Collecte Kerk 
Koffie Fam. ten Kate 

ZONDAG 26 maart -vijfde van de 40-dagen- 

Thema Ik was verloren, maar U genas mij 
Lezen Jesaja 53:2-12; 1 Petrus 2:21-25;  

Mattheüs 8:14-22 
Predikant Ds. J. de Prenter -predikant VPKB Brugge- 
Ouderling Dhr. A. Eversen 
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Lector Dhr. J. van Groenigen 

Organist Mevr. L. Vercruysse 
Collecte Diaconie 
Koffie Fam. Klifman 

ZONDAG 2 april -zesde van de 40-dagen- 
Palmzondag 

Thema Wij waren gebonden, maar Hij maakt ons vrij 
 Psalm 107:1-16; Romeinen 6:16-23;  

Johannes 8:28-36 
Predikant Ds. J. de Prenter -predikant VPKB Brugge- 
Ouderling Mevr. A. Klifman 
Lector Dhr. W. Buijs 

Organist Mevr. A. van Holst 
Collecte Kerk 
Koffie Mevr. J. Wage en mevr. M. Lammens 

 

De koffiedienst is als volgt ingedeeld: 

Gelieve te ruilen als u niet aanwezig kunt zijn 

Zondag 9 april: mevr. E. Nguh en dhr. A. Eversen; zondag16 

april: fam. Van Groenigen; zondag 23 april: fam. Deceuninck; 

zondag 30 april: fam. ten Kate.   
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KERKENRAAD 

Predikant 
➢ Ds. Jannica de Prenter, 

–  050 35 50 84. 
- e-mail: j.a.deprenter@gmail.com 

 

Ouderlingen 

➢ Mevr. A. Klifman –  050 / 36.04.36 

Begoniastraat 15, 8310 Assebroek 

➢ Dhr. A. Eversen –  0495 / 22.88.37 
 Carolus de Vischstraat 18, 8200 Sint- Andries 

➢ Dhr. A. Deceuninck –  050 / 31.69.23 
 Rond den Heerdstraat 14, 8000 Brugge 

 

Diakenen 
➢ Mevr. M. Lammens –  050 / 39.64.66 
 Albert Dyserynckstraat 38, 8200 Sint Andries 

➢ Dhr. P. Hellebuck –  050 / 38.26.86 
 Veldstraat 46, 8200 Sint-Michiels 

 

Redactieraad van de Brugse Kerkbode 

Ds. Jannica de Prenter, Mevr. Riek van de Westeringh, 
Dhr. Albert Eversen, Dhr. Adriën Deceuninck en  

Ds. Erik Libbrecht. 
 

Bankrekeningen 

Kerkenwerk Protestantse Kerk Brugge 

BE61 2800 2025 1617 (IBAN) - GEBA BE BB (BIC) 

Diaconie 

BE84 0014 4613 0459 (IBAN) - GEBA BE BB (BIC) 

t.n.v. Diaconie Verenigde Protestantse Kerk Brugge 

VZW Vrienden  

BE10 0000 1658 7404 (IBAN) - BPOT BE B1 (BIC) 

t.n.v. Vrienden Protestantse Kerk Brugge 
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