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Inleidend woord 

In deze eerste kerkbode van 2023 is er weer genoeg te lezen. De 
meditatie blijft in de sfeer van de bidweek voor de eenheid van 
de christenen en gaat over Psalm 133, een vreugdevol lied over 
de waarde van broederschap en zusterschap. In deze kerkbode 
vindt u ook een terugblik op de bidweek voor de eenheid van de 

christenen, een verslag van vzw De Vrienden, berichten van de 
Kerkenraad en Bestuursraad, en een vooruitzicht op een aantal 
mooie gemeenteactiviteiten. Ook is er nieuws uit onze 
zustergemeente in Oostende en uit de nationale kerk.  

Namens de redactieraad wens ik u veel leesplezier. 

Ds. Jannica de Prenter 
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Overdenking: houd de liefde in ere en wees één! 

Psalm 133 (NBV21) 

1Een pelgrimslied van David. 

Hoe goed is het, hoe heerlijk 
als broeders bijeen te wonen! 
2Goed als olie op het hoofd 
die neervalt op de baard, 

de baard van Aäron, 
en neervalt op de hals van zijn gewaad, 
3als de dauw van de Hermon 
die neervalt op de bergen van Sion. 
Daar geeft de Heer zijn zegen: 
leven voor altijd. 

Psalm 133 is een korte en vreugdevolle Psalm over de zegen van 
de broederlijke en zusterlijke liefde. Psalm 133 is een prachtig 
lied omdat er geen enkel hard woord valt. Louter vreugde. ‘Joy-
ful, joyful’, zingt een bekend gospellied. Wat een zegen is het als 
je bij een gemeenschap mag horen, waar mensen ééndrachtig en 

eensgezind samenkomen. Als er geen scheidingsmuren zijn, als 
je de verbondenheid ervaren mag met God en met elkaar, als je 
voelt hoe de samenbindende kracht van Gods Geest door de 
ruimte waait. Maar het gaat niet altijd goed tussen broeders en 
zusters. Door meningsverschillen en conflicten kan er ook wan-

trouwen groeien, rivaliteit en afkeer. Wat kun je dan doen om de 
eenheid te herstellen? In deze overdenking over de eenheid neem 
ik u mee naar Psalm 133 en de Filippenzenbrief.  

Een pelgrimslied 
Psalm 133 is een lied van Hamaäloth, een traplied. Het is het 
één na laatste gezang in het bundeltje pelgrimsliederen dat het 

Psalter kent (Ps 120–134). Nog even en de pelgrims zullen sa-

menstromen in de tempel. Met een beetje verbeelding kun je het 
voor je zien. Na een lange en vermoeiende reis langs bergen, vlak-
ten en dalen, komen pelgrims vanuit alle richtingen aan in Je-
ruzalem. De stad stroomt vol: mannen, vrouwen en kinderen uit 
alle twaalf stammen van Israël. Ze ontmoeten elkaar bij de tem-

pel. Het is een geroezemoes, een gezellige drukte. Weldra zullen 
ze het tempelplein betreden en zal het zegenlied uit Psalm 134 
klinken. Maar eerst zingen ze samen Psalm 133. 
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Zie, hoe goed het is! 

Het eerste vers van Psalm 133 begint met een verwonderde ju-
belkreet: zie toch hoe goed, hoe heerlijk het is als broeders één-
drachtig samenwonen! De woorden goed en heerlijk vullen el-
kaar wederzijds aan. Het woord ṭôḇ kan naast ‘goed’, ook mooi of 

schoon betekenen. Al op de eerste bladzijde van de Bijbel komen 
we het tegen. Wanneer God de aarde schept, de planten, de die-
ren en de mensen, horen we steeds hoe ṭôḇ, hoe goed het is in 

Gods ogen. Wat goed is, heeft een objectieve kant. Je kunt het 
zien met je eigen ogen. Maar er is ook een subjectieve werkelijk-
heid. Dat wordt uitgedrukt met het woordje nāʿîm, dat ook ver-

want is met de naam Naomi. Dat betekent ‘aangenaam’, ‘welda-
dig’, ‘heerlijk’ of zelfs ‘liefelijk’. Wat goed is aan de eenheid tussen 

broeders en zusters ervaar je ook met je hele hart. Het is heerlijk 
en je voelt je er goed bij. 

Een afdalende beweging 

De dichter van Psalm 133 werkt het geluk dat uitgaat van broe-
der- en zusterschap vervolgens verder uit in twee poëtische beel-

den. Tot drie keer toe komen we in de verzen 2-3 ook het werk-
woord ‘neervallen’ (Hebr. yāraḏ) tegen. Deze twee beelden heb-

ben dus een beweging met elkaar gemeen: ze komen ons tege-
moet in een afdalende richting. Geluk en zegen dalen over ons 
neer als olie, als dauw.  

Goed als olie op het hoofd 
‘Goed als olie op het hoofd’: zo be-
gint vers 2. Weer staat daar het 
woordje ṭôḇ. De dichter neemt ons 

mee naar het hart van de tempel 
in Jeruzalem, naar de kring van 
priesters, en het moment waarop 

Aäron tot hogepriester gewijd 
wordt. Het staat allemaal be-
schreven in het achtste hoofdstuk 
van het boek Leviticus. Met heer-

lijk geurende zalfolie die de hele ruimte doordrenkt met haar wel-
dadige geur, zalft Mozes de tabernakel. Tot zeven keer toe be-

sprenkelt hij het altaar. En dan neemt hij een deel van de zalf, 
en giet die over het hoofd van zijn broer. De olie druipt over zijn 
haren, naar zijn baard, en druppelt van zijn baard op de zoom 

Vriendschap is zacht als olie  

© Pixabay 
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van zijn priesterkleed. Olie heeft in de Bijbel met gastvrijheid en 

broederschap te maken. We hoeven maar te denken aan Psalm 
23, aan de goede herder, die mij aan zijn tafel nodigt. Die mijn 
hoofd zalft met geurende olie en mijn beker vult, totdat hij over-
vloeit. Zo is het ook met broederschap en vriendschap. Daar 
waar mensen ééndrachtig samenkomen, daar vloeit vreugde, zo-
als olie die druipt van de baard van Aäron. Vriendschap is als 

olie: zacht en verzorgend voor de ziel; een heerlijke geur die de 
hele ruimte doordringt (cf. Spr 27:9). 

Fris als morgendauw 
Dan neemt de dichter ons mee 
naar het Hermongebergte, de 

hoogste berg van Israël. Van 
Jeruzalem reizen we helemaal 
naar het noorden van Israël, 
een reis van zo’n 200 km. Daar 
ligt eeuwige sneeuw. Dagelijks 
daalt de dauw neer op het ge-

bied omdat ’s nachts de tem-
peraturen 10-15 graden dalen. 
De dauw die naar beneden sij-
pelt van de bergen, bevloeit het hele gebied, dat het hele jaar 
door groen en vruchtbaar blijft. Hier ontspringt ook de Jordaan, 
die letterlijk ‘afdaler’ (afgeleid van hetzelfde werkwoord yāraḏ) 

betekent. Het gebied aan de voet van de Hermon is een waar 
paradijsje. Je vindt er waterbronnen, weelderige watervallen, 
stroompjes en beekjes. Het bruist er van het leven. In de bergen 
van Sion, waar Jeruzalem ligt, is dat anders. Daar zijn de heu-
vels in de zomer doorgaans dor en droog, en verschroeien de ge-
wassen wanneer de morgendauw uitblijft. Ook vandaag is dat 
nog zo. Landbouw is in de heuvels van Jeruzalem volledig afhan-
kelijk van irrigatie. 

Vriendschap doordrenkt alles met vreugde 
De dichter bedoelt natuurlijk dat de dauw die neerdaalt uit de 
hemel het land zegent met vruchtbaarheid. Het doordrenkt en 
bevloeit de aarde, zodat gewassen opschieten. Van noord tot zuid 

drupt de dauw over het land. En zo is het ook met broederschap 
en vriendschap. Zoals de zomerse dauw het hele land bevochtigt, 
zo doordringt vriendschap en liefde de hele gemeenschap, waar 

Als morgendauw die het veld bevloeit  

© Unsplash 
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ééndracht zich plant onder broeders en zusters. Iedereen wordt 

er beter van. Zoals de morgendauw die de aarde zegent, zo druipt 
Gods genade van boven naar beneden en proeven mensen de 
vruchten van Gods Geest die hen ééndrachtig samenbindt. Daar 
vloeien liefde en blijdschap, vrede en verdraagzaamheid, vrien-
delijkheid en goedheid, trouw, zachtmoedigheid en zelfbeheer-
sing (Gal 5:22).  

Als Psalm 133 zich omkeert 
Eensgezindheid, broederschap en liefde… we weten allemaal dat 
het niet altijd van een leien dakje gaat. Het kan schuren tussen 
broeders en zusters. Als vijandschap begint te woekeren, kan 
ook dat de hele gemeenschap gaan doordringen. Ook de Bijbel 

staat daar vol van, van rivaliteit en strijd. We hoeven maar te 
denken aan de vele broederverhalen in het boek Genesis. Aan 
Jakob en Esau, aan Jozef die door zijn broers verraden wordt. 
Tekenend is het verhaal van Kaïn en Abel in Gen 4. Het is het 
antiverhaal van Psalm 133. In blinde jaloezie slaat Kaïn zijn 
broer dood. Wanneer de Enige hem ter verantwoording roept, en 

vraagt waar Abel, zijn broeder is, klinken er tegenwerpingen en 
goedpraterij. Ben ik dan mijn broeders hoeder? De Eeuwige ver-
bindt deze broedermoord uitdrukkelijk met vruchtbaarheid. 
Omdat de aarde schreeuwt om het vergoten bloed van Abel, zal 
het land dat hij bewerkt nooit meer vruchtbaar zijn (Gen 4:11-
12). 

Hoe houd je de eenheid vast? 
Je inzetten voor de eenheid en de onderlinge liefde is een blij-
vende opdracht voor elke christelijke gemeenschap. In de Filip-
penzenbrief geeft Paulus een praktische richtlijn mee hoe aan 
die eenheid gewerkt kan worden. Het tweede hoofdstuk van de 
Filippenzenbrief begint met blijdschap… diezelfde blijdschap om 

de vriendschap en broederschap die we ook tegenkomen in 
Psalm 133. Wanneer Paulus hoort dat er in de gemeente van 
Filippi een grote verbondenheid is gaan leven met Christus en 
met de Geest, en dat zij elkaar tegemoet treden met ontferming 
en medeleven, ontspringt de vreugde in zijn hart. Maar Paulus 
weet als geen ander hoe broos de eenheid kan zijn. Daarom 

vraagt hij hen om hem volkomen gelukkig te maken door de een-
heid in de gemeente centraal te stellen: “maak mij dan volmaakt 
gelukkig door eensgezind te zijn, één in liefde, één in streven, 
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één van geest” (Fil 2:2). Paulus geeft hun vervolgens drie richt-

lijnen mee, drie handvaten die de mensen van Filippi en ook ons 
helpen om daadwerkelijk handen en voeten te geven aan die een-
heid. 

Wees eensgezind 
Eenheid wordt in de eerste plaats zichtbaar in eensgezindheid. 
De Griekse uitdrukking voor eensgezindheid (to auto phronète) 

zou je ook kunnen vertalen met ‘op hetzelfde bedacht zijn’. Ook 
de liefde moet één zijn, op hetzelfde gericht zijn, en er moet één 
geest zijn. Letterlijk staat er eigenlijk: één van ziel zijn. Alles wijst 
hier in één richting: in de gemeente moet niet alleen een eenheid 
bestaan van overtuiging en geloof, maar ook een eenheid in han-

delen. De liefde waarmee we ons inzetten voor God en voor el-
kaar, moet gericht zijn op een gemeenschappelijk doel. Wanneer 
mensen op dezelfde koers zitten, dan vullen zij elkaar perfect 
aan. Alle gaven in de gemeente worden op een goede manier be-
nut. 

Geen geldingsdrang 

Dan komt Paulus in vers 3 met een tweede richtlijn: ‘handel niet 
uit geldingsdrang of eigenwaan, maar acht in alle bescheiden-
heid de ander belangrijker dan uzelf’. Paulus zet hier een hou-
ding van bescheidenheid voorop. Wat eenheid brengt, is een die-
nende houding, waarbij mensen het welzijn van de ander cen-
traal zetten. Paulus kaart hier iets aan dat o zo menselijk is, en 
we allemaal wel herkennen. In de Griekse tekst komen we het 
woord epipheia tegen. De NBV vertaalt het met geldingsdrang, 

maar vaak betekent het ook ‘twisten’ of ‘ambitie’. De kerk heeft 
eraan geleden. Meningsverschillen en theologische discussies 
waarin men zo vurig op het eigen punt ging staan, dat er twist 
en strijd ontstond. Het christelijke verhaal is een verhaal van 

scheuren en barsten, en vloekt met het Hogepriesterlijk gebed, 
het aangrijpende gebed van Jezus vlak voordat hij gearresteerd 
wordt; zijn verlangen dat zijn leerlingen één mogen zijn, zoals Hij 
en de Vader één zijn (Joh 17:21). 

Stel je nederig op 

In vers 3 laat Paulus het Griekse woord voor nederigheid of be-
scheidenheid vallen (tapeinophrosunè). Dat is de derde prakti-
sche richtlijn. Letterlijk betekent dit woord: jezelf laag stellen. 
Paulus legt het ook uit: zie de ander als belangrijker dan jezelf; 
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denk niet alleen aan je eigen belangen, maar in alles wat je doet 

ook aan de belangen van de ander (Fil 2:3-4). Dat is een wijze 
raad… om steeds in alles wat we doen te denken aan alle menin-
gen en stemmen. Rekening houden met elkaar, steeds op de an-
der gericht zijn en luisteren naar elkaar: dat schept eenheid en 
broederschap. ‘Laat onder u de gezindheid heersen die Christus 
Jezus had’ (Fil 2:5). Dat is een opdracht, een heel concrete roe-

ping voor elke christelijke gemeenschap.  

Laat het groeien! 

Waar bescheidenheid, nederigheid en dienstbaarheid centraal 
staan, daar groeit de verbondenheid en de eenheid tussen broe-
ders en zusters. Dan kun je zingen: zie toch hoe goed het is en 

hoe heerlijk als broeders en zusters samenleven. Maar de een-
heid tussen mensen moet wel een kans krijgen, het moet de 
ruimte krijgen om te gedijen. De onderlinge verbondenheid groeit 
als wij dienstbaar zijn aan elkaar, als we de ander ondanks onze 
verschillen kunnen liefhebben en een houding vooropstellen van 
bescheidenheid en nederigheid. Dat is een vruchtbare bedding 

voor groei. Want waar mensen elkaar de ruimte geven, daar kun-
nen talenten volop tot bloei komen. Met Paulus kan in dankbaar 
glimlachen als ik zie hoe sterk uw verbondenheid is en hoe men-
sen spontaan met voorstellen komen om te helpen. Moge God 
zijn kerk blijven zegenen met zijn mildheid en goedheid; dat de 
dauw van zijn genade steeds over ons mag neerdalen, en wij 

groeien mogen in onderlinge verbondenheid en trouw. 

Ds. Jannica de Prenter 
 
 
 

Verlof predikant 

Ds. Jannica de Prenter heeft verlof van 11 februari t/m 19 fe-
bruari 2023. Gelieve u tot de kerkenraad te wenden indien u in 
deze periode pastorale zorg nodig hebt. 

De Kerkenraad 
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Gemeentenieuws Brugge 

Terugblik Bijbeldag 
Op zaterdag 14 januari ontmoetten de Leuvense Havengroep en 
de mensen van onze Bijbelbabbel elkaar voor een boeiende 
Bijbeldag in Brugge. In de voormiddag lazen de deelnemers 
Psalm 119 met elkaar en gingen ze in gesprek over hun 

geloofsweg en hoe uitdagend het is om in deze tijd te kiezen voor 
het geloof. Er volgde een liturgisch moment met gebed en 

samenzang en daarna 
een maaltijd met soep 
en brood. In de na-
middag trok de groep 

naar Biblia, waar 
Nadine Van Parys hen 
op inspirerende wijze 
liet kennismaken met 
het nieuwe Bijbels 

belevingscentrum van 
Brugge. Het was een 
fijne dag die smaakt 
naar meer. Volgende 
afspraak in Leuven? 

Televisiedienst op zondag Cantate 

Noteer 7 mei 2023 alvast in uw agenda, want op zondag Cantate 
(Zondag zingt) wordt de eredienst in ’t Keerske rechtstreeks 

uitgezonden op de VRT. Het thema van de eredienst zal zijn: ‘zing 
voor de Heer een nieuw lied’! We zullen van deze gelegenheid 
gebruik maken om er een feestelijke eredienst van te maken, 
waaraan ook het koor zal meewerken. De koorrepetities zullen 

starten vanaf maandag 6 maart, steeds om 18.30u in de kerk. 
Graag wijzen we u ook alvast op het volgende: 

• Op zaterdag 6 mei zal er een repetitie zijn in de kerk van 
13.30u tot 17.00u. Daarvoor worden alle medewerkers 
(ambtsdragers, lectoren en koorleden) verwacht. 

• Op zondag 7 mei moeten alle kerkgangers om 8.00u al 
aanwezig zijn. Om 8.15u start de soundcheck, gevolgd door 
een generale repetitie alvorens de uitzending om stipt 10.00u 
begint.  
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Psalmenwandeling in Brugge op 1 juli 2023 

Een Psalmenwandeling laat je proeven van de diepe woorden van 
de Psalmen. In Nederland werden er al vele inspirerende 
Psalmenwandelingen georganiseerd. Het programma van de 
Psalmenwandeling is eenvoudig: een wandeling van 3-4 km 
waarbij er veel moois te ervaren is; poëzie die aan het denken 
zet; muziek die het hart raakt, 

een middaggebed dat bezinning 
brengt en onderweg genoeg 
ruimte voor ontmoeting en 
gesprek. Ds. Louis Wüllschleger 
is één van de initiatiefnemers. 
Op zaterdag 1 juli organiseert 
hij samen met ds. Jannica de 
Prenter een Psalmenwandeling 
in Brugge. Tijdens deze 
wandeling in Vlaanderens 
schoonste stad laten we de 
deelnemers iets ervaren van de mooiste godshuizen van Brugge 

en geven we hun ook een inkijkje in de geschiedenis van het 
protestantisme in Brugge. Aan deze Psalmenwandeling werken 
ook Marjolein de Wit (fluit), Anja van der Maten (hobo) en Martin 
Zonnenberg (orgel) mee. Het maximaal aantal deelnemers is 50. 
We verwachten een 30-tal aanmeldingen uit Nederland. Op 
zondag 2 juli gaan ds. Louis Wüllschleger en ds. Jannica de 

Prenter samen voor, en werken ook de muzikanten mee aan de 
eredienst. Onthoud dus ook alvast het weekend van 1 en 2 juli. 
Meer info over het programma van de Psalmenwandeling op 1 
juli volgt in de komende maanden. 

Hou(d) vast: belijdeniscatechese 

Vanaf woensdag 25 januari is er 
een belijdenisgroepje gestart. In 9 
bijeenkomsten gaan we samen op 
weg en gaan we in gesprek over 
God, zijn schepping, over Jezus, de 
opstanding, de doop, de heilige 

Geest en de kerk. We werken met 
het boekje: ‘Hou(d) vast: om 
vandaag je geloof te belijden’.  
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Tijdens de Pinksterdienst van 28 mei hebben de deelnemers de 

gelegenheid om belijdenis te doen tijdens een feestelijke 
eredienst. De bijeenkomsten (inclusief lunch) gaan steeds op 
woensdag door van 11.00u tot 13.30u in ’t Keerske en worden 
begeleid door ds. Jannica de Prenter en Albert Eversen. Datums: 
8 februari, 22 februari, 8 maart, 22 maart, 5 april, 19 april, 3 
mei en 17 mei. 

Bijbelbabbel 
De Bijbelbabbel gaat weer van start vanaf vrijdag 3 februari, 
tweewekelijks op vrijdagavond. We gaan weer verder met het 
boekje ‘geloven met Petrus’. Op de Bijbelbabbelavonden gaan we 
op een interactieve manier aan de slag met de Bijbel. Er is veel 

ruimte voor gesprek en het delen van geloof. Iedereen is daarbij 
van harte welkom. 

40-dagentijdkalender 

Vanaf zondag 26 februari zijn er 
voor wie dit wil 40-dagen-
tijdkalenders te krijgen. Deze 

kalender helpt je om toe te leven 
naar Pasen. Voor elke dag is er 
een Bijbeltekst, een overdenking, 
een vraag om over na te denken, 
en een gebed of lied.  

Overzicht activiteiten 

VRIJDAG 3 FEBRUARI 19.30 uur Bijbelbabbel 

WOENSDAG 8 FEBRUARI 11.00 uur Belijdeniscatechese 

DONDERDAG 16 FEBRUARI 19.00 uur Info avond Komerbi (“de Vrienden”) 

DINSDAG 21 FEBRUARI 14.00 uur Kerkenraad 

WOENSDAG 22 FEBRUARI 11.00 uur Belijdeniscatechese 

WOENSDAG 3 MAART 19.30 uur Bijbelbabbel 

MAANDAG 6 MAART 18.30 uur Koorrepetitie 

WOENSDAG 8 MAART 1100 uur Belijdeniscatechese 

Ds. Jannica de Prenter 
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Van de Kerkenraad 

De kerkenraad stelde in december vast dat de streefbedragen voor de 
goede doelen van de diaconie niet gehaald worden. De penningmeester 
meldde dat de bijdragen voor de kerk ook zijn gedaald. Dit komt deels 
omdat het aantal bezoekers op zondag is gedaald. In 2019 kwamen er 
gemiddeld 44 mensen naar de dienst. In 2022 haalden we een gemiddelde 

van 33 mensen.  

Mede op vraag van de bestuursraad, besloot de kerkenraad dan ook om 
vanaf februari terug over te gaan op het collecteren voor kerk en diaconie 
in de eredienst, zoals vóór corona. Het mandje bij de uitgang komt te ver-
vallen. De kerkenraad stelde inmiddels een aangepast plan voor 2023 op 
voor de streefdoelen van de diaconie. Op de gemeentevergadering in april 
zullen we de situatie evalueren.  
De Kerkenraad 

Verkiezingen bestuursraad 

Aan alle belangstellenden wordt er medegedeeld dat er 2 vacatu-

res zijn binnen de bestuursraad van Brugge. Enkel personen die 
aan de volgende voorwaarden voldoen, komen in aanmerking om 
lid te zijn van de bestuursraad: 

1) Protestant zijn. 
2) De volle leeftijd van 18 jaar hebben op het ogenblik van de 

verkiezing.  
3) In de bevolkingsregisters ingeschreven zijn van de ge-

meente of van een gemeente van de gebiedsomschrijving 
van VPKB Brugge. 

Uitsluitend schriftelijke kandidaturen komen in aanmerking. Zij 
moeten vóór 6 maart 2023 ingediend zijn bij de scriba van VPKB 
Brugge. Gelieve uw kandidatuur te richten aan: 

Dhr. Adriën Deceuninck 
Rond den Heerdstraat 14 
8000 Brugge 

Na 19 maart 2023 zullen de naam, voornaam en volledig adres 
van de kandidaten bekendgemaakt worden door uithanging op 
het mededelingenbord van de protestantse kerk te Brugge. 

Opgemaakt op 10 januari te Brugge, 
door Dhr. Adriën Deceuninck en ds. Jannica de Prenter (aange-
stelde verantwoordelijke van VPKB Brugge). 
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Nieuws van de diaconie: onze goede doelen 

Het is goed om af en toe eens te bekijken of de giften die we doen 
nog goed terecht komen en of er misschien nieuwe doelen zijn 
die onze aandacht en onze steun verdienen. 

Zo is tijdens de laatste gemeentevergadering 
door een gemeentelid onze aandacht gevraagd 
voor UNICHIR. Dat is een organisatie waarvan 
chirurg Reginald Moreels de bezieler is. Hij 
werkt met zijn team gratis en vrijwillig in Beni, 
Oost-Congo. In zijn laatste nieuwsbrief vraagt 
hij bijvoorbeeld chirurgische instrumenten die 

noodzakelijk zijn om een keizersnede goed te laten verlopen. 
Deze organisatie hebben we al gesteund maar u kunt dat ook 
rechtstreeks doen en zo in aanmerking komen voor een 
belastingvoordeel. 

Stichting PELICANO is een ander goed doel dat 
vooral gericht is op kinderen in België en hun 
gezin. Die organisatie is actief sinds 2008 en 
pakt kinderarmoede aan door in de eerste plaats 
te voorzien in de primaire behoeften zoals gezond 
voedsel, warme kleren voor in de winter, het 
nodige schoolgerief in september enz.... De kinderen worden 
aangemeld door scholen, het OCMW of sociale diensten. 
Stichting Pelicano begeleidt de kinderen totdat ze volwassen zijn, 
een diploma behaald hebben en op eigen benen kunnen staan. 
Ook deze organisatie kunt u rechtstreeks steunen en zo een 
belastingvoordeel bekomen. 

Met het BIJBELHUIS in Antwerpen verdient 
nog een ander doel onze belangstelling. Het 
Bijbelhuis is al ongeveer 50 jaar actief in 
Antwerpen-Noord. Er is een grote diversiteit 
die de buurt interessant en uitdagend maakt. 

Wekelijks organiseert het Bijbelhuis activiteiten zoals kinder- en 
jongerenclubs, huiswerkbegeleiding, sportmiddagen, bijbel- en 
thema-avonden, uitstapjes, naaiateliers en buurtmaaltijden. In 
het werk ligt een belangrijk accent op het aangaan en 
onderhouden van vriendschappen. Op die manier laten de 
medewerkers de aanwezigheid van Christus zien en voelen aan 
mensen die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken. 
Mirjam Lammens 
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Pas als je iemand hebt 

die met je lacht en met je grient 
dan pas kun je zeggen: 
ik heb ‘n vriend 

Toon Hermans 
 

Op maandag 2 januari vernamen wij 
dat Leo Peere is overleden. De dank-
dienst voor het leven van Leo vond 

vrijdag 6 januari plaats bij Uitvaart-
centrum Bleyaert in Sint-Kruis. In 
deze warme dankdienst, die geleid 
werd door onze dominee Jannica de 
Prenter, kwamen ook mensen van 
Open Balie aan het woord. De grote 

opkomst van mensen uit de katho-
lieke kerk, de Pinksterkerk, onze ge-
meente, Open Balie en Poverello liet 
zien hoe geliefd Leo was. Leo was een 
eenvoudig mens. Hij viel niet op of 
stond vooraan met zijn mening, al 

had hij die zeker wel. Hij was voor velen een vriend. Leo had een 
grote kennis van klassieke muziek. Bij Open Balie verblijdde hij 
de mensen geregeld door te spelen op zijn melodica. Hij was ont-
zettend muzikaal. Trots kon hij ook vertellen over zijn tijd bij de 
fanfare. Negatief spreken over andere mensen deed hij nooit, ten-
zij het over Anderlecht ging. Want fier was hij op zijn Club 

Brugge. We kunnen het voor ons zien, hoe hij hier geregeld bin-
nenkwam gestiefeld in ons Keerske; vaak aan de late kant, maar 
dat deerde helemaal niets. Met zijn Club-Brugge sjaaltje om zijn 
nek; het blauw-zwart waar hij zo fier op was. Ondanks alles wat 
hij heeft meegemaakt aan teleurstelling, de angsten ook die hij 
kon ervaren over het tumult in deze wereld en het verval van de 

schepping, is hij nooit verbitterd geraakt. Hij bleef een eenvoudig 
en vriendelijk mens; overal graag gezien. Een vriend voor velen. 
We zullen hem missen in ons midden. Dankbaar namen we op 

In Memoriam 
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vrijdag 6 januari afscheid: om wie hij was en wat hij voor veln 

betekend heeft. Dankbaar zijn we ook voor de liefdevolle hulp die hij 
ontving van Adriën Deceuninck, Benjamin Deblauwe, priester An-
toon Vandeputte en de medewerkers van Open Balie en Poverello. 

 

 Doorgrond mij, God 
 en ken mijn hart, 

 pijl mij, weet wat mij kwelt. 
 Zie of ik geen verkeerde weg ga, 
 en leid mij over de weg 
 die eeuwig is. 

 Psalm 139:23-24 
 

 

Kort na het overlijden van Leo, vernamen wij ook dat mevr. Annie 
Dendievel overleden is. We werden door de familie niet geïnfor-
meerd over het overlijden. Mevr. Dendievel kende veel verdriet in 
haar leven. Annie kwam een tijd geleden regelmatig naar de ere-
diensten. In onze gemeente vond ze een plaats waar ze haar ver-

haal kwijt kon. Moge zij omgeven zijn door Gods stralend licht 
en rusten in vrede. 

Ds. Jannica de Prenter 
 

Van de vzw De Vrienden van de Protestantse Kerk 

van Brugge 

Infoavond Komerbi (Goed doel 2023-2024) 

U wordt allen hartelijk uitgenodigd op de info avond op donder-
dag 16 februari om 19 uur. De verantwoordelijke, mevrouw Sa-
mira Helsmoortel, geeft uitleg over het doel en de werking van 

deze VZW, een jeugdwelzijnsorganisatie door en voor jongeren. 
Dus allen hartelijk welkom op deze avond, het bestuur zorgt voor 
een lekker kopje koffie of thee met een koekje. 

Lidgeld VZW “De Vrienden” 
In het artikel over de heropstart van de VZW in het september-

nummer (2022) van de kerkbode kon u lezen dat er vanaf 2023 
weer lidgeld zal gevraagd worden. Het bestuur van de VZW wil 
het vuur van de inflatie niet verder aanwakkeren en heeft 
daarom besloten om de prijs voor het lidmaatschap op € 10 per 
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persoon te houden zoals in 2019. Vanaf januari 2023 kunt u dit 

betalen aan Gaby Labeur of bij voorkeur storten op de bankre-
kening van de VZW Vrienden:  
BE 10 0000 1658 7404. 

Terugblik op de nieuwjaarsreceptie  
Op zondag 22 januari organiseerde het bestuur van “De Vrien-

den” de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie. Na een woordje over het 
voorziene programma voor 2023 door de voorzitter, Patrick Hel-
lebuck, werd het glas geheven op het jaar 2023. Het werd een 
fijne bijeenkomst, waarbij een grote verbondenheid voelbaar 
was. Dank aan allen die meegeholpen hebben dit te realiseren. 

De Vrienden op stap: 
Oog in oog met de dood 
Je moet het maar doen, een 15-
tal mondige, levendige, soms 
eigenwijze protestanten rond-
gidsen op een tentoon-stelling 
rond Maria en haar sterven. 
Toch wist onze gids Catherine 
ons meer dan anderhalf uur ze-

ker te boeien met heel wat in-
formatie en interactie rond 

dood, devotie, legendes, tradities en kunst. De micro mocht wel 
wat luider staan, maar ik denk wel dat we een interessante rond-
leiding genoten. Wat is onze volgende uitstap? Graag binnen-
kort. 

Verslag door Adriën Deceuninck 
en Gaby Labeur 
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Uit de oecumene: terugblik bidweek 

Hoe goed is het, hoe heerlijk 

als broeders bijeen te wonen! 
Goed als olie op het hoofd, 
die neervalt op de baard, 
de baard van Aäron, 
en neervalt op de hals  
van zijn gewaad, 

als de dauw van de Hermon 
die neervalt op de bergen van Sion. 
Daar geeft de HEER zijn zegen: 
leven voor altijd. 
Psalm 133 

De oecumene bloeit in Brugge: de vriendschap tussen kerken is 
aan het groeien; door het jaar heen zijn er tal van oecumenische 
activiteiten die christenen van verschillende achtergronden 
samenbrengen, waardoor goede relaties versterkt worden. 
Tijdens de bidweek voor de eenheid komt die vriendschap sterk 

tot uiting. De bidweek werd al ingezet op zondag 15 januari, toen 
de Anglicaanse en protestantse gemeenschap in ’t Keerske 
samenkwamen voor een gezamenlijke eredienst. In de 
verkondiging – verzorgd door ds. Jannica de Prenter – stond 
Jesaja 1 centraal, de thematekst van de bidweek: een 
vlammende profetie die oproept tot ommekeer, zodat hart en 
handelen weer in overeenstemming zijn met elkaar. ‘Zoek het 
recht, houd tirannen in toom, bied wezen bescherming, sta 
weduwen bij’ (Jes 1:17). Zonder diaconaat, wordt het gebed een 
lippendienst. Rev. Augustine Nwaekwe ging daarna voor in de 
eucharistie; Andrea Lowry en Marilyn Williams zongen een 
aantal prachtige Engelse hymnen.  

Op zaterdag 21 januari was er een oecumenische vesperviering 
in de orthodoxe kerk, waarbij ook Metropoliet Athenagoras en 
bisschop Lode Aerts aanwezig waren. Aan het eind van de viering 
sprak bisschop Athenagoras over het belang van de dialoog 
tussen kerken op het internationale toneel. De oorlog in 
Oekraïne verscheurt momenteel de orthodoxe kerken, waardoor 
broeders en zusters vijanden worden. Daarom zijn gesprekken 
tussen kerken op het internationale niveau (Wereldraad van 
Kerken en KEK) van het grootste belang. Ds. Jannica de Prenter 

Twee bisschoppen met elkaar in ge-

sprek 
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sprak over de vriendschap en samenwerking tussen kerken in 

Brugge. Een voorbeeld daarvan is de oecumenische Bonhoeffer-
kring die doorging in de Adventstijd onder begeleiding van 
priester Stijn Vanhee en ds. Jannica de Prenter. Zeker twintig 
mensen uit ruim tien verschillende kerkgemeenschappen deden 
mee, en gingen met elkaar in gesprek over de Bijbel en teksten 
en gedichten van Dietrich Bonhoeffer. Dankzij de bestuursraad 

van VPKB Brugge die voor de kosten van de maaltijden wilde 
instaan en de vrijwillige bijdragen van de deelnemers, bracht dit 
initiatief €500 op voor Filoptochos, het goede doel van de 
orthodoxe parochie en pastorale eenheid St. Donatianus.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Nadat het geldbedrag officieel overhandigd werd, kondigde Vader 
Bernard Peckstadt aan dat het geldbedrag besteed zal worden 

voor de hulp aan vluchtelingen uit Oekraïne en aan mensen die 
in Oekraïne leven in moeilijke en erbarmelijke omstandigheden. 
Het bedrag van €500 euro wordt door de orthodoxe parochie 

Sfeerbeelden van de oecumenische vesperviering op 21 januari 2023 
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verdubbeld met de steun die Filoptochos ontving vanuit de 

orthodoxe parochie. Om ervoor te zorgen dat het geld ook goed 
terechtkomt besloten vader Bernard Peckstadt en ds. Jannica de 
Prenter om het geld over te maken aan de Hongaarse 
interkerkelijke hulporganisatie ‘Hungarian Interchurch Aid’ (HIA) 

Deze organisatie werd in 1991 opgericht door Hongaarse 
protestantse en Orthodoxe kerken. Als één van de grootste en 

internationaal erkende liefdadigheidsorganisaties in Hongarije, 
heeft HIA in meer dan 40 landen hulp verleend aan mensen in 
nood. HIA geeft hulp aan vluchtelingen uit Oekraïne die in de 
grensgebieden worden opgevangen. Maar ook in Oekraïne is HIA 
al meer dan 25 jaar permanent aanwezig. Sinds de oorlog van 
2022 verzorgde HIA belangrijke humanitaire en ontwikkelings- 

hulp in 10 regio’s en 543 nederzettingen in Oekraïne. Al meer 
dan 578 Oekraïners konden zo genieten van deze steun. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

De bidweek voor de eenheid van de christenen werd afgesloten 
op zondag 22 januari met de vespersviering in de St.-
Salvatorskathedraal, waarin bisschop Lode Aerts samen met de 
de voorgangers van de andere kerken voorging. De viering werd 
muzikaal opgeluisterd door het Kathedraalkoor onder leiding 
van Ignace Thevelein. Na afloop was er in de zeer koude 

kathedraal nog een gezellig samenzijn onder het genot van een 
drankje. De warmte van de vriendschap bleek ook hier sterker 
dan de kou. Tijdens deze bidweek bleek nogmaals dat broeder- 
en zusterschap sterker is dan de verschillen die de kerken 
scheiden: op grond van ons geloof vormen we samen “één 
lichaam en één geest”, “één hoop op grond” van onze “roeping”, 

“één Heer, één geloof, één doop, één God en Vader van allen, die 
boven allen, door allen en in allen is” (Ef 4:4). 

Ds. Jannica de Prenter 

Het is precies dit wat we zoeken: dat we als christenen zoveel 
mogelijk samen getuigen van het Evangelie, opdat door onze ac-
tieve deelname in de vorming van de ontwikkelingen, de wereld 
de huidige crisissen kan trotseren, en een toekomst kan voorbe-
reiden die waardig is voor de geschiedenis en vooral waardig 
voor de mensen, zonder echter het geloof te verliezen. 

Vader Bernard Peckstadt 
Zaterdag 21 januari 2023 
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Nationaal nieuws 

Nieuwe samenstelling Synodale Raad 
De Synodale Raad heeft een nieuwe samenstelling gekregen. Op 
de vergadering van de Synodale Raad van 14 december nam ze 
afscheid van de helft van haar leden. Zij dankt dhr. Ferdi 
Dehousse, dr. Bernard Espion, ds. Marc Loos, ds. Léonard 
Rwanyindo, en mevr. Thamar Blokland voor hun inzet, de 
stevige discussies en de broederlijkheid en zusterlijkheid. Ze 

verwelkomt mevr. Brigitte Alessandroni, mevr. Chris De Pauw, 
dhr. Tilman Ruess, dhr. Koen Kinsbergen en ds. Marcel Pool, die 
in januari begonnen zijn aan hun eerste mandaat. 

Bijzondere synodevergadering op 13 mei 
Op zaterdag 13 mei 2023 zal de bijzondere synodevergadering 

doorgaan in Brussel. Het centrale thema van deze synode-
vergadering is het predikantenbeleid van de VPKB. Ter 
voorbereiding stuurde de Synodale Raad een discussiestuk 
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rond. Dit discussiestuk is een aanzet tot een predikantenbeleid 

dat een eerlijke verdeling naar verloning en werklast beoogt. De 
voorstellen hebben niet alleen voor de predikanten maar ook 
voor de gemeenten gevolgen. Het gaat o.a. over een procentuele 
inschaling van de gemeenten op werklast, waarbij gemeenten 
onder de 50% een predikant moeten delen; een onderscheid 
tussen junior- en seniorpredikanten, het verhogen van het 

bovenplaatselijk werk van 10% naar 20%, een strengere controle 
op de leggers bij het beroepingsproces, en een herverdeling, 
waarbij de districten van zes naar drie gaan en de 
districtsvoorzitters voltijds worden vrijgesteld. In tijden van 
krimp is een nieuw predikantenbeleid meer dan nodig. Het 
discussiestuk moet gezien worden als een eerste aanzet voor een 
gedetailleerd beleidsplan. De voorgestelde maatregelen – 
waarvoor goede redenen zijn – hebben wel verregaande gevolgen, 
ook financieel. Daarom is het zeer belangrijk dat zowel 
kerkenraden, bestuursraden als de districten het plan goed 
bestuderen en bespreken. 

Huizen van Hoop 
Op verzoek van de kerken in het Midden Oosten en humanitaire 
organisaties, heeft België een nieuwe corridor geopend: een 
veilige en legale toegangsweg naar ons land voor kwetsbare 
vluchtelingen. De VPKB heeft zich ertoe verbonden om twee tot 
drie gezinnen in de humanitaire corridor te ontvangen. Zelfs na 
erkenning blijven vluchtelingen vaak wonen in asielcentra bij 
gebrek aan betaalbare alternatieven. Als reactie op deze situatie 
richtte de VPKB de projectgroep ‘Huizen van Hoop’ op.  

Huizen van hoop moedigt VPKB-kerken aan om pas erkende 
vluchtelingen te ondersteunen in hun zoektocht naar 
huisvesting en andere vormen van ondersteuning om integratie 

te bevorderen. Dankzij collecten en giften heeft Huizen van Hoop 
al meer dan 65 vluchtelingen en hun gezinnen geholpen. Met 
deze nieuwe corridor is financiële steun opnieuw nodig. 
Binnenkort zullen folders worden verspreid via de districten. 
Individuele giften kunnen worden overgemaakt aan: 

Uniprobel, met mededeling: Huizen van Hoop 

Rekeningnummer: BE06 3100 0835 5022. 

Ds. Jannica de Prenter 
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Gemeentenieuws Oostende 

 

“Lieve gemeenteleden van de protestantse kerk in Brugge, 

Ik wens u allen een gezegend en vredevol nieuwjaar. Laten we samen ho-

pen op een betere toekomst, geleid door onze Heer Jezus Christus. Laten 
we ons aan elkaar blijven verbinden en steunen in deze tijden van veran-
dering. Laten we ons hart openstellen voor Gods liefde en wijsheid, en 
laten we ons inzetten voor de wereld om ons heen. Laten we ons in alles 
richten op Hem.” 

ChatGPT1 

 

Voorgaande tekst lijkt persoonlijk, dat is die echter niet. De tekst 
tussen aanhalingstekens is geheel samengesteld door het com-
puterprogramma ChatGPT. Op basis van de volgende ingetypte 
opdracht: Kort bericht christelijke nieuwjaarswensen gemeente-
leden protestantse kerk Brugge. 

ChatGPT maakt gebruik van online gegevens die wij, gebruikers 

van sociale media et cetera, in het verleden toevertrouwd hebben 
aan internet. Dit biedt haast onbegrensde mogelijkheden. 

Maar alstublieft … laten wij elkaar toch vooral ‘van aangezicht 
tot aangezicht’ blijven ontmoeten. Voor ons, christenen in 
Brugge en Oostende, is de ‘wekelijkse’ eredienst daarvoor de uit-
gelezen gelegenheid. Laten we die, voor zover mogelijk, blijven 
bezoeken. We hopen elkaar ook dit jaar weer ‘in het echt’ te ont-
moeten in Brugge en/of Oostende. 

Vanuit de stad aan ’t zeetje’ wensen wij, Alida en Andries, u van 
harte Gods zegen voor dit nieuwe jaar. Laten we 
in deze tijd, waarin kunstmatige intelligentie (AI) 

de rol van medewerkers bij overheid, bedrijven 
en organisaties deels overneemt, gaan voor per-
soonlijke aandacht en betrokkenheid. In het ver-
trouwen dat mensen van vlees en bloed de ere-
diensten en pastorale zorg in de toekomst blijven 
verzorgen, ook al is dat met hun beperkingen. 
God verhoede dat er ooit een Pastor Robo de 

 
1 ChatGPT is een computer die heel veel geleerd heeft over hoe mensen praten en vragen beantwoorden. Het is zo 

slim dat je ermee kunt praten en het je vragen kan beantwoorden, net als een echte persoon. Het is een voorbeeld 
van kunstmatige intelligentie (Eng. Artificial Intelligence of kortweg AI) 
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kerkdienst leidt of op huisbezoek komt, hoe perfect die pastor 

misschien ook mag zijn.  

 

De agenda t.e.m. 5 maart 2023 

zondag 5 februari  11:00u. samenkomst 

zondag 12 februari 11:00u. kringviering 

woensdag 15 februari  19:00u. Bijbelgroep Mozes 

zondag 19 februari 11:00u. samenkomst 

vrijdag 3 maart 19:00u. WereldGebedsDag-viering 

zaterdag 4 maart 16:00u. Tienernamiddag/-avond 

zondag 5 maart 11:00u. samenkomst 

elke maandagnamiddag 

vanaf februari ook elke vrijdagnamiddag 

14 tot 17 uur Hazegraskerk open –

spring eens binnen 

Kunst in de kerk 

elke woensdagnamiddag Koffiebabbel - 14:30 – 16:30 uur 

Actuele Info vindt u steeds op de website: 
 www.protestantsekerkoostende.be 

Dhr. Andries Boekhout 
 

Voor de kinderen 

 

We lezen Prediker 3: 1 – 13 
Het leven komt en gaat, maar God is altijd bij ons. 
 
 

 
 
 
Zie je de verschillen 
zien tussen de twee 
uurwerken? 
Voor alles is er een 
geschikte tijd.  

http://www.protestantsekerkoostende.be/
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Erediensten 10.00 uur 

ZONDAG 5 februari – vijfde na Epifanie- 

Heilig Avondmaal 

Thema Tegen zouteloosheid 
Lezen Jesaja 60:1-4, 18-22; Mattheüs 5:13-16 

Predikant Ds. J. de Prenter -predikant VPKB Brugge- 
Ouderling Dhr. A. Deceuninck 
Diaken 
Lector 

Mevr. M. Lammens 
Dhr. W. Buijs 

Organist Dhr. A. Vangaever 
Collecte Kerk 

Koffie Fam. Ten Kate 
Kinderen Mevr. M. Chrzanowska 

ZONDAG 12 februari -zesde na Epifanie- 

Predikant Ds. E. Bouman -emeritus predikant VPKB- 
Ouderling Dhr. A. Eversen 

Organist Mevr. A. Van Holst 
Collecte Diaconie 
Koffie Fam. Klifman 

ZONDAG 19 februari -zevende na Epifanie- 

Predikant Mevr. M. Knetemann -gastpredikant- 

Ouderling Mevr. A. Klifman 
Organist Mevr. A. Van Holst 
Collecte Kerk 
Koffie Mevr. J. Wage en mevr. M. Lammens 
Kinderen Mevr. A. Kutsch 

ZONDAG 26 februari -eerste van de 40-dagen- 

Thema Niets anders dan de gekruisigde 
Lezen 1 Korintiërs 1:18–2:5 

Predikant Ds. J. de Prenter -predikant VPKB Brugge- 
Ouderling Dhr. A. Deceuninck 
Lector Dhr. J. van Groenigen 

Organist Mevr. L. Vercruysse 
Collecte Diaconie 
Koffie Mevr. E. Nguh en A. Eversen 
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ZONDAG 5 maart -tweede van de 40-dagen- 

Heilig Avondmaal  

Thema Neem je kruis op en volg mij! 
 Jesaja 42:1-4 en Mattheüs 16:21-27 
Predikant Ds. J. de Prenter -predikant VPKB Brugge- 
Ouderling Dhr. A. Eversen 
Diaken Dhr. P. Hellebuck 

Lector Mevr. G. Labeur 
Organist Dhr. D. de Beun 
Collecte Kerk 
Koffie Fam. Van Groenigen 
Kinderen Mevr. A. Kutsch 

 

De koffiedienst is als volgt ingedeeld: 

Gelieve te ruilen als u niet aanwezig kunt zijn 

Zondag 12 maart: fam. Deceuninck; zondag 19 maart: fam. ten 
Kate; zondag 26 maart: fam. Klifman; zondag 2 april: mevr. J. 
Wage en mevr. M. Lammens; zondag 9 april: mevr. Nguh en dhr. 
A. Eversen. 
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KERKENRAAD 

Predikant 
➢ Ds. Jannica de Prenter, 

–  050 35 50 84. 
- e-mail: j.a.deprenter@gmail.com 

 

Ouderlingen 

➢ Mevr. A. Klifman –  050 / 36.04.36 

Begoniastraat 15, 8310 Assebroek 

➢ Dhr. A. Eversen –  0495 / 22.88.37 
 Carolus de Vischstraat 18, 8200 Sint- Andries 

➢ Dhr. A. Deceuninck –  050 / 31.69.23 
 Rond den Heerdstraat 14, 8000 Brugge 

 

Diakenen 
➢ Mevr. M. Lammens –  050 / 39.64.66 
 Albert Dyserynckstraat 38, 8200 Sint Andries 

➢ Dhr. P. Hellebuck –  050 / 38.26.86 
 Veldstraat 46, 8200 Sint-Michiels 

 

Redactieraad van de Brugse Kerkbode 

Ds. Jannica de Prenter, Mevr. Riek van de Westeringh, 
Dhr. Albert Eversen, Dhr. Adriën Deceuninck en  

Ds. Erik Libbrecht. 
 

Bankrekeningen 

Kerkenwerk Protestantse Kerk Brugge 

BE61 2800 2025 1617 (IBAN) - GEBA BE BB (BIC) 

Diaconie 

BE84 0014 4613 0459 (IBAN) - GEBA BE BB (BIC) 

t.n.v. Diaconie Verenigde Protestantse Kerk Brugge 

VZW Vrienden  

BE10 0000 1658 7404 (IBAN) - BPOT BE B1 (BIC) 

t.n.v. Vrienden Protestantse Kerk Brugge 



De Brugse Kerkbode,  FEBRUARI 2023, bladzijde 26 

 

 

 


