
Onderweg met Bonhoeffer en Hálik
 Oecumenisch leerhuis over christen zijn 

in een mondige wereld

Lezen, gesprek, gebed
Onze bijeenkomsten zijn interactief: we lezen samen Bijbelteksten en bijpassende
fragmenten uit de boeken, preken en brieven van Bonhoeffer en Hálik. En we gaan
uiteraard ook in gesprek met elkaar. U hoeft echt geen kenner van Bonhoeffer of Hálik
te zijn om mee te volgen. De bijeenkomsten volgen thematisch op elkaar, maar zijn
ook afzonderlijk te volgen. Het is een mooie gelegenheid om samen met andere
christenen je geloof te verdiepen en door de ogen van Bonhoeffer en Hálik te kijken
naar onze eigen context: waartoe zijn wij als christenen geroepen? Hoe kunnen we
elkaar helpen op onze weg zodat het geloof niet verdort in deze uitdagende en
mondige wereld?

Een eenvoudige maaltijd om te delen
Voorafgaand aan elke Bijbelstudie kunt u deelnemen aan een broodmaaltijd.
Want samen een maaltijd delen is verbindend en fijn. De maaltijden beginnen
steeds om 12.30 uur, het inhoudelijk gedeelte om 13.30 uur. 

Afsluitende bijeenkomst op donderdag 21 november
Op donderdag 21 november om 13.30u sluiten we de reeks af met een
groepsgesprek waarbij we de balans opmaken: aan de hand van stellingen en
vragen bespreken we wat we zelf meenemen van de zoektocht die Bonhoeffer
en Hálik zijn gegaan. Aansluitend receptie, en gelegenheid om na te praten
onder het genot van een hapje en een drankje.

Vrijwillige bijdrage voor SOS Kinderdorpen
Een vrijwillige bijdrage voor de handouts en de maaltijden is van harte aanbevolen.
We hebben er dit jaar voor gekozen om het project van SOS kinderdorpen in Israël
en de Palestijnse gebieden te steunen. In de verwoestende oorlog tussen Hamas
en het Israëlische leger zijn kinderen het grootste slachtoffer. SOS Kinderdorpen
helpt kinderen in Gaza, Israël en de Westbank met evacuatie, noodopvang en
onmiddellijke psychosociale hulp.

PROGRAMMA:

Donderdag 19-09-2024
Thema: Christen zijn in het hier
en nu is leven voor Gods
aangezicht 
Keerske (VPKB)

Aanmelden bij ds. Jannica de
Prenter, graag ook doorgeven of u
gebruik maakt van de maaltijden:

 j.a.deprenter@gmail.com
Tel: 050 35 50 84

In het najaar gaat de Bonhoefferkring weer van start. In deze reeks brengen pr.
Stijn Vanhee en ds. Jannica de Prenter de Lutherse theoloog en verzetsstrijder
Dietrich Bonhoeffer in dialoog met de Tsjechische en katholieke priester Tomáš
Hálik. Zowel Bonhoeffer als Hálik hebben diep nagedacht over de
geseculariseerde moderne wereld. Ze worden beiden geconfronteerd met een
context waarin christenen verdrukt worden, en ontwikkelen zich tot voorvechters
van de oecumene. Bij beide theologen zien we een grote betrokkenheid op de
wereld. Ze zetten zich in voor recht en vrijheid, en zoeken een weg naar een nieuwe
spiritualiteit. Wat betekent het om christen te zijn in een mondige wereld, waaruit
God meer en meer weggedrongen wordt? Welke plaats kan de kerk nog innemen?
Hoe blijf je verbonden met God, de Bijbel en de naaste? Over deze vragen gaan
Stijn Vanhee en Jannica de Prenter graag in gesprek met u en met elkaar.

Donderdag 3-10-2024
Thema: Zacheüs als beeld van
hedendaagse twijfelaars
Oecumenische kapel

Donderdag 17-10-2024
Thema: Christen zijn is
bidden en ademen uit God
Keerske (VPKB)

Donderdag 7-11-2024
Thema: De wonden van de
wereld als weg naar God
Oecumenische kapel

Donderdag 21-11-2024
Thema: Christen zijn is de weg
gaan van Gods geboden
Keerske (VPKB) - start 13.30u

Keerske (VPKB)
Keersstraat 1
8000 Brugge

Oecumenische kapel
Ezelstraat 85
8000 Brugge

Adressen:

PRAKTISCH:


