Actie voor Marokko en Libié

In de nacht van 8 op 9 september trof een aardbeving van een magnitude van 6,8 Marokko.
Het epicentrum bevond zich in de Hoge Atlas bergen, waardoor Marrakech en verschillende
zuidelijke regio’s hard getroffen werden. Een paar dagen later zorgt storm Daniél voor enorme
verwoestingen in Libi€, een land dat toch al zwaar te lijden heeft onder de chaotische politieke
situatie. Het natuurgeweld heeft beide landen meedogenloos hard getroffen. Steden en
dorpen zijn weggevaagd. Er zijn duizenden doden, gewonden en vermisten. Minstens zoveel
mensen zijn dakloos of ontheemd.

Steun artsen zonder grenzen

Voor wie graag met belastingvoordeel wil bijdragen, raadt de Kerkenraad Artsen zonder
grenzen aan. In beide landen biedt Artsen zonder grenzen de eerste noodzakelijke hulp. In
Marokko zijn plaatselijke teams aanwezig om de behoeften in te schatten en te beoordelen
welke hulp nodig is. Zoals bij elke aardbeving is het zoeken naar mensen die onder puin
bedolven zijn de eerste prioriteit. Artsen zonder grenzen biedt ook hulpgoederen, en voert
noodzakelijke medische handelingen uit, zoals operaties en dialyse — vaak in moeilijke
omstandigheden omdat er zoveel verwoest is. In Libié werken de teams van Artsen zonder
Grenzen in enkele detentiecentra. Ze ondersteunen ook de Libische Rode Halve Maan met
lijkzakken, hygiénekits en medische kits.

Het steunen van het noodfonds van artsen zonder grenzen kan online via de website: Steun
Artsen Zonder Grenzen (msf-azg.be) of via overschrijving: BE73 0000 0000 6060 onder
vermelding van INT. Voor meer info: https://www.msf-azg.be/nl

Collecte voor Marokko en Libié

Op 1, 8 en op 15 oktober houden we een extra collecte voor Marokko en Libié. We hebben
besloten om Kerk in Actie te steunen. Kerk in actie is verbonden aan de Protestantse Kerk in
Nederland, een zusterkerk van de VPKB. In Marokko werkt Kerk in Actie samen met twaalf
protestantse kerken, onder andere in Marrakech. In het rampgebied in Libié helpt Kerk in Actie
via een Deense humanitaire organisatie. Zie, voor meer info:

https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/nieuws/kerk-in-actie-start-noodhulp-voor-noord-

afrika/
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Wie niet aanwezig kan zijn op 1 of 15 oktober kan deze actie ook steunen via overschrijving.
Maak uw gift over op het rekeningnummer van de diaconie onder vermelding van ‘noodhulp
Noord-Afrika’. De Diaconie zal ervoor zorgen dat uw gift goed terecht komt bij Kerk in Actie.

Diaconie Verenigde Protestantse Kerk Brugge

BE84 0014 4613 0459 (IBAN)
GEBA BE BB (BIC)

Gebed voor Noord-Afrika

God,

U die met ons bent in het vele goede dat we ontvangen,
U die ook met ons bent in storm en duisternis,

we komen bij U met onze gevoelens van ontzetting,

nu ramp op ramp zich aftekent in het noorden van Afrika.

Wees in Libié, waar het water zoveel levens genomen heetft,
zo onvoorstelbaar veel verwoest heefft.

Wees bij mensen in verbijstering en verdriet,

wees daar waar onzekerheid en chaos heersen.

Wees bij allen die hulpverlenen, dat zij volhouden,
ook daar waar de opgave bijna onmogelijk lijkt.
Laat ons weten hoe U ieder mens ziet, in leven en in dood.

Sterk ons als wereldwijde gemeenschap om er voor elkaar te zijn, als dat nodig is.
Help ons te geven en te ontvangen, te delen van wat ons gegeven is.
Dat in alle duisternis het licht van Uw liefde toch zichtbaar is en blijft.

Amen



