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INLEID END WOORDJE

Ook voor de kortste maand is er een schat aan informatie, een
overdenking waarbij we de woestijn intrekken , de omgeving
waar Mozes, Elia, Johannes en Jezus hun bediening begonnen.
Er zijn terugblikken,  aankondigingen, oproepen ¢€ .

Opvallend is het oecumenische luik: de laatste maanden wa-
ren telkens gezamenlijke diensten die goed bezocht worden. Er
Is contact, er wordt éénheid ervaren. Ook 27 februari en de bij-
zondere dienst van 7 april (I!) vallen onder die noemer.

Ontdek het in dit nummer.

Niet veel te vertellen hé?
Jawel , maak ik wil ook anderen aan het woord laten.

Albert Eversen.
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Overdenking: in de woestijn heb ik je geroepen

De woestijn: plaats waar bevrijding begint

“Uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen” (Hos 11:1). Aan het
begin van zijn evangelie, in de verhaallijn over koning
Herodes, citeert Matthelus juist dit zinnetje uit de profeet
Hosea. Matthetls laat zijn evangelie beginnen in Egypte, een
land dat Bijbels gezien zowel toevluchtsoord als plaats van
verdrukking is. Voor Jozef en zijn zonen, was Egypte een
plaats om naar uit te wijken, wanneer droogte en
hongersnood het land van Kanaan teistert (Gen 47). Maar
voor de generaties die na hen komen, wordt Egypte tot een
hel, tot een plaats van knechting en onderdrukking. Toch
klinkt ook redding mee, want doorheen die woorden van
Hosea resoneren ook de
godswoorden mee die
Mozes oo0it gesproken
had tot farao, die net
als Herodes het licht
niet verdragen kan, en
steeds met een even
verstokt hart reageert:
“Israél is mijn eerst—
geboren zoon; en ik heb
tot u gezegd: laat mijn
zoon gaan” (Ex 4:22).

Helemaal in de voetsporen van het Joodse bevrijdings—
verhaal, schildert Matthelis Jezus af als een tweede Mozes.
Net als Mozes, zal ook Jezus als kind aan de dood ontkomen.
Jezus zal de weg gaan die Israél moest gaan. Zoals Israél op
haar weg naar het beloofde land, veertig jaren dwars door de
woestijn moest trekken, zal Jezus de stilte en de eenzaam-
heid van de woestijn opzoeken om daar te bidden tot zijn
Vader. Hij zal daar niet alleen tot het uiterste beproefd
worden, maar ook zijn roeping, zijn bestemming ontdekken.
Want in het Matthetisevangelie lopen de bekoringen in de
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woestijn (Matt 4:1-10) uit op de Bergrede. Zoals Mozes op de
berg Horeb de stenen tafelen ontving, zo zal Jezus de
woorden die hij van God zelf ontvangen heeft, doorgeven aan
de mensen: woorden die hen een weg ten leven tonen,
wegwijzers naar het beloofde land. Bij uitstek is de woestijn,
de plaats waar Gods bevrijding begint.

Vanaf het vroege christendom, hebben deze Bijbelse
woestijnverhalen mensen geinspireerd om dat voorbeeld te
volgen, om in de stilte en de verlatenheid van de woestijn op
zoek te gaan naar God en naar zichzelf. De vroegste getuigen
van die traditie zijn de koptische kloosters van St.-Antonius
en St.—Paulus. Beiden liggen ze in het onherbergzame gebied
van het Rode Zee gebergte, zo'n half uur rijden vanaf
Zafarana. Tijdens mijn vakantie heb ik een bezoek gebracht
aan deze twee pareltjes van de Egyptische woestijn. In deze
overdenking wil ik u meenemen naar die bijzondere ervaring,
en u vertellen over de spiritualiteit van Antonius en Paulus,
de eerste twee woestijnvaders.

De kloosters van Sint Antonius en Sint Paulus

De kloosters van St.-Antonius (Deir Mar Antonios) en St.—
Paulus (Deir Anba Bula) dateren uit de vierde eeuw na
Christus, en zijn daarmee nog ouder dan het St.—Katharina
klooster in de Sinai, dat eveneens claimt het oudste
‘bewoonde’ christelijke klooster ter wereld te zijn. Het is dan
ook niet verwonderlijk dat de kloosters van St.—Antonius en
St.—Paulus behoren tot de heiligste plaatsen van de
Koptische kerk. De kloosters geven een inkijkje in een
eeuwenoud kloosterleven waar de tijd stil lijkt te staan.
Stromend water komt van de natuurlijke bronnen, in de
rotsen rond de kloosters die ongeveer 400 meter boven
zeeniveau liggen. De refters zijn precies zoals je die voorstelt
in een vierde-eeuws klooster: een eenvoudige stenen tafel,
met in het midden een lessenaar, waarvan Bijbelteksten of
spreuken van de woestijnvaders worden voorgelezen. Zoals
gebruikelijk in Koptische kloosters, loopt de tafelschikking
van oud naar jong, en mogen de oudsten vooraan zitten.
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Olijven, vijgen en dadels worden op eigen grond verbouwd,
evenals het koren, dat zelf gedorst en later ook gemalen
wordt met een molensteen. Als je binnenstapt in de
kerkgebouwen, worden je zintuigen geprikkeld, door de
mengeling van geurende wierook, en de ietwat zoetige olie,
die de monniken gebruiken. Het deed mij denken aan het
tweede vers van lied 280, dat wij ook regelmatig zingen: ‘dit
huis van hout en steen, dat lang de stormen heeft doorstaan,
waar nog de wolk gebeden hangt van wie zijn voorgegaan’.
Beide kloosters zijn letterlijk geteisterd door het stormen van
de tijd. Om =zich te beschermen tegen plunderende
bedoeienenstammen, bouwden de monniken in het midden
van het complex een burcht waar ze zich maandenlang
konden verschansen. Hoewel Egypte een gematigde Islam
kent, is het ook vandaag nog nodig dat de Koptische
kloosters onder strenge politiebewaking staan.

Hemelse iconografie

Indrukwekkend aan beide kloosters zijn de eeuwenoude
muurschilderingen, die al decennia lang pelgrims en
wetenschappers weten te fascineren. Hoewel de meeste
teruggaan tot de dertiende eeuw, hebben reconstructies
uitgewezen dat bepaalde delen nog ouder zijn, en te dateren
zijn in de zesde eeuw na Christus. Beide kloosters bestaan
uit verschillende kleine kerkjes. Zo kent het klooster van St.—
Paulus vier kerken, waarvan de kerk van St.-Paulus de
belangrijkste is. Het St.-Antoniusklooster bestaat uit de
middeleeuwse kerk wvan St.—Antonius, de kerk van de
apostelen en de kerk van St.—-Marcus ‘de Asceet’ — beide
bestaande uit twaalf koepels —, en de kerken van Maria en
St.—Michéel. Typisch voor beide koptische kloosters is de
hemelse iconografie, waarbij aartsengelen en cherubim een
belangrijke plaats innemen. De schilderingen die we hier
terugzien behoren tot de oudste Egyptische christelijke
kunst, met duidelijke invloeden van Byzantijnse en
Islamitische stijlen uit de dertiende en veertiende eeuw. En
let op de grote ogen...
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Antonius en Paulus

Over het leven van Antonius weten we nog het meest. De
kerkvader Athanasius beschreef in zijn “Vita Antonii’ het
leven van Anthonius, en daarnaast zijn er ook een aantal
brieven en een veertigtal spreuken van hem bewaard
gebleven. Alles wat we weten over St.—Paulus moet
gereconstrueerd worden aan de hand van de teksten die
vertellen over Antonius. Het moet ongeveer rond het jaar 270
na Christus zijn geweest, wanneer Antonius in de liturgie de
volgende woorden van Jezus hoort: “Ga naar huis, verkoop
alles wat u hebt en geeft het geld aan de armen, dan zult u
een schat in de hemel bezitten; kom dan terug bij mij” (Mc
10:21). Deze woorden raken de jonge Antonius, die dan een
twintiger moet zijn geweest, tot in het diepst van zijn hart.
Antonius verkoopt zijn erfenis, en trekt zich terug in de
woestijn (Standaert 2005: 15; Grtn 1999: 6-7)

In een verlaten burcht begint de zoektocht van Antonius. Op
die eenzame plek, in de stilte, komt Antonius niet alleen in
contact met God maar ook met zichzelf, met zijn eigen
angsten, lusten en verlangens. In de innerlijke onrust, wordt
hij geconfronteerd met de duistere kant van menszijn. Het is
een worsteling, waarin demonen zijn geloof aanvechten.
Wanneer de Bijbel over demonen spreekt, dan gaat het vaak
over een strijd tussen heelheid en gebrokenheid, tussen
wanhoop en bevrijding. Zo moet dat ook voor Antonius
geweest zijn, want de mensen die de burcht passeren, horen
de felle strijd die gaande is. Maar Antonius houdt stand. In
een gevecht, waarin hij tot het uiterste beproefd wordt, bloeit
hij open. Het is een weg van donker naar licht. Gelouterd,
wordt de nieuwe mens in hem geboren, een mens met een
zuivere gemoedstoestand. Niet langer neerslachtig of
verbitterd, maar ook niet uitgelaten. In Antonius, komt een
houding van evenwichtigheid aan het licht. Een mens die
met mildheid reageren kan, een mens die niet langer
oordeelt, maar aanvaardt wat is. In het Boeddhisme staat
deze houding bekend als de “Verlichting’, de weg van het
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